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Kader yollarını altı yıl önce ayırmıştı. 

Çünkü Gina Liam'la değil Jim'le evlenmişti. Jim yetimhane arkadaşı Liam'a çok güvenirdi. Halbuki Liam genç adamın gözünün önünde nişanlısını baştan çıkarmaya çalışmıştı. Nikah töreninde çıkardığı rezaletse cabasıydı. Liam o olaydan sonra genç evlilerin hayatından çıkıp gitmiş, ne var ki Jim eski dostunu özleyip durmuştu. Artık Jim yaşamıyordu. Gina ise biricik kızlarının kör olmasını engellemek için büyük bir mücadele vermekteydi. Ve Liam bütün yüzsüzlüğüyle genç kadının hayatına yeniden giriverdi. 

Bunu yaptığı için kendinden nefret ediyordu. 


Ama mecburdu. Kalemi eline alarak Liam'a bir mesaj bırakmak istedi. Ne yazacağını bilmiyordu. Hem ne yazarsa yazsın, düşüncelerini değiştirmeyecekti: 

Yavaşça birkaç kelime karaladı. 

Keşke her şey farklı olabilseydi... 

BİRİNCİBÖLÜM 

Gna, haydi kalk artık. 

Bir el yavaşça omzundan tutmuş, genç kadını sarsıyordu. Öylesine derin uyuyordu ki, uğraştığı halde gözlerini açamıyordu bir türlü. Ne olurdu sanki biraz daha uyuyabilseydi. 

Gina, hayatım, geç kalıyorsun. 

Genç kadın homurdanarak yüzünü yastığa gömdü. Bir gün daha başlıyordu. Yine koşturup duracak, üç, beş kuruş fazla kazanmak için çırpınacaktı. Kendini çok yorgun hissediyordu. 

Gina, kalk diyorum sana. 

Bu sefer ses çok sert çıkmıştı. Omzunu tutan el onu hoyratça sarstı. Artık kaçış yolu kalmamıştı. Mecburen kalkacaktı. 

Dönüp gözlerini yavaşça araladı. Esme tepesinde duruyordu. Güzel bir kadın sayılmazdı, ama çok iyi bir insandı. Dudaklarındaki gülümseme insanı en Zor anlarında bile daima rahatlatırdı. 

Kalksan iyi olacak. Bak kahveni getirdim. 

Teşekkür ederim Esme. 

Ayaklarını yorganın altından çıkarıp doğruldu. Sanki gizli bir el onu tutup yatağa bastırıyordu. 

Çok mu geç yattın? 

Pek sayılmaz, ama çok yorgunum. 

Esme başını sallayıp, Kendini çok yoruyorsun Gina, dedi. Bu tempoya kimse dayanamaz. Üç yerde birden çalışıyorsun. Her gün sabahın köründe kahvaltı bile edemeden sokağa fırlıyorsun. Bir deri bir kemik kaldın. 
Hastalanıp yatağa düşmenden korkuyorum. 

Gina dudaklarında garip bir gülümsemeyle ona baktı. Arkadaşı onu zayıf bulurdu tabii. Çünkü kendisi çok şişman bir insandı. Yaklaşık bir yetmiş boyu vardı. O boyla, o kilo bir araya gelince ortaya bir insan azmanı çıkıyordu. Etrafındaki insanlara yardım edebilmek için çırpınıp dururdu. 
Gina'yla Debbie'ye bakmaya başladığından beri onların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için uğraşmıştı. Sanki yavrularını kanatlarının altına saklayan bir anaç tavuktu. Yedikleri yemeğe kadar her şeyle ayrı ayrı ilgileniyordu. 

Gina, Dün akşam çok yemek yemiştim, diyerek kendini haklı göstermeye çalıştı. 

Aman ne güzel! Artık bugün hiçbir şey yemeden koşuşturur durursun. 
Bu tempoyu yavaşlatmalısın Gina. 

Pes edemem Esme. Debbie'nin görebilmesi için ne lazımsa yapacağım. 


Pekiyi, bu arada sen sağlığını kaybedersen ne olacak? O zaman kızına hiç faydan olmayacak. Esme bunu söylerken gardırobunu açtı ve genç kadının işe giderken giyeceği giysileri çıkardı. 

Gina onun öfkeli bakışlarını görmezden gelip kahvesinden bir yudum aldı. Şu an kendini düşünemezdi. Kızının sağlığı her şeyden önemliydi. 
Gücünü son damlasına kadar onun için mücadele edecekti. 

Dün zorlandın mı? 

Ha, afedersin ne dedin? 

Dün gece diyorum, o İtalyan problem çıkardı mı? 

Genç kadın hızlı hızlı başını sallayıp, Tabii ki hayır, diye çıkıştı. Mr. 
Vincente çok nazik bir beydi. Kısa boylu, şişman ve elli yaşlarında. 

Umarım öyledir. 

Lütfen inan bana Esme. Dün gece canımı sıkan bir şey olmadı. Aslında fazla bir işim de olmadı. Çünkü Mr. Vincente çok güzel İngilizce konuşuyordu. Benim İtalyanca konuşmama gerek bile kalmadı. Tek problemi bizim şivemizi çabuk algı-layamaması. Ona göre çok hızlı konuşuyoruz ve bazı kelimeleri yuvarlıyoruz. Neyse lafi uzatmayayım, sonunda ben biraz yavaş ve özenli konuştum ve lisan problemimiz kalmadı. İstediği her yere gittik. Gerçekten çok güzel bir gece geçirdim. 

Hımm, anlıyorum. Latin erkeklerine dikkat etmelisin. Bir bakarsın, hiç farkında olmadan ağlarına yakalanıvermişsin. 

Lütfen Esme. Bence bu olayı fazla büyütüyorsun. 

Hiç de değil. Geçenlerde sana evlenme teklif eden adamı unuttun galiba? 

O bir istisnaydı. Hem o saçma teklifi yaptıktan kısa bir süre sonra benden özür diledi. Benim hakkımda yanıldığını o da anladı. Genç kadın bunları söylerken sesi biraz hızlıydı ve yüksek çıkmıştı. Esme'nin üzgün bakışlarını görünce pişman olup hemen sesini alçalttı. Lütfen beni bu kadar merak etme. 
Başımın çaresine bakabilirim. Çalıştığım firma öyle olduk, olmadık herkesin rehberliğini almıyor. 

Esme içini çekerek ona baktı ve Beni endişelendiren asıl mesele senin çok güzel bir kadın olman, diye söylendi. Etrafında dolaşan bir sürü erkek var. Yanlış birine kapılacaksın diye korkuyorum. 

Biraz önce bir deri, bir kemik kaldığımı söylemiştin. 

Öyle, ama çok çekici ve güzel bir iskeletsin. 

Dün gece Mr. Vincente sadece sanattan bahsetti. Roma'da, Venedik'te gördüğü sanat eserlerini anlattı. Yalnız yaşayan biriymiş. Avustralya'yı ve Sidney'i çok merak ediyormuş. Ülkemizi gezerken yanında bir rehbere ihtiyacı olduğu için bizim firmaya başvurmuş. Hem biliyor musun çok bonkör biriydi. Bana bahşiş olarak elli dolar verdi. Her zaman bu kadar çok para aldığımı söyleyemezsin değil mi? 

Doğru bunda haklısın. 


Esme sadece onun iyiliğini düşünüyordu. Yoksa genç arkadaşının özel hayatına karışmayı zerre kadar istemezdi. Fakat onun başına kötü bir şey geleceği korkusunu içinden atamıyordu. 

Her ne pahasına olursa olsun Gina kızının kör olarak yaşamasına izin vermeyecekti. Gözleri ameliyatla eski haline dönebilirdi. Ama tek problem bu ameliyatın sadece Los Angeles'ta yapılabilmesiydi. 

Göz bebeğinin arkasında bir kist vardı ve bu kütle büyüdükçe sinirlerine baskı yapıyordu. Küçük kız yavaş yavaş görme yeteneğini kaybetmekteydi. 
Doktorlar ameliyatın başarısının ancak yüzde elli olabileceğini söylemişlerdi, fakat Gina iyileşme şansı yüzde bir bile olsa her yolu denemeye kararlıydı. 
Şimdi tek düşüncesi ameliyat için gerekli parayı toplayana kadar kızının durumunun daha da kötüleşmemesiydi. 

Fakat daha fazla ne yapabilirdi? Esme'nin sayesinde en azından başlarını sokabilecekleri bir ev bulmuşlardı. Her türlü harcamalarını en aza indirmişlerdi ve komik sayılabilecek bir parayla yaşamaya çalışıyorlardı. 
Genç kadın evde yemek bile yemiyor, her kuruşun hesabını yapıyordu. 

Büroda ve akşam çalıştığı yerde karnını doyuruyordu. Gündüzleri bir büroda sekreter olarak çalışıyordu. Hafta sonları garsonluk yapıyordu ve her akşam bir turizm firmasının müşterilerine rehberlik ediyordu. 

Ah, keşke Japonca konuşabilseydim, diye iç geçirdi. Bağlı olduğum şirket daha çok Japon işadamlarını ağırlıyor ve oradan gelen turist sayısı diğer milletlerden çok fazla. Eğer o lisanı öğrenebilirsem daha çok iş kapabilirim. Acaba bir kurs filan bulabilir miyim Esme? 

Sen çıldırmışsın. Daha fazla yorulmana asla izin veremem. 

Gina başını kaldırıp onun kararlı gözlerine baktı. Ona itiraz etmek için ağzını açacağı sırada Esme yeniden konuşmaya başladı. 

Debbie'nin iyiliğini düşündüğünü biliyorum, ama unutma kızının seni görmeye de ihtiyacı var. Neredeyse senin annesi olduğunu unutacak. Gün boyu onunla kaç dakika beraber olabildiğinin farkında mısın? 

Bu sözler genç kadını en can alıcı yerinden vurmuştu. Gerçekten küçük kız artık Esme'yi anne olarak kabul etmeye başlamıştı. Gina kahvesinden bir yudum daha alarak gözlerine dolan yaşları arkadaşının görmemesi için arkasını döndü. Kızını bu konuda suçlayamazdı. Ama ne yapabilirdi? Tüm didinmesi, çabalaması onun yeniden sağlığını kazanması içindi. 

Kendini toparladıktan sonra, Debbie nerede? diye sordu. 

Mutfakta. Televizyonda çizgi filmi dinliyor. 

Dinlemek kelimesi genç kadının kulaklarını tırmaladı. Biricik yavrusunun görememesi onu kahrediyordu, bir annenin yaşayacağı dramların en korkuncunu yaşıyordu. Esme onun bozulduğunu fark edip, Merak etme, dedi. Bir gün tablolarımdan birine alıcı bulacağım. 

Bu söz Gina'yı güldürmeye yetmişti. Bir gün dediğin bugün de olabilir, diye cevap verdi. Bu artık onların parolası gibi olmuştu. Karamsarlığa 


düştükleri anda bu oyuna sarılıyorlar ve moral kazanıyorlardı. Günün birinde Esme'nin bir tablosunun satılması onların yüreğinde daima parıldayan bir ümit ışığıydı. 

Hiçbir zaman pes etmeyeceklerdi. Aslında Esme çok kabiliyetli bir ressamdı. Fakat şimdiye dek bu işten sadece zar zor geçinebilecek kadar para kazanmıştı. Doğrusunu söylemek gerekirse Gina onun yaptığı tablolardan bir şey anlamıyordu, ama yine de bir gün çok para kazanacakları ümidiyle yaşamak boşuna gidiyordu. 

Neden acaba benim gibi sanatkârların değerleri ölmeden önce anlaşılmaz? 

Herhalde yeteneğinizin üstüne konmak için kurnazca hazırlanmış bir plan olmalı. 

Debbie için bir şeyler yapabilseydim. 

Gina kahvesini bitirip, fincanı ona uzattı. Daha ne yapacaksın Esme? 
Bizim için ne çok fedakârlıkta bulundun. Hem ümidini kaybetme. Sen gerçekten anlaşılmamış bir dâhisin. Günün birinde mutlaka hak ettiğin yeri alacaksın. 

Biraz acele etsen iyi olacak. Yoksa geç kalacaksın. Otobüsün neredeyse gelir. 

Gina aceleyle banyoya koştu. Eğer Esme olmasaydı nasıl yaşarlardı? Bir yıldan beri onun yanındaydılar. Şimdiye kadar Esme Follingarth gibi birini tanımamıştı ve bundan sonra da tanıyabilmesine imkân yoktu. Kadının garip bir kişiliği vardı. Çok sert görünmesine rağmen kalbi yumuşacıktı. Onları kendi öz çocukları gibi bağrına basmıştı. Tam bir diktatördü, ama bu Gina'ya hiçbir zaman ters gelmemişti. Çünkü ona güveniyordu ve onun her şeyi kendi iyiliği için söylediğini biliyordu. Ana-kızın hayatında büyük bir boşluğu doldurmuş, onlara sıcak bir yuvanın kapılarını aralamıştı. Onun yardımıyla şimdi geleceğe daha güvenli bakabiliyor ve vargücüyle çalışıyordu. 

Uzun, siyah saçlarını fırçalarken aynadaki görüntüsünü seyredip gülümsedi. Solgun yüzünü renklendirmek için biraz allık sürmeye karar verdi. Makyaj çantasına uzanırken Esme'yle tanışmalarını hatırladı. Onu ilk gördüğünde bir buldozere benzetmişti. Fakat daha sonra hayatında karşısına çıkan en ideal insan olduğunu kabul etmişti. Hayatın acımasızlığında boğulmak üzere iken Esme bir can simidi gibi imdadına yetişmişti. 

O sıralar Debbie, Comperdown Çocuk Hastanesi'nde yatıyordu. Hastalığı yeni fark edilmişti. Gina bir gün ziyarete gittiğinde küçük kız uzun boylu, şişman bir bayanın onları görmeye geldiğini anlatmıştı. Diğer çocuklar da kadından büyük bir beğeniyle bahsetmişlerdi. Onlara masallar anlatmış ve resimlerini yapıp onlara vermişti. O gün Gina bu olayı pek önemsememiş ve üzerinde durmamıştı. Kadının çocukları görmeye gelen gönüllü annelerden biri olabileceğini düşünmüştü. Onun hayatının akışını değiştirebileceğini nereden bilebilirdi ki? 


Bir gün yine Debbie'yi ziyarete gittiğinde Esme'yle karşılaşmıştı. İri yarı, saçları turuncuya kaçan garip bir kadındı. Üzerine etekleri topuklarına kadar uzanan kolsuz bir pardesü giymişti. Tanışmışlar ve havadan sudan konuşmuşlardı. 

Daha sonraları sık sık görüşmeye devam etmişlerdi. Bir gün Esme birdenbire, Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? diye sormuştu. 

Bu soru aslında herkesin sorabileceği olağan bir soruydu. Ama asıl önemlisi Esme'nin onun vereceği cevabı merakla beklemesiydi. Kadın onunla ve kızıyla gerçekten ilgileniyordu. 

Onun bu tavrı Gina'nın bir yıldır çevresine örmeye çalıştığı yalnızlık kalesinin duvarlarını çatırdatmaya yetmişti. Tıpkı yıllar önce Jim'le tanıştığı zaman olduğu gibi... Duygulu bakışlarını üzerinde hissedince ona âşık oluvermişti. Genç adam ona değer vermişti. Kişiliğine saygı duyuyordu. 
Sevincine, kederine ortak olmayı istemiş ve hayatını onunla birleştirmeyi arzulamıştı. Uzun yıllar boyunca sevgiden ve ilgiden yoksun yaşayan Gina için bu çok önemliydi. Bu yüzden Jim kendisine evlenme teklif ettiğinde hiç tereddüt etmeden kabul etmişti. Jim onu seviyordu ve asıl önemlisi Gina kendini onun yanında emniyette hissediyordu. Bundan sonra artık yalnız kalmayacaktı. Jim'le evlenirken bu mutluluğun ömür boyu süreceğini sanıyordu. 

Oysa Jim iki yıl önce aniden ölüvermişti. Bu genç kadının hiç beklemediği bir olaydı ve uğradığı yıkım korkunçtu. Ayrıca birdenbire kendini maddi sıkıntı içinde bulmuştu. Kocası hayattayken çok lüks bir hayat yaşamışlar ve ellerine geçen parayı har vurup harman savurmuşlardı. Jim onların geleceğini garanti altına almak için hiçbir yatırımda bulunmamıştı. 

Birkaç ay sonra yas tutmaktan vazgeçip yeniden yaşamaya başlamıştı, ömür boyu bu üzüntüyle eve kapanıp oturamazdı. Çalışmak ve kızına bakmak zorundaydı. Artık hayattaki tek desteği Debbie'ydi. Jim hiç olmazsa kendine dünya tatlısı bir çocuk vermişti. İlk başlarda ikisine rahat rahat yetecek kadar para kazanıyordu Gina. Fakat Debbie'nin hastalığı ortaya çıkınca düzenleri yeniden allak bullak olmuştu. Genç kadın hem maddi, hem manevi bakımdan yıkılmıştı. O zor günlerinde hiç kimse elinden tutmamış, derdine ortak olmamıştı. 

Ama Esme ona sahip çıkmıştı. 

Hem bu göstermelik bir ilgi de değildi. Esme çok samimiydi. Diğer insanların sahte sızlanıp, yakınmalarının yanında o, acı da olsa sürekli gerçeklerden bahsetmişti. Kocaman sevgi dolu yüreğini Gina'ya açmış, sürekli ona destek olmuştu. Dertlerini dinlemiş, onunla ağlamış, onunla acı çekmişti. 

Genç kadın şimdiye kadar kimseye açamadığı korkularını, çaresizliğini, endişelerini ona anlatmıştı. Yıllardır özlemini çektiği dostu nihayet bulmuştu. 
Onun kendisiyle ilgilendiğinin farkındaydı. Başı sıkıştığında koşabileceği 


güvenilir birinin olması o zor günleri atlatmasında kendine çok yardımcı olmuştu. Uçan kuştan bile medet umacak durumdaydı. Debbie'nin bir tek Los Angeles'ta ameliyat olabileceğini söylemişlerdi. Oraya gidip gelmek, ameliyat ve hastane masrafları toplam elli bin dolar tutuyordu. Hiçbir kuruluş ona yardım etmeye yanaşmıyordu. Devlet çocuğu için bir ödenek tahsis edemiyordu çünkü Debbie'nin hastalığı ölümcül değildi. Sadece görme kabiliyetini kaybediyordu. Basın yoluyla da bir şey elde edememişti. Çünkü kamuoyunun ilgisini çekecek kadar acıklı bir hikâyesi yoktu. Küçük bir kızın kör olması çoğu insanı etkilemiyordu. Bütün yükü tek başına omuzlamak zorundaydı. 

Ve yapabileceğinin en iyisini yaptı. En kısa zamanda gerekli parayı biriktirip kızını ameliyat ettirecekti. Bunun için de harcamalarını en aza indirmeliydi, ilk iş olarak Jim'le beraber kaldıktan lüks daireden taşındı. 
Minicik ve ucuz bir yer kiraladı. Eşyalarının fazlasını sattı. Fakat bu bile yeterli değildi. Yine de kira ve Debbie'nin bakıcısına verdiği para, maaşının büyük bir kısmını alıp götürüyordu. Değil para biriktirmek, ayın sonunu güç buluyordu. 

Gina para kazanmak için aklına gelen her yolu deniyordu. Ama tüm girişimleri sonuçsuz kalıyordu. Durumlarını düzeltebilmek artık bir hayal olmuştu. 

Esme, Ailene dönsen. Ailen yok mu? diye sormuştu. 

Gina bu soruya ağlayarak cevap vermişti. Hıçkırıklar yüzünden güçlükle konuşuyordu. Jim'in annesi ve babası o henüz bir çocukken ölmüşlerdi. 
Kendi anne ve babası ise boşanmışlardı. Gina annesi ve anncannesiyle beraber büyümüştü. 

Annesi çalıştığı için onun bakımını anneannesi üstlenmişti. O sıralar mutluydu, ama hayatının her bölümünde olduğu gibi bu mutluluk da uzun sürmemişti. Gina onları Granville'deki tren kazasında kaybetmişti. Çok büyük bir kazaydı. Onlarla birlikte yüzlerce kişi ölmüştü. 

Hayatının ilk darbesini yediğinde babası ona hiç destek olmamıştı. Hatta arayıp sormak zahmetine bile katlanmamıştı. Gina da babasını hiç aramamış ve yalnız başına yaşayabilmek için mücadele etmişti. Bu savaşı ve yalnızlığı Jim'i tanıyana kadar sürmüştü. Genç adam ona ömür boyu sürecek bir sevgi vaat etmişti. Aslında o sözünde durmuş sayılırdı. Çünkü ölene dek karısını bir gün olsun üzmemiş sürekli onun mutluluğu için didinmişti. 

Gina'yı sevmişti. Genç kadının bundan hiç şüphesi yoktu, ilişkileri kusursuzdu. Mutlulukları Debbie doğduğunda bir kat daha artmıştı. O ilk bebekleriydi. Minicik, dünya güzeli bir bebekti. Jim kızını taparcasına seviyordu. Kısa bir süre sonra bu mutluluğun bozulacağı kimsenin aklına gelmezdi. Keşke biraz daha vasat bir hayat yaşamış ve yatırım yapmış olsalardı. 


Artık geçmişte yapılan hatalara üzülmek için çok geçti. Hiçbir şeyi geri getiremez, değiştiremezdi. Jim ölmüştü ve o öldüğü zaman Debbie'nin bir rahatsızlığı yoktu. Daha Gina hastane hastane gezmeye başlamamıştı. Jim'le beraber paralarını son kuruşuna kadar su gibi harcamışlardı. Evlilikleri boyunca hayallerinde yaşattıkları rüyayı gerçekleştirmişlerdi. Ve bu rüya sonunda Jim'in ölümüne neden olmuştu. 

Bir sağlık sigortaları bile yoktu. İşin daha da kötüsü Gina'nın omzuna yaslanabileceği bir yakını bile olmamasıydı. Her şeyi Esme'ye anlatmıştı. 
Gözyaşları yanaklarından sel gibi boşanıyordu. Esme'nin ilk lafı, Gel, benimle beraber otur, olmuştu. Aslında bu bir fikirden çok bir talimata benziyordu. Sana para yardımı yapamam, çünkü param, yok. Tablolarımı üç, beş kuruşa satıp geçimimi ancak sağlıyorum. Fakat Paddington'da babamdan kalan bir evim var. Sana ve Debbie'ye birer oda verebilirim. Benim gibi tek başına yaşayan biri için çok büyük bir ev. Senden kira istemem, ayrıca Debbie'ye de bakabilirim. Bakıcı parasından da kurtulmuş olursun. 

Gina bu teklife şiddetle karşı çıkmış ve kabul edemeyeceğini söylemişti. 
Fakat Esme onun her tezine bir karşı tezle cevap vermişti. Çocukları çok severim. Benim çocuğum olmadı. Bu yaştan sonra doğurmama imkân olmadığına göre bu benim için en uygun çözüm. Hem Debbie çok sevimli bir kız. Onu çok seviyorum ve bu dünyada görülebilecek binlerce güzellik varken onun giderek daha az görmesine dayanamıyorum. 

Gina son olarak onun yaşında birinin küçük bir çocukla uğraşmasının yorucu olacağını savunmuştu. Fakat Esme buna kahkahalarla gülmüş ve İnsan kendini kaç yaşında hissediyorsa o yaştadır, demişti. Saçları yer yer beyazdı. Kırk, elli yaşlarında gösteriyordu. Genç kadın daha fazla direnemeyip onun teklifini kabul etmişti. Şahsi eşyalarını alıp onun evine yerleşmişlerdi. Şimdi maaşının yarısından fazlasını biriktirebiliyordu. Yaş konusunda da Esme haklı çıkmıştı, öylesine hayat dolu, hareketli bir insandı ki Debbie onu bir büyükanneden çok bir oyun arkadaşı olarak kabul etmişti. 

Küçük kız her sabah uyanınca ilk iş olarak, Bugün ne yapacağız Esme? 
diye sorar olmuştu. Aldığı cevaplarla hayal kırıklığına uğradığı hiç görülmemişti. 

Esme'nin onları yanına alması hayatlarını birdenbire değiştirmişti. Onu tanıdıkları için çok şanslıydılar. Onları her yönden destekliyordu. Bir de para biriktirmek için şu durmadan, dinlenmeden koşuşturup, çabalamak olmasa Gina kendini dünyanın mutlu insanlarından biri görecekti. Derin derin iç çekip rujunu sürdü ve koşarak odasına gitti. 

Hemen evden çıkmalıydı. Yine otobüs durağına koşarak gitmek istemiyordu. Esme'nin yatağın üstüne bıraktığı kıyafetini alelacele giydi. 
Siyah etek ve beyaz bluz her gün giydiği üniformasıydı. 


Bir borsa bankerinin bürosunda sekreter olarak çalışıyordu. Bu kıyafet o ortam için çok uygundu. Saatine bir göz atıp Debbie'nin yanına koştu. 
Merdivenlerden aşağı inerek hem mutfak hem de oturma odası olarak kullandıkları odaya girdi. Kızı televizyonun karşısındaydı. Sarılıp kucağına aldı onu. 

Günaydın hayatım, nasılsın? 

İyiyim anneciğim, hemen gidiyor musun? 

Maalesef Debbie. Biraz daha oyalanırsam otobüsü kaçıracağım. 

Çok güzel kokuyorsun anne. 

Gina boğazına bir yumru takıldığını hissetti. Kızının siyah buklelerine yüzünü gömüp ona sıkıca sarıldı. Onu kendinden ayırdığında hemen hemen görme yeteneğini kaybetmiş güzel yeşil gözlerinde küçücük bir parıltı görebilmek amacıyla baktı. O güzel gözlere baktıkça kahroluyor ve daha büyük bir azimle çalışmaya başlıyordu. 

Sakın Esme'yi üzme hayatım. Oldu mu? 

Merak etme. Biz bugün alışverişe gideceğiz. 

Küçük kız bunları söylerken gülüyordu. Esme anlaşılan yine onu mutlu edecek bir plan yapmıştı. 

Keşke ben de sizinle gelebilseydim. Neyse, şimdilik hoşça kal yavrum. 

Debbie onun yanağına bir öpücük kondurup, Güle güle anneciğim, dedi. 

Gina ona bir kez daha sarılarak koltuğuna geri oturttu. Kapıda bir süre durup yeniden ilgisini televizyona çevirmiş olan kızını seyretti. Debbie onun yokluğunu hissetmiyordu. Tabii bunda Esme'nin sıcakkanlılığının ve sevecenliğinin etkisi büyüktü. Kızından ayrı kalmayı hiç istemiyordu, ama şu an için yapabileceği başka şey yoktu. 

Tam kapıdan çıkarken Esme eline bir elma tutuşturup, Şunu otobüste yersin, dedi. 

Aç değilim. 

Sana bunu ye dedim. Belki aç değilsin, ama bunu yemeğe ihtiyacın var. 
Yemek yemeye yemeye miden artık minicik oldu. Bu koşuşturmaya dayanabilmek için güçlü olmalısın Gina. Yoksa bir mum gibi eriyip gidiverirsin. 

Gina onu daha fazla sinirlendirmemek için elmayı aldı. Tamam tamam anlaştık. Yerim. Yalnız biraz daha oyalanırsam işe kadar yürümek zorunda kalacağım. 

Durağa geldiğinde otobüs daha yeni gelmişti. Bu sabah şansı yaver gidiyordu. Oturacak yer bile bulmuştu. Paddington'dan şehrin merkezine inmek aslında sadece on dakika sürüyordu. Ama sabahları trafik çok tıkalı olduğundan yol yarım saati buluyordu. Yol boyunca elmasını yiyerek camdan dışarıyı seyretti. Otobüs ineceği durağa yaklaştığında rujunu tazeleyip kapıya doğru yürüdü. 


Jepherson, Jepherson ve Potts, Sydney'deki borsa bankerlerinin en tanınmışlarındandı. Borsa merkezine çok yakın yerde gösterişli bir büroda faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Gina burada hem sekreter hem de resepsiyon memuresi olarak çalışıyordu. İşinden memnundu. Büro sakin, sessiz bir yerdi. Gelen müşteriler hep aklı başında, kaliteli insanlardı. Hafta sonları garsonluk yaptığı yerden çok farklıydı. Bir kere en iyi tarafı gün boyu oturuyor olmasıydı. Bu arada akşamın yorgunluğunu bir nebze olsun üzerinden atıyor ve enerji topluyordu. Çok düzenli çalıştığı için kendini kısa sürede patronuna beğendirmişti. Şu sıralar daha iyisini bulamayacağını çok iyi bildiğinden bu işe dört elle sarılmıştı. 

Binanın girişindeki görevliyi selamlayıp asansöre bindi. Dördüncü kat düğmesine bastıktan sonra aynada görüntüsünü bir kere daha kontrol etti. 

İki saat sonra büroda tam bir sessizlik hüküm sürüyordu. Gina masanın üzerine yığılı evraklarla uğraşmaktaydı. Müşterilere gönderilecek bu listeleri tek tek zarflara koyup, adreslerine postalayacaktı. Zevkle çalışıyordu. 
Elindeki mektupları bitirdikten sonra başka bir işi yoktu. Demek ki bu günü rahat geçirecekti. Her gün böyle olmazdı Çoğu zaman kafasını kaşıyacak kadar zaman bulamazdı. 

Bak, baki kimi görüyorum. Burada çalışıyorsun demek. 

Bu ses genç kadının kulaklarında çınladı. Başını kaldırıp bakmak zahmetine bile katlanmadı. Bütün tüyleri diken diken olmuştu. 

Sesin sahibini hemen tanımıştı. Onu unutabilmesine imkân yoktu. Yıllardır onu görmemişti. Genç adamın yüzünü gözlerinin önüne getirmeye çalıştı. 

Bu Liam Shannon'dı. 

Kocasının en iyi arkadaşı. Yetimhanede beraber büyümüşlerdi. Her şeyin en doğrusunu yaptığına inanan ukalanın tekiydi. Jim onu çok sever ve değer verirdi, ama Gina onun gerçek kişiliğini hemen anlamıştı. Dost sıfatını kesinlikle hak etmiyordu. Sanki çevresindeki insanlara acı çektirmekten hoşlanıyor gibiydi. 

Yıllar sonra onu yeniden görmek maziye gömdüğü acı hatıraları yeniden hatırlatmıştı. Acaba burada ne işi vardı? Onun gibi bir serserinin borsa bankerleriyle ne alıp vereceği olabilirdi. 'Keşke bu çirkin bir şaka olsa,' diye düşündü. 'Hayal görüyor olsam. Gözlerimi kapatıp açtığımda Liam yıllar öncesine geri dönse ve hep orada kalsa.' 

Nikâh törenlerinde çıkardığı rezaletten sonra çekip gitmişti. Bir daha da onu görmemişlerdi. Jim, ölümüne kadar eski kader arkadaşının nerede olduğunu merak edip durmuştu. Gina kocasının onu görmesine engel olmak için çok uğraşmış ve sonunda başarılı olmuştu. Hayatta karşılaşmak istediği son insan oydu. Şimdiye kadar hep kötülüğü dokunmuş ve genç kadını rahatsız etmişti. Gina onun yeniden hayatını altüst etmesine kesinlikle izin vermeyecekti. 


Derin bir nefes alıp içinde yeniden uyanan düşmanlığı ve nefreti bastırmaya çalıştı. Yavaşça bakışlarını masasından uzaklaştırıp, başını kaldırdı. Genç adam kapıya yaslanmış onu seyrediyordu. 

Aradan geçen altı yıl onu hiç değiştirmemişti. Yine çok yakışıklıydı. 
Simsiyah gür saçları vardı. Alnına düşen perçemlerin ardında parıldayan iri mavi gözleri her kadını etkileyebilecek kadar anlamlı ve çekiciydi. Kesin ve sert yüz hatları kişiliğini gözler önüne seriyordu. Dudakları biçimliydi ve insana çok şeyler vaat ediyordu. 

Üç parçalı gri bir takım giymişti. Kırmızı ipek kravat onun tüm dünyaya isyan ettiğinin bir göstergesiydi. Parlak ve tehlikeli bir kırmızı. Liam Shannon'un olduğu yerde emniyet ve güvenden eser kalmazdı. 

Ona bakınca neden garip duygular hissettiğini anlayamıyordu genç kadın. 
Ama bunun sebebini araştırmaya da niyeti yoktu. 

Çocukluğundan beri yaşadığı acılar yüzünden Gina duygularını gizlemeyi çok iyi öğrenmişti. Şimdi de solgun yüzünden neler hissettiği kesinlikle belli olmuyordu. Sadece başını kaldırıp, Sana nasıl yardım edebilirim Liam? diye sordu. Sesinde kinden çok göstermelik bir nezaket seziliyordu. Sanki onu daha dün görmüş gibi davranıyordu. 

Genç adam kasıla kasıla masasının yanına geldi. Gina onun bu yürüyüşüne hiçbir zaman tahammül edememişti. Bu ukala tavırları hep sinirlerini bozardı. Liam daima ön planda olmalıydı. Çevresindekilerin ilgisi hep onun üstünde kalmalıydı. Hayatında hiç kimseye değer vermemişti. 
Sadece insanlara değil ne bir hayvana ne de başka bir güzelliğe değer vermezdi. O ne Jim'i sevmişti ne de Gina'yı. Sadece etrafındaki insanları menfaati için kullanmayı severdi. 

Masanın üstüne dayanarak, Demek beni hatırladın, diye konuştu. 
Dudaklarında yine o sinir bozucu gülümseyiş vardı. 

Gina, 'Sakin olmalıyım,' diye kendi kendine telkin etmeye çalıştı. Onu tahrik etmeye çabalıyordu, ama pes etmeyecekti. Genç adamın amacının ne olduğunu çok iyi biliyordu. Sadece onu öfkelendirip yıllar öncesinin acısını çıkartacaktı. 

İçinden ona kadar saydı. Sakinleşmemişti. Bir daha saydı, yine olmadı. 
On beşe, yirmiye kadar saymaya devam etti. Bu işe çok ihtiyacı vardı. Liam'a sinirlenip bağırıp, çağırması onu işinden edebilirdi. Herhalde burada çıkaracağı bir rezalet patronu tarafından iyi karşılanmazdı. Liam'ı çok iyi tanıyordu. Genç adam kesinlikle pes etmez ve yenilgiyi kabul etmezdi. Üste çıkmak için akla gelmeyecek rezilliği yapabilir ve eline fırsat geçse bir köpekbalığı gibi Gina'yı paramparça edebilirdi. 

Bunları bildiğinden genç kadın zor da olsa sakinleşti. Hatta dudaklarına sahte bir gülücük bile yerleştirmişti. Seni unutabilmeme imkân yok Liam, derken onu can alıcı noktasından yakalamaya çalıştı. 

Bunda da başarılı oldu. Genç adamın gözleri zaferle parıldadı. 


Fakat Gina'nın bakışları birden camlaştı. Nefretini kusarak, Düğün günümde yaptıklarını hiç unutamıyorum, dedi. Seni yaşadığım sürece asla affetmeyeceğim. 

Liam bu sözleri duyunca gülümsemesi dudaklarında dondu. Fakat Gina'nın ona hatırlattıkları umurunda bile değildi. Hatta onu sinirlendirebildiği için mutlu bile olmuştu. Liam Shannon için önemli olan sadece kendi arzuları ve ihtiyaçlarıydı. Karşısındaki kadının duygularına hiç önem vermezdi. Gina'ya da aynı şekilde davranmıştı. Hatta çok iyi arkadaş olmalarına rağmen Jim'e acı çektirmekten bile çekinmemişti. 

Kendi iyiliği için ondan bir an önce uzaklaşmalıydı. Eğer Mr. Jepherson odasından çıkıp onu Liam'la böyle konuşurken görürse, bu onun için hiç iyi bir puan olmazdı. Kim bilir adamın aklına neler gelirdi. İşini kaybetmek düşüncesi genç kadının aklını başından alıyordu. Kızı için gerekli parayı çok geç kalmadan biriktire-bilmeliydi. Çok işim var, seninle vakit kaybedemem, diye söylendi. Onun gitmesini arzu ediyordu, ama genç adamın buna hiç niyeti yoktu. Küstah bakışlarını ondan hiç ayırmıyordu. Yüzünden ne hissettiği belli değildi. Aralarındaki duygu çatışması doruğa varmıştı. 

Genç adamın yüzündeki gülümseyiş kayboldu, bakışları donuklaştı. Ona doğru eğilip elini yakaladı ve parmaklarıyla kelepçe gibi sıkmaya başladı. 
Gina tüm kuvvetiyle elini kurtarmaya uğraştı, ama boşunaydı. Parmaklarını bir milim bile kı-pırdatamıyordu. Onun gücüyle başa çıkamayacaktı. 

Görüşmeyeli çok zaman oldu Gina. Çok uzun bir zaman. 

Bunun ne anlamı var Liam? Seni görmek istemediğimi biliyordun. 

Bunları derken genç adamı her görüşünde olduğu gibi yine içinde sadist duygular uyanmıştı. 

Lütfen elimi bırak. 

Neden? 

Şu an içeri bir müşteri girse ve onları el ele görse işi bitikti. Gina kendini kurtarmak için boşuna debelendi. Genç adam tüm gücüyle parmaklarını sıkmaya devam ediyordu. 

Canımı acıtıyorsun. 

Genç adamın davranışında bir değişiklik olmayınca mücadele etmekten vazgeçti. Liam hiç hareket etmeden put gibi duruyordu. Yüzündeki gülümseyişin samimiyetle uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. 

Sevgili kocan nasıl? Sesindeki alaya ton hemen seziliyordu. 

Kocam iki sene önce öldü. Senin öğrettiklerini yapmaya çalışırken. 

Liam'ın yüzündeki sahte gülümseme kayboldu. Şimdi tamamiyle donuk ve anlamsız bakıyordu. Sessizliği bozmadan bakışlarını onun üzerinde gezdirmeye devam etti. Gina bu bakışları çok iyi hatırlıyordu. Korkudan bütün vücudu tir tir titriyordu. Yıllar önce yine ona böyle baktığı günü hatırlamıştı. Ondan nefret ediyordu. Keşke onu hiç görmemiş olsaydı, geçmişi değiştirebilseydi... 


Genç adam kararlı bir sesle, Nasıl oldu anlat, dedi. 

Nasıl olduğunu bilip ne yapacaksın? Bu seni rahatlatacak mı? 

Sadece nasıl öldüğünü öğrenmek istiyorum. 

Onun hakkında konuşmak istemiyorum. 

Anlatana kadar elini bırakmayacağım. 

Jim'in ölümünü anlatarak o acıları yeniden yaşamak istemiyordu. Hele bunu Liam Shannon'a anlatmak çok zoruna gidiyordu. Fakat bir an önce ondan kurtulmak için başka bir seçeneği olmadığını da bitiyordu. 
Olabildiğince kısa cümlelerle kocasının ölümünü özetledi. 

Planörle uzun mesafe rekoru kırmaya çalışıyordu. Fakat uçağın dizaynında bir arıza varmış. Sonuçta irtifa kaybetmeye başladı. Uçağı bir türlü havalandırama-dı ve dağa çarpıp parçalandı. 

Sanki o günlere yeniden geri dönmüştü. Bütün acıları, problemleri Jim'in ölümüyle başlamıştı. Bütün zorluklara tek başına göğüs germişti. Liam o günlerde yanında değildi. Ona hiçbir borcu yoktu. Şimdi aniden ortaya çıkıp ona acı çektirmeye ne hakkı vardı? 

Lütfen şimdi elimi bırak. Anlattıklarının onun taş kalbini biraz olsun yumuşattığını tahmin ediyordu. 

Fakat Liam hiç kıpırdamadı. 

Liam, beni duyuyor musun? 

Genç adam cevap vermeye bile tenezzül etmedi. Bakışlarıyla onu tepeden tırnağa incelemeye devam etti. Sessizliği Gina'nın sinirlerini bozuyordu. Liam saçlarına uzun uzun baktıktan sonra bakışlarını aşağılara kaydırdı. Beyaz ipek bluzunu, yakasının dekoltesini seyretti. 

Gina çığlık çığlığa bağırarak onu durdurmak istiyor, ama bir rezalet çıkarmaktan korktuğu için ağzını açamıyordu. 'Yapma,' diye fısıldamaya çalıştı, ama genzinden sadece boğuk bir hırıltı yükseldi. Nefes bile alamıyordu. Dışarıdan gelen yoğun trafiğin gürültüsü kulaklarında uğulduyordu. Fakat bu gürültü kalbinin çarpıntılarının yanında hiç kalıyordu. 

Genç adamın bakışları bluzunun düğmelerinde takılıp kaldı. Bir süre sonra dudaklarının kıvrımlarını inceliyordu. Gina çıldırmak üzereydi. 
Şimdiye kadar hiç bu kadar sinirlendiğini hatırlamıyordu. Asıl sinirini bozan onu durdurmak için hiçbir şey yapmayışıydı. 

Liam'ın bakışları onun burnundan sonra iri yeşil gözlerine takıldı. 
Birdenbire onun elini bırakıverdi. Genç kadın yavaşça yerine yerleşip kendine çeki düzen verdi. 

Liam, En azından sana sahip olma mutluluğuna erdi, derken sesi acıydı. 
Bakışlarındaki donukluk yerini ihtirasa ve arzuya bırakmıştı. 

Sen ne demek istiyorsun? 

Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsun. 

Genç kadın kulaklarına kadar kızardı. Yüzü alev alev yanıyordu. Senin hiç utanman yok mu? diye bağırırken artık kontrolünü kaybetmişti. Hayatım 


boyunca senin kadar rezil birini görmedim. Ne hissiz bir adamsın! Senden iğreniyorum. 

Genç adamın dudaklarındaki gülümseme kaybolmuş, yüz hatları sertleşmişti. Yumruklarını sıkarak ona baktı. Dişleri birbirlerine kenetlenmişti. Bakışlarıyla sanki onu tehdit ediyordu. 

Benim de duygularım var, derken tüm öfkesini dışarı kustu. 

Bak sen! Demek öyle. Beni inandıramazsın Liam. 

Hem de en az senin kadar güçlü duygularım var! Bu sana garip geliyor değil mi Gina? 

Çabuk dışarı çık. Git ve beni yalnız bırak. Seni bir daha görmek istemiyorum. 

Ne yapacağıma sadece ben karar veririm. 

Burada işin yok. Çık dışarı. 

Olmadığını ne biliyorsun? 

Bundan adım gibi eminim. Hem senin varlığın beni rahatsız ediyor. Seni görmek istemiyorum. 

Bak işte bunu duyduğuma çok üzüldüm. Çünkü ben seni görmek istiyorum. Jim de öldüğüne göre artık seninle beraber olmamam için bir engel yok. 

Genç adam tıpkı bir köpekbalığına benziyordu. Gina kanının donduğunu hissetti. Liam başını eğip kapının dışındaki levhadan şirketin adını yüksek sesle okudu. 'Jepherson, Jepherson ve Potts. Borsa bankeri. Bu iş fena değil. 
Belki biraz hisse senedi almak kârlı bir iş bile olabilir. 

Sen ne dediğini bilmiyorsun. 

Çok iyi biliyorum. Her gün buraya gelip biraz hisse senedi ve tahvil alacağım. Bunu neden yapacağımı anladın mı? 

Hayır. 

Sadece seni görebilmek için Gina. 

Genç kadın bir yumruk yemiş gibi sarsıldı. Bunu yapmasına izin vermeyecekti. Gırtlağından çıkan boğuk kahkahaya kendisi bile hayret etti. 
İçinde bulunduğu ruhsal sarsıntıya rağmen gülebilmesi ne tuhaftı. 

Ama bu işe yaramıştı. Onun yüzündeki şaşkınlığı fark edince oyununa devam etti. Onu aşağılayacak ve en hassas yerinden vuracaktı. 

Buna senin gücün yetmez Liam. Bizim sattıklarımız çok pahalı hisselerdir. 

Liam Shannon'un hiçbir zaman parası olmamıştı. 

Her zaman eline geçeni anında harcardı. Meteliğe kurşun atarak yaşamaya alışmış birinin bu şık ve pahalı takım elbiseyi nereden bulduğu da ayrı bir konuydu. 

Genç adam öfkeyle, Ben istediğim her şeyi satın alabilirim, diye söylendi. 

Ya öyle mi? Demek bu kadar zenginsin. 


Madem canı oynamak istiyordu, bozmayacaktı. Eğer onu patronuyla görüştürürse Mr. Jepherson ona ağzının payını layıkıyla verebilirdi. Gözleri parlayarak, Öyleyse seni patronumla görüştüreyim, dedi. Dur bekle, bir bakayım. Hem bu sayede ondan kurtulmuş olacaktı. 

Çok iyi olur. Belki burayı satın almayı bile düşünebilirim. Sırf senin patronun olabilmek için Gina. 

Genç kadın, 'Tanrım!' diye içinden geçirdi. Ne kadar kendini beğenmiş biriydi. Onda burayı alacak kadar paranın olmadığına adı kadar emindi. 
Sadece büyük büyük konuşuyor, palavra atıyordu. Her zaman böyle davranmıştı zaten. Cebinde karnını doyuracak para olmadığında bile havasından yanına yaklaşılmazdı. 

Gina yavaşça. Bakalım müsait mi? dedi. Ve masasının üstündeki telefonun dahili hat düğmesine basıp bekledi. Kalbi deliler gibi çarpıyordu. 

Mr. Jepherson altmış yaşlarında, çok tutucu bir insandı. Avustralya'nın en ılımlı bankerlerinden biriydi. Liam onunla kesinlikle anlaşamayacaktı. 
İkisi ateşle su gibiydiler. Patronunun onu susturabileceğinden kesinlikle emindi. 

Mr. Jepherson gelen her müşteriyle candan alakadar olurdu. Gina birinin onunla görüşmek istediğini söyleyince hemen, Beklesin, dedi. Biraz sonra geliyorum. 

Genç kadın telefonu kapatıp Liam'a gülümsedi. Biraz otur ve bekle. 
Kendisi seninle görüşmeyi kabul etti. 

Ona fazla bekletilmekten hoşlanmadığımı söylemeliydin. 

Çok küstahsın. 

Genç adam cüzdanından bir kart çıkarıp ona uzattı. Bu benim iş adresim. 
Ev adresim genellikle belli olmuyor. Canım nereyi isterse orada kalıyorum. 
Bilmem, anlatabiliyor muyum? 

Çok iyi anlattın. Zaten başka türlü bir yaşam tarzını sana yakıştıramazdım. 

Onu çok iyi tanıyordu. Bu dünyada sadece kendi rahatını ve zevkini düşünürdü. Başkalarının duygularına zerre kadar kıymet vermezdi. Jim'in onun hakkında anlattığı her şeyin son kelimesine kadar doğru olduğundan emindi. 

Biraz sonra Mr. Jepherson kapıda göründü. Kısa boylu, tıknaz bir adamdı. Saçları kırlaşmıştı. Gina onları tanıştırınca yaşlı adamın yüzü memnuniyetle parladı. Müşterisini odasına davet etti. Liam içeriye yürürken bakışlarını yeniden Gina'ya çevirip, Bana biraz yardımcı olur musun Gina? 
diye sordu. Sen bu piyasanın içindesin. Hangi şirketin hisse senetlerinden almamı önerirsin? 

Oysa onun kendisine çektirdiği acıların intikamını alabilmek için sonsuz bir istek duyuyordu. Gözleri nefretle ışıldadı. Ne yaptığını hiç düşünmeden, Necsec hisselerini deneyin Mr. Shannon, deyiverdi. 


İntikam tatlıydı, ama böyle bir oyuna sonuçlarını düşünerek kalkışmak gerekliydi. Hiç sonunu hesap etmeden konuşmuştu. Tavsiye ettiği firma devamlı zarar eden, iflasın eşiğindeki bir kuruluştu. Hisse senetleri de devamlı değer kaybediyordu. Eğer onlardan alırsa zarara gireceği yüzde yüzdü. Keşke böyle bir şey yapıp bir anda tepe taklak oluverseydi. 

Gülümseyerek, Bu arada süper bir şey keşfetmek üzereymişler, diyerek iğneli konuşmasına devam etti. 

Mr. Jepherson ona ters ters bakarak, Liam'ı acele acele odasına soktu. 
Yaşlı adam, Kulaklarıma inanamıyorum, dedi. Size kesinlikle onları almanızı tavsiye etmem Mr. Shannon. Sekreterim ne dediğini bilmiyor. 

İki adam içeri girip kapıyı arkalarından hızla kapattılar. 

Gina oturduğu yerde kalakalmıştı. Nasıl bu kadar aptalca davranabilmişti? Patronunun gözünde bile bile kendi değerini düşürmüştü. 
Şimdiye kadar yaşlı adam onun çalışmasından çok memnundu, ama bu an aynı fikirde olmadığı aşikârdı. Nasıl olmuştu da bir müşterinin parasını batırmak için uğraşmıştı? Bu müşteri onun nefret ettiği biri olsa bile, Mr. 
Jepherson için kazanç kaynağıydı. 

Dirseklerini masaya dayayıp, başını ellerinin arasına aldı. Liam'ı yeniden gördüğü an hayatı altüst oluvermişti. Onun yüzünden işini bile kaybedebilirdi. Ya peşine takılır, her gün onu görmeye çalışırsa ne yapardı? 
Elinden nasıl kurtulacaktı? 

İKİNCİBÖLÜM 

Çina sinirlerine hâkim olmaya çalışıyordu. Liam dışarı çıkmadan sakinleşmeliydi. Kaderi kendine kötü bir oyun oynamış ve Liam Shannon'ı bu ofise getirmişti. 

Liam, ilk karşılaştıkları andan itibaren Gina'yı rahatsız etmiş, içinde daima fırtınalar yaratmıştı. Genç kadın bu duygu karmaşasının nedenini hiçbir zaman anlayamamıştı. Gerçi Jim onu Liam konusunda uyarmıştı, ama genç kadın karşısındaki insanın bu derece alçak ve haysiyetsiz olabileceğine ihtimal vermemişti, özellikle de en iyi arkadaşının nişanlısıyla olan ilişkilerinde... 

Gina'yı sürekli baştan çıkarmaya uğraşmıştı. Hatta Jim'le beraber eğlendikleri bir gece onu dansa davet etmiş ve dans ederken akla gelmeyecek davranışlarda bulunmuştu. 

Jim ise bunları hiç görmüyordu. Tartışılan insan Liam Shannon olunca her türlü eleştiriye karşı sağır, dilsiz ve kör oluyordu. Kelimenin tam anlamıyla ona tapıyordu. 

Evlenmelerine az bir süre kala Liam yüzsüzlüğü iyice ele almıştı. Hatta ona evlenme teklifi bile yapmıştı. Gina'nın onu reddetmesini hiçbir zaman kendine ye-dirememişti. 


Yapabileceği her şeyi denemiş ve başardı olamayınca düğüne körkütük sarhoş gelmişti. Üstelik de Jim'in şahidi oydu. Gina tören boyunca onun bir saçmalık yapmasından korkmuş ve tedirgin olmuştu. 

Sonuçta yapmıştı da. Gelini öpüyorum bahanesiyle dudaklarını onunkilere yapıştırmış ve öpüşüne karşılık vermesi için Gina'yı zorlamıştı. 
Genç kadın tüm gücüyle onu uzaklaştırmaya çalışmış, ama başarılı olamamıştı. O anı yeniden yaşamak bile nefesini daraltıyordu. Liam onun duygularına tecavüz etmişti. Kendini kurtaramayacağını anlayınca tüm gücüyle onun dudağını ısırmış ve genç adamın can havliyle çekilmesini fırsat bilip suratına tokatı yapıştırmıştı. 

Jim arkadaşını sakinleştirmeye çalışmış, fakat Liam onu iterek kiliseden çıkıp gitmişti. Üstelik özür bile dilememişti. Ne Gina, ne de Jim onu bir daha görmemişlerdi. 

Aslında Gina onu görmeyişlerine seviniyordu, ama Jim arkadaşının kendisinden kopmasını hazmedememişti. Sanki o olmadan nasıl yaşayacağını bilemiyordu. Gina ona Liam'ın eksikliğini hissettirmemek için büyük bir uğraş vermişti. 

Fakat Jim ona tapıyordu. Onun için sürekli, Göreceksin günün birinde çok zengin bir işadamı olacak, diye konuşurdu. Bunu bana hep söylerdi. 
Tanrı'nın yardımıyla bir gün bu düşü mutlaka gerçekleşecektir. 

Gina kocasının bu fikrine katılmamakla beraber ses çıkarmıyordu. Liam'ı açıktan açığa kötülemek Jim'i kırmaktan başka bir işe yaramazdı. 

Kocası tıpkı bir çocuk gibiydi. Hayatında sıkıntıya, üzüntüye kesinlikle yer yoktu. Her günü zevk, sefa içinde geçsin isterdi. Aklına hiçbir kötülük getirmezdi. Çevresindeki insanların hepsinin birer iyilik meleği olduğuna inanmıştı. Dünya onun gözünde tozpembeydi. İnsanlarla olan ilişkilerinde hiçbir zaman gerçekçi davranamamıştı. Gina ne olursa olsun onu sevmişti. 
Çok kibar ve iyi bir insandı. Hatta iyiliği aşırıya bile kaçıyordu bazen. Çok zekiydi. Çevresindekilerin kılına bile zarar vermekten çekinirdi. 

Gina dişlerini öfkeyle sıktı. Liam'ın hayatına girmesine ve düzenini bozmasına asla izin vermeyecekti. Şu an onun için en önemli olan şey işiydi. 
Biraz önce Mr. Jepherson'ın yanında çok büyük bir hata yapmıştı. 'Umarım bu hata başıma dert açmaz. diye düşündü. Daha fazla oyalanmadan önündeki işini bitirmeliydi. Eğer Mr. Jepherson odasından çıkana kadar mektupları bitiremezse artık hiçbir şansı kalmazdı. 

Mektupları zarflara koymaya başladı. Kendini işine veremiyordu. Hiç hata yapmamalıydı. Adresleri şaşırmamak için olanca dikkatini önündeki evraklara verdi. Çok yorgundu. Galiba Esme haklıydı. Üç işi birden yürütmek onu çok yıpratıyordu. Ama kızı için mücadele etmeye devam etmeliydi ve mutlaka edecekti. 


Acaba Liam içerde neler konuşuyordu? Nasıl olmuş da patronunun yanında ona Necsec senetleri tavsiye etmişti. Duygularına kapılıp çok aptalca davranmıştı. 

Mr. Jepherson'ın odasının kapısı açıldığında genç kadın kendini işine kaptırmış, çalışıyordu. Onları görünce kendi kendine artık hiç konuşmamaya ve işleri daha fazla karıştırmamaya karar verdi. 

Liam, Sekreterinizle iki dakika konuşmama izin verin lütfen Mr. 
Jepherson, deyip ona doğru yürüdü. Yaşlı adamın cevabını bile beklemeye tenezzül etmemişti. Çünkü isteğinin reddedilmeyeceğinden emindi. 

Nitekim Mr. Jepherson'ın cevabı onu haklı çıkardı. Sanırım sizden sonra benim de ona söyleyecek iki çift lafım var. 

Gina endişeyle onları izledi. 

Liam gülerek, Tavsiye ettiğiniz gibi Necsec'den aldım Mrs. York, dedi. 

Genç kadının kalbi deli gibi çarpıyordu. Bu ne biçim bir şakaydı? Başını önüne eğdi. Ona bakmaya bile cesareti yoktu. Umarım pişman olmazsınız Mr. Shannon, diye kekeledi. 

Yo, pişman olmayacağımdan eminim. 

Ne kadar aldığınızı öğrenebilir miyim? 

Tabii, neden olmasın. Yirmi beş binlik aldım. 

Genç adam bunları söylerken bakışlarında garip pırıltılar vardı.. Gina onun yine bir fesatlık peşinde olduğunu anlamıştı; Hemen aklından bir hesap yaptı. Hisselerin tanesi iki sent olduğuna göre yirmi beş bin hisse için beş yüz dolar vermişti. Bu belki Liam için çok önemli bir paraydı, ama Mr. 
Jepherson'ın böyle küçük miktarlar için kendisine bozuk atmayacağından emindi. 

Bu düşüncenin verdiği güvenle gülümsedi. Bu yatırım sonunda bir sürprizle de karşılaşabilirsiniz Mr. Shannon. Neyse ki yirmi beş bin hisselik yatırım fazla bir şey sayılmaz. 

Mr. Jepherson lafa karışıp, Dolar Mrs. York, diye ona tersledi. Hisse değil dolar. Mr. Shannon tam yirmi beş bin dolarlık hisse aldı. O gidince lütfen benim odama gelin. Sizinle konuşacaklarım var. Yaşlı adam bunları söyledikten sonra odasına girip, kapıyı hızla kapadı. Öfkesini belirtmek için başka bir şey yapmasına gerek kalmamıştı. 

Gina birden fenalaştı. Sanki başından aşağı kaynar sular dökülüyordu. 
Etrafındaki her şey, tüm eşyalar dönüyordu. İşini kaybetmişti. Bu artık şüphe götürmez bir gerçekti. Liam bunu mutlaka onu işinden etmek için kasten yapmıştı. Acaba bu kadar çok parayı nereden bulmuştu. Belki o kadar parası bile yoktu. Sadece yalan söylüyordu. 

Eğer öyleyse durum daha da kötüydü. Mr. Jepherson onca işinin arasında ona yarım saat ayırmış ve onunla ilgilenmişti. Bütün bunların bir sahtekârın oyunu olduğunu öğrenince kim bilir ne yapardı? 


Liam'a çok taviz vermişti Gina. Kahrolası gözlerini üzerinde hissettikçe huzursuz oluyordu. Onun o sakat düşünceleriyle başa çıkamayacağını çok iyi biliyordu. Sadece beddua etmekten başka elinden bir şey gelmiyordu. 

Genç adam büyük bir yüzsüzlükle onun masasının kenarına oturup sırıttı. 

Bu akşam şu küçük yatırımı kutlamak için yemeğe çıkarız değil mi? 

Gina nefesini tutarak onu inceledi. Bu ne kendini bilmez bir adamdı. Ne cesaretle onu yemeğe davet ediyordu. 

Sen çıldırmışsın. 

Neden? Kutlama için geçerli bir sebep değil mi? 

Hayır, hiç sanmıyorum. 

Seni akşam kaçta alayım? 

Gina şu an onun alaycı bakışlarından kurtulmaktan başka bir şey düşünemi-yordu. Seninle çıkmayacağım Liam. 

Neden? 

Çünkü... Müsait değilim. 

Başka biriyle mi randevun var? 

Hiç kimseyle randevusu yoktu, ama Debbie'yle beraber olmalıydı. Belki bir iş bile çıkabilirdi. Hem zaten onunla çıkmamak için mazeret aramasına gerek yoktu ki. Ondan hoşlanmıyordu ve onunla beraber olmak istemiyordu. 
Hemen ondan kurtulmalı ve bir daha da asla görüşmemeliydi. Tüm cesaretini toplayarak, Bu akşam sevdiğim adamla yemek yiyeceğim, diye konuştu. 
Ondan kurtulmak için bu oyunu oynamak zorundaydı. Onu küçük düşürmeye, yaralamaya çalışıyordu. Çevresine ördüğü taş duvarı patırdatabilmek çok hoşuna gidecekti. Güç de olsa dudaklarına sahte bir gülücük yerleştirmeyi bile başarmıştı. 

Fakat bu kelimeler Liam'ı hiç etkilememişti. Kılını bile kıpırdatmadan konuşmasını sürdürdü. O zaman yemekten sonra görüşürüz, dedi. Sanki onun yalan söylediğini anlamış gibiydi. 

Gina hayal kırıklığına uğramıştı. Onunla başa çıkamayacaktı, ama hemen pes etmedi. Bir kere daha şansını deneyecekti. Daha kararlı bir sesle, Gece de onunla beraber olacağım Liam, dedi. Tüm gece. Bilmem anlatabiliyor muyum, hayatımda sana yer yok. 

Öyleyse yarın gece görüşelim. 

Sana söyledim... 

Bu gece dolu olduğunu söyledin sadece. Yarın için bir şey söylemedin. 

Benimle laf oyunlarına girmekten vazgeç. Ne bugün ne yarın ne de başka bir gün seninle beraber olmayacağım. Seni görmek istemiyorum. Senin sesini bile duymaya tahammül edemiyorum. Senden nefret ediyorum. 

Genç adamın bakışlarında öfke kıvılcımları yanıp söndü. Fakat Gina pes etmeyecekti. Onu alt etmeye kararlıydı. 

Günün birinde duyguların mantığını mağlup edecek Gina ve o gün senin şu muhteşem bedeninin sahibi olacağım. 


Onu açıkça tehdit ediyordu, ama bu Gina'nın umurunda bile değildi. 
Onunla beraber olmaktansa ölmeyi tercih ederdi. Genç adam elini uzatıp onun yanağına dokunmak istedi, ama başaramadı. Çünkü Gina hızla kendini geriye çekmişti. 

Liam gülerek, Acaba benden niye bu kadar korkuyorsun Gina? Bunu hiç kendine sordun mu? dedi. 

Senden nefret ediyorum Liam Shannon. 

Genç adam masadan kalkarak, Ben de senden nefret ediyorum Gina, diye homurdandı. Senden mutlaka intikamımı alacağım. Beni reddettiğin için pişman olacaksın. 

Liam bunları söyledikten sonra arkasını dönüp uzaklaştı. Gina onu kapıdan çıkana kadar bakışlarıyla takip etti. Ne alıp veremediği vardı? Ne yapmaya çalışıyordu? 'Neyse gitti, diye düşünüp derin bir nefes aldı. 

Tam rahatlamışken kapıda duyduğu tıkırtılarla başını kaldırınca yeniden onunla göz göze geldi. 

Yarın yine geleceğim. Belki daha önce de gelebilirim. Sen benimle yemeğe çıkmayı kabul edene kadar peşindeyim. Seni yıllar sonra yeniden buldum ve bu sefer elimden kaçırmamaya kararlıyım. 

Bakışlarında vahşi pırıltılar vardı. Gina ona hiç cevap vermedi. Genç adam bir süre daha onu süzdükten sonra geldiği gibi sessizce uzaklaştı. 

Liam gidince Gina bir süre koltuğunda hiç kıpırdamadan oturdu. 
Patronuyla konuşmadan önce biraz kendini toparlamalıydı. Çünkü içerde neşeli bir diyalog olmayacağını biliyordu. 

Derin bir nefes alarak ayağa kalktı. Daha fazla gecikmemeliydi. 
'Herhalde şimdiden Mr. Jepherson sabırsızlanmaya başlamıştır,'diye düşündü. 
Yaptığı aptallığı ona nasıl izah edecekti? Liam Shannon'ın kim olduğunu söylese patronu onu kesinlikle anlamazdı. 

Öylesine öfkelenmişti ki işini kaybedebileceğini hiç düşünmemişti. Fakat acı gerçek şimdi beynine bir balyoz gibi inmişti. Ve artık pişman olmak için çok geçti. 

İçeri girip patronunun yüzünü görünce içinde kalan birkaç ümit kırpıntısı da yok olup gitti. Adamın suratı beş karıştı. Gina'nın ağzını açmasına fırsat vermeden, Sizin gibi bir sekreterle çalışabilmeme imkân yok, dedi. İş ciddiyetinden uzak, müşterilerimle alay eden, onları yanıltan insanın burada işi yok. İstediğiniz an ayrılabilirsiniz, hatta bugün bile olabilir. 

Fakat Mr. Jepherson... 

Konuşacak bir şey kalmadı. Zarara uğramamanız için size iki aylık ücretinizi vereceğim. 

Bana bir açıklama yapma firsatı verseydiniz. 

Yaşlı adam imzaladığı çeki ona uzatıp, Başka biri olsa size tek kuruş vermeden kapının yolunu gösterirdi, diye konuştu. 


Gina lafı daha fazla uzatmayıp çeki aldı ve dışarı çıktı. Belki işten ayrılması iyi bile olmuştu. Liam yarın geldiğinde onu burada bulamayacaktı. 

Masasına oturup boş bakışlarla etrafını süzdü. Ne yapacağını bilemiyordu. Çekmeceleri boşaltırken içinde tuhaf bir rahatlama hissetti. 
Birden ne kadar yorgun olduğunu anlamıştı. Bugün iş aramayacak ve öğleden sonrasını dinlenerek geçirecekti. Zaten şu an iş aramaya başlasa da bir işe yaramazdı. Çünkü içinde bulunduğu moralle tüm kapıların yüzüne kapanacağı kesindi. Güzelce dinlendikten sonra yarın yeniden koşuşturmaya başlayabilirdi. 

Şahsi eşyalarını bir torbaya doldurduktan sonra Mr. Jepherson'a nezaketen iyi günler diledi ve ofisten dışarı çıktı. Çantasındaki çekin kendisine sağladığı rahatlıkla şimdi daha iyiydi. Eğer kısa zamanda yine bir iş bulursa işinden olmakla kâra geçmiş bile sayılabilirdi. 

Çekteki miktarı olduğu gibi bankaya yatırabilirdi. Ne yazık ki patronu kendisine bir bonservis vermemişti. O vermeyince Gina da cesaret edip isteyememişti. Neyse artık başka bir çözüm yolu nasıl olsa bulurdu. 

Gina asansörden inip çıkışa doğru yürürken kendince planlar yapıyordu. 
Fakat başını kaldırıp onu yeniden görünce olduğu yerde donakaldı. Genç adam delici bakışlarını ona dikmiş, öylece duruyordu. Ayakları beyninin emirlerini dinlemiyordu. Yürüyüp gitmek istediği halde milim kıpırdayamıyordu. 

Liam Shannon oturduğu koltuktan fırladığı gibi ona doğru koştu. Gina artık kaçmak için çok geç kalmıştı. Kendini kapıya doğru attı, ama Liam birkaç adımda onun yolunu kesivermişti. 

Onu kollarının arasına alırken, Seni hemen yine görmek ne güzel Gina, diye mırıldandı. İnsanları istediğim gibi yönetmek beni çok memnun eder. 
Jepherson'ın şirketini almaktansa Necsec'in hisselerini almak daha kârlıydı. 
Bunu yapınca seni işten atacağını biliyordum. Şimdi bol bol boş vaktin olduğuna göre seni yemeğe götüreceğim. 

Lanet olsun, beni bırak, seninle hiçbir yere gitmiyorum. Onun bu derece küstah ve düşüncesiz olmasına hayret ediyordu. Sırf kendi egosunu tatmin etmek için onun işinden kovulmasına uğraşmıştı. Çırpınıp kendini onun kollarından kurtarmaya çalıştı. 

Başarılı olamayınca ona tokat atmayı denedi, ama Liam onun elini havada yakalayıp geri büktü. 

Demek bana karşı savaş açtın. Kendi ayağınla elime düştün. Seni nasıl yeneceğimi biraz sonra göreceksin. 

Seninle savaş filan istediğim yok. Lanet olasıca! Tanrı seni bildiği gibi yapsın. Bırak gideyim yoksa seni doğduğuna pişman edeceğim. Yemin ederim... 

Genç kadın daha fazla konuşamadı. Liam ona sıkı sıkı sarılıp öpmeye başladı. Gina'nın tüm çırpınışları sonuçsuz kalıyordu. Genç adamın 


parmakları mengene gibi kollarını sıkıyordu, öfkesinden neredeyse ağlayacaktı. 

Liam düğün gününde sahnelediği rezaleti bir daha tekrarlıyordu. Genç kadın bir süre sonra az önceki öfkesinden eser kalmadığını hayretle fark etti. 

Tüm vücudu istekle titriyordu. Yıllardır unuttuğu duygular yüreğinin bir köşesinde yeniden filizlenmeye başlamıştı. Genç adamın öpüşü giderek haşinleşiyor, onu öpüşüne cevap vermeye zorluyordu. 

Fakat düğün gününü daha dünmüş gibi net hatırlayan Gina inatla dudaklarını aralamadı. 

Boş midesi kramplarla kasılmaya başlamıştı. Duyguları ona cevap vermek istiyor, ama mantığı bunu kabul etmiyordu. Nefes nefese kalmıştı. 
Fakat gururu ona boyun eğmesine mani oluyordu. 

Liam ondan uzaklaşınca, Sen ne yapmak istiyorsan yapabilirsin Gina, diye nefes nefese konuştu. Fakat benim olacaksın. Şimdi bana ne söyleyeceksen söyle. 

Sen hayatımda gördüğüm en rezil insansın. Senden... 

Bunları biraz önce yukarıda da söylemiştin. Aslında seni görünce sinirlen-memeye karar vermiştim, ama beni öylesine aşağılayıp, tahrik ettin ki daha fazla suskun kalamadım. Çok ileri gittin Gina. Kimsenin benimle böyle konuşmasına izin veremem. Sen bana aitsin, bunun aksini sakın iddia etme. Kendi kendine uydurduğun masallara benim inanacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. 

Sen çıldırmışsın. 

Bir gün benim olacaksın Gina. 

Asla! 

Göreceğiz bakalım. 

Senin aklından zorun var galiba. Seni görmek istemediğimi defalarca söyledim. 

Asıl sen gerçeklere sırtını döndüğün için çıldırmışsın. Sen ne dersen de, vücudun bana ihanet etmiyor Gina. Tıpkı altı yıl önce olduğu gibi bugün de yine bana karşılık veriyor, ilk tanıştığımız günden beri senin için deliriyorum Gina. 

Hayır. 

Evet, bir daha denememizi ister misin? Yoksa bizi seyredenlere öpüşmemizin neye benzediğini sorayım mı? 

Gina etrafındaki meraklı bakışları görünce kulaklarına kadar kızardı. 
Günün bu saatinde binanın girişi tıklım tıklımdı. İnsanların hepsi onları seyrediyorlardı. Liam şaşkınlığından yararlanıp onu kolundan tuttu ve kapıya doğru sürükledi. Daha birkaç adım atmışlardı ki, Gina kolunu kurtarıp ondan uzaklaştı. 

Seninle hiçbir yere gelmiyorum. 


Liam içini çekip, Hayatım bu yemek için önceden söz vermiştik, diye konuştu. Ne dediğini herkesin duyabilmesi için bağıra bağıra konuşuyordu. 

Hayır bunu kabul edemem. 

Genç adam hiç sesini çıkarmadan ona yaklaştı ve Gina ne olduğunu anlayamadan onu kucağına alıverdi. 

Genç kadın yumruklarını onun sırtına, kollarına indirirken avazı çıktığı kadar, Bırak beni, diye bağırıyordu. 

Liam çevresindekilere, En iyi geçinen çiftler bile arada sırada kavga ederler, diye kendince bir açıklamada bulundu. Sonra kapı yanında duran beye, Lütfen kapıyı açar mısınız? diye rica etti. 

Hayır, ona inanmayın beni kaçırıyor. 

Galiba onu yemek yerine eve götürsem daha iyi olacak. Baş başa geçireceğimiz bir iki saat bozulan sinirlerine iyi gelecektir. 

Bu adam bana tecavüz edecek. Lütfen yardım edin. 

Eh, geçen sefer sen bana tecavüz etmiştin Gina. Şimdi sıra bende. 

Yanlarında bulunanlar bu sözlere kahkahalarla güldüler. 

Gina,Güleceğinize bana yardım etsenize aptallar, diye haykırdı. 

Liam basamakları inip, kaldırımda yürümeye başladı. Bir yandan da, İnan bana çok hoşuna gidecek hayatım, diye söyleniyordu. 

Senden nefret ediyorum, nefret ediyorum, nefret ediyorum! 

Ben seni bu kadar çok severken bunu bana nasıl söyleyebilirsin? 

Gina çaresiz ağlamaya başladı. Hiç kimse ona yardım etmiyordu ve tek başına Liam'la başa çıkamayacağını çok iyi biliyordu. Genç adam içinde üniformalı bir şoförün beklediği limuzinin yanına gelince açılan kapıdan içeri süzülüp, onu arka koltuğa oturttu. 

Kapı arkalarından otomatik olarak kapandı. Şoför mahalliyle arka bölümü ayıran cam da kapanınca Gina panik içinde koltuğun en uzak köşesine büzüldü. 

Kapıyı açmaya çalıştı, ama kilitlenmişti. Aradaki cama vararak şoförün dikkatini çekmeye çalıştı, ama bunun da bir yararı olmadı. Adam motoru çalıştırıp arabayı sürmeye başladı. Başını çevirip arkaya bakmak zahmetine bile katlanmamıştı. 

Rahatla hayatım. Keyfine bak. Sana tecavüz etmeye hiç niyetim yok. En azından şimdilik. Şimdi seni sadece yemeğe götürüyorum. 

ÜÇÜNCÜBÖLÜM 

Lamin kendine güveni tamdı. Bu raundu o kazanmıştı, ama ikinciyi mutlaka kendi kazanmalıydı. Hiç sebep yokken birden paniğe kapılmıştı. 
Kendi kendisine bir daha böyle aptalca davranmayacağına dair söz verdi. 
Şimdi oldukça rahatlamıştı. Koltuğa dayanıp gezintinin tadını çıkaracaktı. 
Hayatında ilk olarak böyle lüks bir arabaya biniyordu. Ayak ayak üstüne atıp bir kolunu camın kenarına yasladı. Tamamiyle gevşemiş olduğunu Liam'a 


göstermek istiyordu. Başını öbür tarafa çevirip dışarıyı seyretmeye başladı. 
Hem bu sayede onun sinir bozucu yüzünü görmek zorunda kalmıyordu. 

Bildiği en iyi savunma metodu buydu. Karşısındaki insanın sinirlerini bozmak için inadına hiç sesini çıkarmadan otururdu. Aslında konuşmaması kendi açısından da iyi oluyordu. Bu sabah ağzını her açışında başına açmadığı dert kalmamıştı. Liam onun savaşmak istediğini söylemişti. Bu bir bakıma doğruydu. Onu alt etmeye çalışıyordu, ama bunu onun silahlarıyla başaramayacağından emindi. Bu yüzden pasif direniş metodunu deneyecek ve rakibini ruhen yıkacaktı. Tıpkı bir taş gibi donmuş, oturuyordu. 

Araba King's kavşağından geçip William Sokağı'na saptı. Biraz sonra Rushcutter's Körfezine indiler. Hızla marinaya girdiklerinde Gina uyuşukluğunu üzerinden atmak için hafifçe gerindi. Çok yorgundu ve uykusu vardı. Şimdi midesine bir ziyafet çekmekten çok deliksiz bir uykuyu tercih ederdi. Koltuğunda doğrulup etrafına bakındı. Çevrede lokantaya benzer bir yer görülmüyordu. Şoför arabayı durdurup aşağıya indi. Liam'ın kapısını açtı ve dışarı çıkmasını bekledi. Gina'nın kapısını açmadı. 

Genç adam dışarı çıktıktan sonra eğilip, İnmiyor musun? diye sordu. 

İnerim veya inmem, bu beni ilgilendirir. Hem inmiyorum desem ne yapabilirsin? 

Genç adam arabadan biraz uzaklaşıp beklemeye başladı. Sessizliği Gina'yı büsbütün öfkelendirdi iskeleye pek çok tekne bağlanmıştı. Etrafı da oldukça kala-balıklaşmıştı. 

Liam'ın sabrı taşmıştı. Bak, eğer kendi isteğinle çıkmazsan seni yine kucağıma almak zorunda kalacağım, diye söylendi. 

Bu hiç işine gelmezdi. Biraz önce yaşanan sahnenin bu kadar insanın içinde tekrarlanmasına dayanamazdı. Hem Liam'dan mümkün olduğunca uzak durmalıydı. Sessizliğini bozmadan arabadan indi. Liam onu kolundan sıkıca tutup iskeleye doğru yürümeye başladı. Gina'nın canı acıyordu, ama hiçbir şikâyette bulunmadı. Hızlı hızlı yürüyerek yetişmeye çalıştı. İnadından hangi teknenin ona ait olduğunu bile sormuyordu. Genç adam iskelenin ucunda bağlı olan küçük sandala binip, ona elini uzattı. 

Gina farkında olmadan, Nereye gidiyoruz, diye konuşuverdi. Sessizliği bozmuştu. Fakat bunun farkına vardığında iş işten geçmişti. 

Yatım körfezde demirli. Oraya gidiyoruz. Ancak orada seninle baş başa, gözlerden uzak kalabiliriz. 

Gina başını kaldırıp açığa baktı. Körfezde bir tane yat vardı. Kocaman muhteşem bir tekneydi. Çok lüks olduğu her halinden belliydi. Genç kadının gözleri hayretle irileşti. Bu senin mi? diye kekelerken oyununu tamamen unutmuştu. 

Evet ve eğer benimle olursan senin de olacaktır. Ne dersin? 

Boşuna ümitleniyorsun. Pekiyi, ya gitmeyi reddedersem? 

Bana eğlence olur. 


Gina ne demek istediğini anlamamıştı ve anlamaya da hiç niyeti yoktu. 
Onun yaptığı veya söylediği hiçbir şeye aldırış etmeyecekti. 

Daha fazla oyalanmayıp sandala atladı. Tam dengesini kaybedip düşecekken Liam onu kolundan tutup oturmasına yardım etti. Bu Gina'nın hoşuna gitmemişti, ama o anda yapabileceği başka bir şey de yoktu. Genç adam onun hemen arkasına oturup sandalın halatını çözdü ve motoru çalıştırdı. Hiç konuşmuyorlardı. Sessizliklerini bozmadan yata doğru ilerlemeye başladılar. 

Gina gözlerini kapatıp Liam'ı zihninden silmeye çalıştı. Bunu başardı da. 
Sandal hızla yol alıyordu. Genç kadın içinde bulunduğu bu anın zevkini çıkarmak istiyordu. Hafif bir rüzgâr esmekteydi. Saçları uçuşup gözlerinin önüne indi. Bir eliyle saçlarını düzeltip, diğer elini suya soktu. 

Çok güzel bir gündü. Gökyüzü masmaviydi. Birkaç beyaz bulut kümesi rüzgârın önünden kaçışıyordu. Şehir merkezinin kirli havası burada yerini duru bir atmosfere bırakmıştı. Nisan ayının ilk günleriydi, ama sıcaklık yazı aratmıyordu. Uzun zamandır Gina bu kadar huzurlu olduğunu hatırlamıyordu. Çevresindeki güzelliklere sırtını dönmüş ve kendini para kazanmaya adamıştı. Denizin kokusunu derin derin içine çekti. Keşke her şey geri gelebilseydi, Jim hâlâ yaşıyor olsaydı. 

Fakat yanında olan kişi Liam Shannon'dı. Arkadaştan çok düşman demek onun için daha uygun bir tanımlama olurdu. Çevresindeki güzellikleri paylaşabileceği insan kesinlikle o olamazdı. 

Yata yaklaştıkça teknenin muhteşemliği daha çok belirginleşiyordu. 
Liam'ın çok zengin olmayı başardığı belliydi. O gününü gün etmek için milyonlar harcarken, Gina biricik kızının karanlık dünyasını aydınlatabilmek için elli bin dolar bulamıyordu. Bu ne çarpık bir dünyaydı. Belki biraz yakınlık gösterse bu parayı ondan alabilirdi. 

Fakat bu düşünceyi hemen zihninden sildi. Ona değil yakınlık göstermek, on dakika beraber olmaya bile dayanamıyordu. Zaten Liam sürekli onu aşağılıyor ve nefretini açığa vuruyordu. Aralarında bir şeyler olabilmesine imkân yoktu. Ona yakınlık gösterebilmesi için delirmesi gerekiyordu. Birbirleriyle ne zaman konuşmayı deneseler, daha ikinci cümlede kırıcı olmaya başlıyorlardı. Ara sıra Liam ona duygusal bir yakınlık gösterse, ya da onu arzuladığını ima etse bile birbirlerine tahammül edemedikleri kolaylıkla anlaşılıyordu. 

Sandalı yata bordalayıp halatı yukarı attılar. Gemicilerden biri verilen halatı iskeleye bağladıktan sonra yukarı çıkabilmesi için Gina'ya elini uzattı. 

Gina'nın ardından Liam?da merdivenleri tırmanıp güverteye çıktı. 

Yemek odasında bize hemen bir soğuk büfe hazırlamanızı istiyorum. 
Servisi kendimiz yaparız. Rahatsız edilmek istemiyoruz. 

Anlaşıldı Mr. Shannon. Tayfaların onu nasıl saydıklarını görünce Gina'nın hayreti bir kat daha arttı. Acaba nasıl bu kadar zengin olabilmişti? 


Fakat bunu asla sormayacaktı. Çünkü ona bu fırsatı verirse genç adamın yine kendini aşağılayarak konuşacağından emindi. Etrafındaki göz kamaştırıcı lüksten etkilenmemeye çalışıyordu, ama bu imkânsızdı. Alt kata inip, salona girdiklerinde gözlerine inanamadı. 

Yerler uzun tüylü krem rengi bir halıyla boydan boya kaplanmıştı. Griyeşil kocaman koltuklar zıt tonlarda yastıklarla daha rahat hale dönüştürülmüşlerdi. Sehpaların modem bir görünüşleri vardı ve pahalı oldukları belli oluyordu. Odanın dibinde aynalı bir minibar vardı. Meşe mobilyalar pirinç zırhlarla daha zenginleştirilmişti. 

Gina harcadığı bir sentin hesabını yaparken, çevresinde gördüğü bu zenginlik ona çok ters geliyordu. Bu da herhalde kötü kaderinin bir başka oyunuydu. Kızının ameliyatı için gerekli olan para Liam için hiç önemi olmayan bir miktardı. Fakat yeryüzünde para isteyebileceği en son insan da yine oydu. 

Jim hayatta olsa arkadaşından rahatlıkla para isteyebilirdi, ama kendisi asla. Liam'ın eline böyle bir koz vermektense sokaklarda dilenmeyi tercih ederdi. Zayıf olduğunu hissettiği anda genç adam mutlaka bundan faydalanmaya kalkacaktı. Bundan adı gibi emindi. Ayrıca her türlü riski göze alıp ondan para istese bile genç adamın vermeyi kabul edeceği de kesin değildi. Tam anlamıyla bir çıkmazdaydı. Liam aralarında bir savaştan bahsetmişti. Demek onu düşmanı olarak görüyordu ve onu mahvetmek için her şeyi yapabilirdi. 

Sesinin titremesini önlemeye çalışarak, Bakıyorum işlerin yolunda, diye konuştu. 

Ondan bir cevap gelmeyince arkasına dönüp ona baktı. Genç adam gözlerini kısmış, onu seyrediyordu. Ceketini çıkarıp koltuklardan birinin üstüne atmıştı. Şimdi de yeleğinin düğmelerini teker teker çözüyordu. 
Gina'nın kalbi deli gibi çarpmaya başladı. 

Acaba Liam ona saldıracak mıydı? Herhalde yapmazdı. Düşüncesi bile korkunçtu, ama onun bu kadar adileşeceğine ihtimal veremiyordu. 
Düşünceler beyninde uğuldayarak koşuşurken bakışları onun geniş omuzlarına takılıp kaldı. Bir an nefes bile alamadı. Ne kadar atletik bir vücuda vardı. 

Eliyle odayı işaret ederek, Beni buraya zenginliğini göstermek için mi getirdin? derken nefes nefeseydi. Ne kadar güçlü olduğunu göstererek kendini mi tatmin ediyorsun? 

Keşke çenesini tutup hiç ağzını açmasaydı. Her konuşuşunda biraz daha işleri karıştırıyordu. Liam Shannon'la yalnızdı ve onun tuzağına düşmekten korkuyordu. 

Sen beni tahrik etmeye mi uğraşıyorsun Gina? 


Genç kadın öfkeli bakışlarını ona çevirdi. Sana hiçbir şey yapmaya çalışmıyorum. Hem buna neden gerek duyayım? Sen asıl bana beni buraya neden getirdiğini söyle. Burada ne işim var ve maksadın nedir? 

Liam yeleğini ceketinin üstüne bırakıp kravatını çıkardı. Şimdiyse gömleğinin düğmelerini açıyordu. Bunun çok açık olduğunu sanıyordum, diye mırıldandı. 

Genç kadın, 'Ah Tanrım! Şuna hak ettiği dersi verebilmeyi ne kadar çok isterdim,' diye düşündü. Hayatında ondan daha yüzsüz birini tanımamıştı. 
Hala altı yıl öncesinde yaşıyorsun değil mi? diye bağırdı. Sen beni istedin ve ben seni reddettim. Bunu kendine hiç yediremedin ve şimdi intikamını almak istiyorsun. 

Neden böyle konuşuyorsun Gina? 

Ben ne söylediğimi çok iyi biliyorum. Seni reddettim; Belki de hayatında bunu başaran tek kadın benim. Doğru mu bu Liam? 

Aptallaşma lütfen. Bana böyle saldırmakla eline bir şey geçmeyeceğini daha anlamadın mı? 

Genç adam bunları söyledikten sonra ona doğru yürümeye başladı. 
Dudakları gerilmişti. Gözleri cam gibi parlıyordu. Gina nefesini tutup bekledi. Sinirden dudaklarını kemiriyordu. Yine çok konuşup onu kızdırmıştı. 

Belki beni reddeden ilk kadınsın, fakat başka bir kadın tarafından reddedil-seydim o zaman aynı duygulara sahip olmazdım. 

Ne demek bu? 

Gayet açık değil mi Gina? Hayatıma giren kadınların bana evet ya da hayır demeleri umurumda bile değil... 

Gönül dosyan bir hayli kalabalık galiba. 

Lütfen sus ve bir kerecik olsun beni dinle. Liam onun yüzünü ellerinin arasına alıp, bakışlarını yüzünde gezdirdi, öfkesi hemen yok oluvermişti. 
Parmaklarını onun yanaklarında gezdirirken, Seni sevdim Gina, diye konuştu. 
Sesi yumuşacıktı. Seni tüm kalbinde sevdim. Bunun ne demek olduğunu anlayabiliyor musun? 

Kelimeler genç kadının beynini tırmalıyordu. Konuşması, söyledikleri, ses tonu, bakışları... Hayalindeki Liam Shannon'dan ne kadar farklıydı. 
Kulaklarına ina-namıyordu. Demek onu gerçekten sevmişti. 

Bir şey söylemek için ağzını açtığında genç adam, Ne olur sus, konuşma, diyerek onu susturdu. Seni tüm benliğimle sevdim. Beynime işlemiştin. Seni düşünmeden yaşadığım bir dakika bile hatırlamıyorum. Kendimi kontrol edemiyordum. Senin için çıldırıyordum. O güne dek hiçbir kadını seni sevdiğim gibi arzula-mamıştım. 

Genç kadın güçlükle yutkundu. Duyduklarına inansın mı, inanmasın mı bilemiyordu. Aptallaşmış gibiydi. Onun kendisini gerçekten sevebileceğine 


inanması çok zordu. Sürekli birbirlerini kırmışlar, hatta bunu yapmaktan zevk bile duymuşlardı. Seven bir insanın böyle davranabilmesine imkân yoktu. 

Genç kadın onun kendisini iğnelemek için söylediği sözleri hatırlayınca içi korkuyla titredi. Onun yanında hep tedirgin olmuştu. Genç adamın her hareketi asabını bozuyordu. Acaba şimdi söyledikleri sırf kendisini şaşırtmak için miydi? Onu zor kullanarak elde edemeyeceğini anlayınca taktik mi değiştirmişti? Belki de onun bedeninde kopardığı fırtınalardan haberi vardı ve eline geçen bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyordu. 

Genç adam onun şaşkın bakışlarını gülümseyerek seyretti. Konuşmaya başladığında sesi sertti. Beraber çok mutlu bir yaşantımız olabilirdi. Ama sen bunu reddettin. Seni ömrüm boyunca affetmeyeceğim. 

Ben Jim'i seviyordum. 

Hayır. Kesinlikle hayır. Bu doğru değil. Sana inanmıyorum. 

Doğru. Ben kocama âşıktım. 

Yalan. İlk tanıştığımız geceyi hatırlıyor musun? İçimizde birdenbire bir şeyler uyanmıştı. Artı ve eksi uçların birbirini çekişi gibi bir akımdı sanki. 

Sus lütfen Liam. 

Neden? Çünkü doğru değil mi? Gerçeklerle yüz yüze gelmekten çekiniyorsun. Sana baktığım an sanki dünya durmuştu. Sadece ikimiz vardık. 
Sen de aynı şeyleri hissetmedin mi? 

Hayır! Kesinlikle. 

Gina bir yandan bağırıyor, bir yandan da ondan uzak kalması gerektiğini düşünüyordu. Çünkü onun delici bakışlarını üzerinde hissetmek bile soluğunun kesilmesine yetiyordu. 

Evet, dedi genç adam üstüne basarak. Ellerini onun boynunda gezindirdikten sonra omuzlarına indirdi. Kollarıyla ona sarılarak, Dans etmek için seni kollarıma aldığımda vücudun sonbahar rüzgârlarına kapılıp sürüklenen bir yaprak gibi titriyordu, dedi. Sen de beni arzuluyordun, ama beni reddettin. Neden Gina? 

Çünkü ondan etkilenmişti ve en ufak tavizinde bir daha ondan kurtulamayacağını biliyordu. Ayrıca çok çekici ve seksi bir erkekti. Jim'den çok farklıydı. O karşısındaki insana emniyet hissi aşılardı. Liam'ın varlığı ise tehlike habercisiydi. Mutlaka tanıştığı her kadında aynı duyguları uyandırmıştı. Onun koleksiyonunun değersiz bir parçası olmak istemiyordu. 
Ona boyun eğmeyi kendine yediremiyor-du. Hem bugüne kadar başka hiçbir kadına bakmamış Jim'e ihanet etmeyi asla düşünemezdi. Fakat Liam'dan etkilendiğini, onu arzuladığını istemese de itiraf etmek zorundaydı. 

Reddettim, çünkü senden hoşlanmamıştım. 

Yanılıyorsun, beni istiyordun. Ama sen bunu kendi kendine bile itiraf etmekten çekiniyorsun. 

Ben Jim'le beraberdim, onu seviyordum. Ona ihanet etmemi benden nasıl isteyebildin? O senin en yakın arkadaşındı. 


Jim'le beraberliğin tam anlamıyla bir fiyaskoydu. Seni benden çaldığı için onu öldürebilirdim. Derin bir nefes alıp konuşmaya devam etti. Çektiği acının büyüklüğü gözlerinden okunuyordu. O benim çocukluğumdan beri en iyi arkadaşımdı ve senin için onu öldürmeyi bile düşündüm. Benim için ne demek olduğunu anlayabiliyor musun? 

Gina aptallaşmıştı. Kulakları çınlıyor, başı dönüyordu. Liam onu bırakınca hemen yanındaki kanepeye yığılır gibi oturdu. Bacaklarının, ağırlığını taşıyacak gücü kalmamıştı. Eğer gerçekten Liam kendisini sevmişse, o zaman her şey kolaylıkla açıklanabilirdi. Düğünlerinden sonra bir daha görünmeyişi ya da kiliseye sarhoş gelmesi. Hepsi. Herhalde sevdiği kadını en yakın arkadaşının kollarının arasında görmek insana çok acı verirdi. 
Liam da bu acıyı biraz olsun hafifletmek için aklına gelen her türlü çılgınlığı yapmıştı. Gina onun hakkında ne kadar yanılmıştı. Demek genç adam ona gerçekten âşıktı. 

Liam yeniden ona yaklaştığında biraz olsun sakinleşmiş, duygularını mas-kelemişti. Fakat gözlerinde hâlâ garip bir pırıltı vardı. Yumruğunu sıkarak, Sana beraber kaçmayı teklif ettiğimde neden benimle gelmedin? diye sordu. 

Gina istemeden ona çok acı çektirmişti. Artık pişman olmanın bir anlamı yoktu. Yapılan hataların düzeltilmesi için vakit çok geçti. Onun o zamanlar kendisiyle alay ettiğini düşündüğünü, ya da sırf Jim'e üstünlüğünü kanıtlamak için sevgilisini ayartmaya çalıştığını düşündüğünü ona anlatamazdı. Onu daha fazla kırmak istemiyordu. 

Çok çekici bir erkektin, ama hepsi o kadardı Liam. Bana duygularını hiç belli etmedin. Beni istediğin her halinden belliydi, ama aşk cinsellik değildir. 

Seni elde edebilmek için istediğin her şeyi yapmaya hazırdım. 

Özür dilerim, ben anlayamadım. Sana güvenebileceğimi bile bilmiyordum. 

Fakat Jim öyle değildi, değil mi? 

Genç kadın, Sanırım, derken içini çekti. Aslında evlilikleri hayal ettiği gibi olmamıştı. Kendini çoğu zaman Jim'in annesi gibi görmüştü. Kendisi sığınacak bir kanat ararken Jim ondan teselli bekliyordu. Sürekli hayatını düzene sokup, kendisiyle ilgilenecek birine ihtiyacı vardı. 

Evliliğinizin ilk gecesi neler bissettin Gina? 

Genç kadın bu soruyu kesinlikle beklemiyordu. Birden yanakları kıpkırmızı olmuştu. Ne demek bu anlayamadım, diye kekeledi. 

Bal gibi anladın Gina. Ona doğru bir adım daha yaklaşırken, Bu sabah, düğününde yaptıklarımı asla unutmayacağını söylemiştin, dedi. Haklısın o günü ben de unutamam. Seni öptüğüm zaman verdiğin karşılığı ömür boyu hatırlayacağım. 

Bunları söyledikten sonra susup kanepenin kenarına oturdu. Onu seyretmeye başladı. Bir yandan da parmaklarıyla genç kadının saçlarını yavaş 


yavaş okşuyordu. Gina genzinin kuruduğunu fark etti. Güçlükle nefes alıyordu. Kalbinin çarpışı hızlanmıştı. Genç adam anlatmaya devam etti. 

Kilisede Jim'in yanında durdum ve tören boyunca vazgeçmen için dua ettim. Papaz size sadakat yemini ettirdiğinde hata ettiğini anlayacak ve nikâhı bozacaktın. 

Kendi kendime sürekli, 'O beni seviyor, Jim 'le evlenmez,' diyordum. Fakat sen gözlerini gerçeklere kapatıp yemin ettin ve onun karısı oldun. Sesinde en ufak bir titreme bile yoktu. İşte o an senden nefret ettim Gi na. 

Son cümleyi fısıldar gibi söylemişti. Fakat kini, söylediği her kelimede apaçık ortaya çıkıyordu. 

Seni kaybetmiştim, fakat beni öyle bırakıp gitmene razı olamadım. 
Bakışlarını gözlerime dikmiş, hiç kıpırdamadan duruyordun Gina. 

Yanılıyorsun Liam. O gün çok sarhoştun. Bir rezalet çıkaracağından korktuğum için seni sürekli kontrol altında tutuyordum. 

Ben sarhoş değildim. Çektiğim ıstıraptan beynim körelmişti. 

Ben sana bir delilik yapmandan korktuğum için bakıyordum. Başka bir nedeni yoktu. 

Genç adamın bakışları onunkiler üzerinde sabitleşti. Parmaklarını onun yanaklarında ve dudaklarında gezindirdi. Yavaşça, Sana inanmıyorum Gina, diye fısıldadı. Seni öptüğüm an numara yaptığını anlamıştım. Hiç şüphem kalmamıştı. Beni seviyordun ve bunu bile bile Jim'le evlendin. Sırf bana acı çektirmek için. Sürekli vazgeçeceğini, yanıldığını kabul edip bana döneceğini ümit ettim. Fakat aylar birbirini kovaladı ve senden bir haber çıkmadı. 

Sus artık Liam, diye bağırdı. Onun sesine de, okşayışlarına da tahammül edemiyordu. Kilisede onun kendini öpüşü aklından hiç çıkmamıştı. Çünkü o öpüşle duygularını tahlil etmiş ve ondan hoşlandığını anlamıştı. O an korkunç bir paniğe kapılmıştı. Ondan nefret etmişti, çünkü sadece kocasına karşı duyması gereken hisleri Liam'a karşı duyduğunun farkındaydı. Kendi zayıflığına kızıyordu. Genç adamla başa çıkamıyor, onu reddedemiyordu. En iyisi onu bir daha hiç görmeme-si ydi. 

O güne kadar her şey normaldi. Liam hayatından uzaklaşmıştı. Fakat şimdi yeniden ortaya çıkmış ve düzenini altüst etmişti. 

O gün bile geç kalmış sayılmazdın. Eğer kilisedeyken pişman olduğunu söyleseydin nikâhınız hemen iptal edilirdi ve... 

Hayır. Bunu asla yapmazdım. Jim'e acı çektiremezdim. Tüm yaşamı boyunca sadece sana ve bana güvenmişti. Bizim ona ihanet ettiğimizi öğrenseydi yıkılırdı. Bunu yapamazdım. 

Bunu ben de biliyorum. Ama onu seçmekle aynı acıyı bana yaşattığının farkında değil miydin? 

Sen ondan farklıydın. Daha güçlüydün. Bu yenilgiyi zamanla unuturdun. 

Demek böyle düşündün. Yazık, çok yazık oldu ikimize Gina. Çok mutlu bir yaşantımız olabilirdi. 


Seni istemedim Liam. Ben Jim'i seçtim ve onunla mutluydum. O ölünceye kadar her şey çok güzeldi. 

Hayır istedin. Sadece fiziki de olsa beni arzuladın. Senin düğün gecende ben sürekli içtim, senin hayalini gözlerimin önünden yok etmeye çalışıyordum. Fakat başaramadım. 

Genç adam kanepeden kalkıp ondan uzaklaştı. Yeniden konuşmaya başladığında bakışları kararmıştı. Yüreğinde fırtınalar kopuyordu. 

Jim seni öptüğünde, onun yerine sana sarılanın ben olduğumu hayal ettin. Bundan eminim. Sürekli Jim'le beni karşılaştırdın. O olmasaydı... 

Sus, yeter artık, yaşayanlara aldırış ettiğin yok, bari ölülere saygı duy. 
Bunları söylemeye nasıl cesaret edebilirsin? 

Ederim Gina, çünkü ben gerçekleri söylüyorum. 

Genç adam odanın içinde yukarı, aşağı gezinmeye başladı. Gördüğün gibi çok zenginim Gina ve bunu da sana borçluyum. Sen onun karısı olunca benim için hiçbir şeyin anlamı kalmamıştı. Sadece para kazanıp, zengin olmayı amaçladım. Çünkü paranın her kapıyı açacağından emindim, nitekim açtı da. Hayatımda birçok kadın oldu. Fakat hiçbiri senin yerini dolduramadı Gina. Sen yanımda olmayınca hiçbir şeyden zevk alamıyordum. 

Genç adam bunları söyledikten sonra ona arkasını döndü. Gina aptallaşmış gibiydi. Duyduklarına inanamıyordu. Onu ne kadar yanlış değerlendirmişti. Genç adam ağzını her açışında dudaklarından aşk ve ihtiras dökülüyordu. 

Her işi denedim. Bunların pek çoğu gurur duyulacak işler değildi. 
Güney Amerika'ya silah sattım. Hükümete karşı başkaldıran güçlere destek verdim. Onlara ilaç, silah ve adam temin ettim, yaptığım işten nefret ediyordum, ama çok iyi kazanıyordum. Ve benim için önemli olan tek şey paraydı. Bana takma bir isim bile bulmuşlardı. Kavgacı Avustralyalı. Hiçbir şeyden çekinmiyor ve her türlü tehlikeye gözüm kapalı dalıyordum. Sonunda da hep kazanıyordum. Her defasında çok korkunç komisyonlar talep ediyordum. Hesabına çalıştığım adamlar işi başaramayacağımı sanıp kabul ediyorlardı. Fakat ben hep başardım. Benimle beraber bu işe başlayanların hepsi öldüler. 

Genç adam sözlerini burada kesip acı acı güldü. Bir keresinde Kamboçya'dan adam kaçırıyorduk. Hepsi de çok zengin insanlardı. Geceleyin yola çıktık. Tekne ağzına kadar insan doluydu. Birden fırtına çıktı. Ana yelkenin ucu direkten kurtuldu ve tekne dengesini kaybetti. Birinin oraya çıkıp onu yeniden yerine takması gerekiyordu. Düşünebiliyor musun Gina? O fırtınada yirmi metre yüksekliğindeki direğe tırmandım ve halkayı yerine geçirdim. O an gözlerimin önünde sadece senin hayalin vardı. Senin yardımınla başarmıştım. 

Bakışları bir noktada sabitleşmişti. Yanımda sadece sen vardın, diye tekrarladı. O gün beni kahraman ilan etmişlerdi, ölüme meydan okumuştum. 


Onların gözünde imkansızı başarmış insandım. Normal ücretimin birkaç kat fazlasını verdiler. Artık küçük bir servetin sahibiydim. Param katlanarak artmaya devam etti ve gördüğün gibi bugünlere geldim. 

Yüz hatları yeniden gerildi. Gina onun doğruyu söylediğinden emindi. 
Genç adam, Senin yokluğunu sürekli hissettim Gina, diye konuşmaya devam etti. Çok güçlü ve zengin biri olmuştum, ama seni kalbimden söküp atamıyordum. Sonunda tüm duygularımı ve fiziki ihtiyaçlarımı göz ardı edip kendimi işime verdim. Bir anlamda bu işe yaradı Gina. Sonunda senden kurtulmayı başardım. 

Genç kadın kalbinin burulduğunu hissetti. Sanki içinden bir şeyler koparılmıştı, Liam'ın hikâyesi çok acımasız bitmişti. Onun hayal kırıklığını, acılarını, sanki onunla beraber yaşamıştı. Ne diyeceğini bilemiyordu. Liam'a bilmeden çok acı çektirmişti. Neredeyse ağlamak üzereydi. Keşke ona yeniden yaklaşabilseydi, ama dediği gibi bütün duygularını körelttiyse artık bunun bir anlamı yoktu. 

Pekiyi, madem beni unutmuştun, öyleyse bugün neden beni görmezlikten gelmedin? 

Yapamadım. Aradan çok uzun zaman geçmişti, ama seni yeniden görünce oradan hiçbir şey olmamış gibi kaçamadım. 

Gina da bir zamanlar ondan kaçmak istemiş, ama başaramamıştı. Acaba Jim'le nişanlanmadan önce Liam'la tanışmış olsaydı olaylar nasıl gelişirdi? 
Herhalde ortada ihanet etmek olmayınca onun çekiciliğine karşı koyması ımkansızlaşırdı. 

O sıralardaysa gerçekten beraber olamazlardı. Gina, Jim'le nişanlıydı ve ona sadık kalmaya yemin etmişti. Yetimhanede geçirdiği uzun yıllarda genç adam sevgiden, şefkatten hep mahrum kalmıştı. Oysa Liam hiç kimseye ihtiyacı yokmuş gibi davranıyordu. Arkadaşı gibi hemen kırılıp, yaralanacak biri değildi. Geçmişleri aynı olduğu halde ikisi çok farklı karakterdeydiler. 
Her şey yanlıştı. Liam'la beraber olmalıydı, ama o günlerde Jim'e ihanet etmeye cesaret edememişti. 

Gina başını kaldırıp ona baktığında genç adamın gözlerindeki acıyı gördü. Geçmiş geçmişte kalmalıydı. Olayları yeniden yaşamak ve aynı hataları yinelememek imkânsızdı. Bu sabah senin benim çalıştığım binaya gelmen kaderin garip bir oyunu Liam. 

Kader mi? 

Genç adam bunu öylesine tuhaf bir sesle sormuştu ki Gina onun neler hissettiğini anlayamamıştı. 

Hatta Gina bir an onun kendisini izleyerek bilinçli olarak işyerine geldiğini bile düşündü. Fakat gerçek çok farklıydı. Liam dudaklarında sahte bir gülümsemeyle konuştu. 

Senin çalıştığın katın bir üstündeki büroya gidiyordum. Oranın sahibi olan muhasebeciyle bir işim vardı. Fakat asansörde yanlışlıkla sizin katın 


düğmesine basmışım. Hatamı anladığımda asansörden inmiştim ve ben geri dönemeden asansör aşağı çekilince mecburen merdivenden çıkmak zorunda kaldım. Biliyorsun merdivene gitmek için sizin kapının önünden geçiliyor. 
Yürürken birden seni gördüm. Yıllar sonra yeniden karşımdaydın. 
Rüyalarımı süsleyen kadın tüm canlılığıyla orada oturuyordu. 

Gina onun sesinde bir düşmanlık sezinlemişti. Liam birden ona doğru yürüyüp, Kendi kendime düşündüm, diye konuşmaya başladı. Bakışları bir bıçak gibi genç kadını delip geçiyordu. Ondan nefret mi ediyordu, yoksa hâlâ seviyor muydu belli değildi. Artık senden üstündüm. Sen sadece geçmişte kalan güzel bir hatıraydın. Bir zamanlar hayatıma girmiştin, ama artık her şey bitmişti. O defteri çoktan kapatmıştım, Sadece birkaç kelime edebilmek için durdum, ama bildiğin gibi işler planladığım şekilde yürümedi. Aslında amacım... 

Genç adam sözünü tamamlayamadı. Onun beline sarılıp aniden kendine çekti. Lanet olsun! Neden seni aklımdan çıkaramıyorum? 

Gina ondan bunu kesinlikle beklemiyordu. Şaşırmıştı. Bakışları onunkilerle karşılaştı ve o an onu sevdiğini bir kere daha anladı. Hemen başını çevirdiyse de yanakları kıpkırmızı olmuş, kalp atışları hızlanmıştı. 
Neler oluyordu? Ondan uzak-laşamıyordu. Sanki hipnotize edilmiş gibiydi. 
Duyguları karmakarışıktı, iki yıldır sessiz kalan bedeni yeniden uyanmıştı. 

Jim öldüğünden beri duygusal bir ilişkisi olmamıştı. Hayatında en ufak bir fizik beraberliğe bile yer yoktu. Jim'in hatırasına sadık kalarak yaşayacağına yemin etmişti. Fakat şimdi kendini kontrol edemiyordu. 

Liam hakkında çok şey bilmesine rağmen ondan uzaklaşamıyordu. Sanki görünmez bir el sürekli onu genç adama itiyordu. Aralarındaki fiziki çekim korkunçtu. Artık hiçbir şey düşünemiyordu. Şu an dünyada sadece ikisi vardı. 
Ellerini onun göğsünde kaydırıp omuzlarını tuttu. Bu yaptığının delilik olduğunu biliyordu, ama ellerini geri çekemiyordu. 

Her şeyin bittiğini söylememiş miydin Liam? diye sordu. 

Bitmek mi? Bunu söylediğime göre çıldırmış olmalıyım. Seni seviyorum Gina. Sensiz yaşayabileceğimi düşünmüştüm, ama bu imkânsız. Nasıl havasız nefes alamazsam, sen olmayınca da yaşayamam Gina. 

Genç adamın sesi titreyerek kesilmişti. Gina bir boşlukta yaşıyor gibiydi. 
Acaba doğru mu söylüyordu? 

Hâlâ bitmedi Gina. Bunları söylerken dişlerinin arasından konuşuyordu. 
Çeneleri birbirine kenetlenmişti. Seni arzuluyorum. Hem de şimdiye dek hiçbir kadını istemediğim kadar. Fakat seni hayatımdan çıkarmalıyım, çünkü beraber olursak er geç beni mahvedersin. Tıpkı azgın dalgaların yavaş yavaş kayalıkları erittiği gibi beni yer bitirirsin. Bu acıya attık dayanamam. 
Geçmişte senin yüzünden çok ıstırap çektim, fakat bir daha olmaz. Bu yüzden senden nefret etmek zorundayım ve edeceğim de. 


Genç adam boştaki eliyle onun saçlarını okşadıktan sonra, Bana doğruyu söyle Gina, diye mırıldandı. Aynı hisleri paylaşıyoruz. Yalan söyleme. Artık Jim aramızda değil ve onu kırmaktan çekinmene gerek kalmadı. Seni öpmek, sana sarılmak, sana sahip olmak istiyorum. 

Gina, Liam lütfen, diye yalvardı. Ondan korkuyordu. Çünkü onun isteklerine karşı koyamayacağını biliyordu. Her tarafı alev alev yanıyordu. 
Yüreği sonsuz bir istekle deli gibi çarpıyordu. Duygularını kontrol etmeli, arzularını bastırmalıydı. Ellerini onun omzundan çekip uzaklaşmaya çalıştı. 
Böyle olmasını istemiyorum. 

Bedenin beni istiyor Gina. Bak nasıl titriyorsun. Sana dokunmamı istiyorsun, ama söyleyemiyorsun. Daha önce de böyle olmuştu. Değil mi Gina? Bana gerçeği söylemelisin. 

Bunları söyledikten sonra bir çılgın gibi onu öpmeye başladı. Gözlerine, yanaklarına, boynuna sayısız öpücükler kondurdu. 

İtiraf et lanet olasıca, itiraf et, derken nefes nefeseydi. 

Fakat Gina, Hayır! diye bağırdı. Zayıflığını açıkça söylemeye cesareti yoktu. Karşı koyma gücünün giderek azaldığının farkındaydı. Onu öpmek istiyordu. Kesik kesik nefes alıyor, göğsü hızlı hızlı inip çıkıyordu. 

Sen de beni istiyorsun. 

Hayır. 

Boşuna inat ediyorsun Gina. 

Hayır. 

Öyleyse ispat et. Seni öpmeme izin ver. Eğer duygusuz kalabilirsen beni sevmediğine inanacağım. 

Ama ben... 

Ne oldu? Korkuyor musun? 

Hayır. 

Liam artık onu dinlemiyordu. Daha fazla konuşmasına izin vermeden dudaklarını onunkilere yaklaştırdı. Gina karşı koymadan kendini onun kollarına bıraktı. Genç adam haklıydı, o da istiyordu. 

Kollarını onun boynuna dolayıp öpüşüne cevap verdi. Hayatında Jim'den başka erkek olmamıştı ve o her zaman kendisine çok anlayışlı, sevecen yaklaşmış-ti. Kocası için önemli olan sadece Gina'nın istekleriydi. 

Oysa Liam'la durum çok farklıydı. Genç adam vahşice saldırıyordu, öncelikle kendini tatmin etmeyi düşünüyordu. Fakat Gina onu olduğu gibi seviyor, arzulu-yordu. Jim'i hiç böyle istediğini hatırlamıyordu. Birbirlerini sevmişlerdi, ama aşk ve ihtiras çok farklıydı. Duyguları bir sele dönüşmüş, benliğinden taşıyordu. 

Bedeninin mum gibi yavaş yavaş eridiğini hissetti. Genç adam onu öpmeye devam ediyordu. Nefesi kesilmişti. Genç adam dudaklarını onun saçlarına kaydırıp kulağına, Beni istediğini söyle Gina, diye fısıldadı. 

Evet... İstiyorum. 


Nihayet söyledin hayatım... Ah, ne kadar güzelsin. 

Liam... Ben. 

Hışş, konuşma lütfen. Yıllardır seni bekliyorum. Bu bakışların yok mu, beni çıldırtıyor Gina. Günler ve geceler boyu devamlı seni hayal ettim. Ve işte şimdi yanımdasın. Benimsin, tüm öğleden sonra beraber olacağız. Yarın da, diğer günde. Ömür boyu hep beraber olacağız. 

Gülerek ona yeniden sarıldı. Gina orada kalamazdı. Debbie'nin yanına gitmeliydi. Kızının ona ihtiyacı vardı. Zaten o kadar az beraber olabiliyorlardı ki, bu birkaç saati Liam'a ayıramazdı. Her istediğini yapabilecek serbest bir kadın değildi. Sorumlulukları vardı. 

Liam'la beraber olmaktan zevk duyuyordu, ama hepsi o kadardı. 

Genç adam onun ne düşündüğünden habersiz kolundan tutup kapıya doğru yürüdü. Gel buraya hayatım, şu odada daha rahat ederiz. 

Gina kararsızdı. Kalsa mıydı, gitse miydi? Belki bir iki saat kalabilirdi. O zaman Debbie'ye çok haksızlık etmiş olmazdı. Hatta tüm öğleden sonra bile kalsa olurdu. Nasıl olsa Esme'yle, Debbie onun işte olduğunu sanıyorlardı. 
Sadece bugün bencillik edip kendisi için yaşayacaktı. 

Belki Liam'la beraberlikleri, aralarındaki anlaşmazlığı da sona erdirirdi. 

Aslında bunun tam tersi olup, tamamiyle kopmaları da mümkündü. Hem daha biraz önce ondan nefret ediyor, şimdiyse kollarına atılmak için sabırsızlanıyordu. Liam çok bencil biriydi. Her şeyi kendi kurallarıyla oynardı. Böyle biriyle beraber olmak kendisi için iyi olacak mıydı? En iyisi çok geç olmadan oradan git-mesi ydi. 

Fakat Liam onun gitmesine izin vermezdi. İstediğini elde etmeden onu bırakmazdı. Gina zihnindeki zıt düşüncelerle boğuşurken genç adam bir kapıyı açıp onu içeri soktu. Burası bir yatak odasıydı. Duvarlar tamamiyle meşe kaplamaydı. Odanın ortasında standart ölçülerden çok büyük bir karyola vardı. Üzerine ipek saten minderler gelişigüzel atılmıştı. 

Gina birden durdu. Liam lütfen, bir dakika, diye mırıldandı. Ben tuvalete gitmek istiyorum. 

Genç adam hayretle ona baktı. Fakat Gina'nın gözlerinden okudukları onu tatmin etmişti. Bak merdivenin yanındaki kapı, diye ona banyoyu gösterdi. 

Teşekkür ederim. Neden gidip iki kadehle, bir şişe şampanya almıyorsun? Ben... Ben çok heyecanlıyım. Biraz sakinleşirdim, yani... 

Sen nasıl istersen Gina. Ben şimdi gelirim, rahatına bak. Haklısın, bugünü kutlamamız gerekir. 

Gina bir an pişmanlık duyduysa da hemen kendini toparladı. Kalsa, ilerde tamir edemeyeceği hatalar yapacaktı. En iyisi suyu başından kesmekti. 
Liam onu sevmiyor, sadece beraber olmak istiyordu. Yıllar önce elde 


edemediği kadını ağına düşürerek kırılan gururunu onarıyordu. Kendisiyle oynamasına izin veremezdi ve vermeyecekti. 

Genç adam onu banyoya gidene kadar bakışlarıyla takip etti. Gina kapıyı açarken yan gözle arkasına baktı. Liam bardan bir şişe şampanya ve iki kadeh alıp yatak odasına girmişti. Gina merdivenlerin yanındaydı ve yalnızdı. 

Fazla vakti yoktu. Hızla merdivenleri tırmanıp kendini güverteye attı. 
Sandalı bağladıkları yere kadar koştu. Kalbi deli gibi atıyordu. Halatın düğümünü çö-zerken elleri tir tir titriyordu. Görünürde hiç kimse yoktu. Bir dalgayla sandal yata iyice yanaşınca cesaretini toplayıp merdivenden inmeye başladı. Talihi yaver gidiyordu. Liam anahtarı motorun üstünde unutmuştu. 
Hemen çalıştırıp yattan uzaklaştı. Kurtulmuştu. Yere oturup derin bir nefes aldı. Tahmin ettiğinden de kolay olmuştu. Yatta bir bağrışma, koşuşturma duydu, fakat dönüp bakmadı bile. Yoluna devam etti ve marinaya girdi. 

Liam kaçtığı için ondan nefret edecekti, ama umurunda bile değildi. 
Aslında kendi de onunla kalmayı arzulamıştı, ama bu imkânsızdı. Dünyaları öylesine farklıydı ki. Onun eve dönmesi gerekiyordu. Debbie ameliyat olamazsa kör olacaktı. Liam'la beraber olmak uğruna kızını ihmal edemezdi. 
Zaman sürekli aleyhlerine işliyordu. Hemen elli bin dolar biriktirip kızım Amerika'ya götürmeliydi. Hayatında şu an için Debbie'den başka birisine yer yoktu. 

DÖRDÜNCÜBÖLÜM 

Çina yol boyunca sinirden titredi. Esme'nin Paddington'daki evine bir an önce varmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Saatlerdir yürüyordu. 
Yorgunluktan bayılmak üzereydi. Telaşla yattan kaçarken çantasını orada unutmuştu. Yeniden geri dönmeye cesareti yoktu. Aslında istese Liam'ın onu hemen bulacağını biliyordu, çünkü çantasının içinde adresi ve kimliği vardı. 

Evin kapısına vardığında ağlamak üzereydi. Bugün yaptığı aptallıkları hatırladıkça içi içini yiyordu. Anahtar da çantasının içinde kalmıştı. Bu yüzden zili çalıp Esme'nin kapıyı açmasını beklerken duvara yaslanıp gözlerini kapadı. 

Esme kapıyı açıp onu o halde görünce, Ne oldu? diye şaşkınlıkla sordu. 
Gözleri hayretle irileşmişti. 

Gina daha fazla kendini tutamayıp katıla katıla ağlamaya başladı. İşimi kaybettim Esme. Çantamı da. Hem de çantanın içinde patronun verdiği tazminat çeki de vardı. Beş kuruş param yoktu. Yürüyerek eve gelmek zorunda kaldım. Düştüm, çoraplarım parçalandı. Of Esme, Ben şimdi ne yapacağım? Yeni bir iş bulmalıyım, ama nasıl... 

Esme ona sarılıp genç kadını içeri soktu. Onu göğsüne yaslayıp sakinleşmesi için bekledi. Gina onun kollarının arasında bir süre ağladı. 

Bu, dünyanın sonu demek değil ki hayatım. Bak göreceksin ben bir tablomu satacağım. Bugün yeni bir metot denemeye başladım. Biliyorum bu sefer başaracağız. Önce Debbie'yi ameliyat ettireceğiz. Göreceksin yine 


eskisi gibi sağlıklı olacak. Artık üzülmeyeceksin. Biraz kendine bakmalısın Gina. Bence hemen deliksiz bir uyku çekmelisin. 

Gina kendini toparlamaya çalışarak, Haklısın, dedi. Esme'ye yaslanmadan, yürümeye çalıştı, ama bunu yapacak gücü yoktu. Kızının ameliyatını hemen yaptırmalıydı. Çünkü zaman sürekli aleyhlerine işliyordu. 
Fakat öncelikle kendini toparlamalıydı. Küçücük bir çocuk gibi hemen pes edivermişti. Gözlerinden süzülen yaşları silerek başını kaldırdı ve, Özür dilerim Esme, diye konuşmaya başladı. Seni üzdüm. Debbie nerede? 

Öğlen uykusuna yeni yatırdım. Haydi, sende doğru onun yanına çık ve uyu. İşini unut. Her an bir başka iş bulabilirsin. Birkaç gün içinde her şey yoluna girecektir. 

Haklısın. Teşekkürler Esme. Sen olmasan biz ne yapardık? 

Haydi artık konuşmayı bırak ve yukarı çık. Ben de şu tablomla uğraşmaya devam edeyim. Çok yeni bir metot bu. Yaşlı kadın konuşurken gözlerinin içi gülüyordu. Yaptığı işten büyük bir zevk duyduğu her halinden belliydi. Bu sabah Debbie'yle alışverişe çıktığımızda ona bu resmi nasıl yapacağımı anlatıyordum. Kelimeler ağzımdan çıkarken birden onları düşünerek söylemediğimi hissettim. Sanki içimdeki ilham perisi dile gelmiş konuşuyordu. Doğru eve geldik ve zihnimdekileri tuvale dökmeye başladım. 
Gerçekten ortaya bir şahaser çıkıyor. Sen de çok beğeneceksin Gina. Bundan eminim. 

Genç kadın gülümseyerek, Görmek için sabırsızlanıyorum, dedi. Fakat Esme'nin tabloları o güne kadar bir başarı sağlayamadığı için bundan da pek ümitli değildi. 

Yavaşça yukarı çıkıp kızıyla paylaştığı yatak odasına girdi. 
Ayakkabılarını çıkardıktan sonra üstündekilerle, hemen yatağın örtüsünü kaldırıp içine süzüldü. Debbie çift kişilik yatağın bir kenarında mışıl mışıl uyuyordu. Onu uyandırmaya kıyamazdı; ama öyle güzeldi ki. Tıpkı bir melek gibiydi. Kendini tutamayıp ona sarıldı ve minik başını göğsüne yasladı. 
Gina'nın ihtiyaç duyduğu işte buydu. Onun yeri kızının yanıydı. Liam'ın yatağı değil. 

Debbie'nin yumuşacık saçları mis gibi çocuk şampuanı kokuyordu. 
Küçük kız uykusunun arasında mırıldanıp, Annecim sen misin? diye sordu. 

Evet, hayatım. 

Debbie ona daha sıkı sarılıp yeniden uykuya daldı. Gina içini çekip, gözlerini kapadı. Bir an kendini Liam'ın büyüsüne kaptırmakla çok yanlış davranmıştı, ama neyseki hemen toparlanıp oradan kaçmıştı. Şu an kendi fiziki ihtiyaçlarını düşünmeye vakti yoktu, olamazdı. Ayrıca genç adam ona ihtiyacı olan emniyetli yaşamı sunmaktan çok uzaktı. Fakat yine de uykuya dalarken onun söylediklerini düşünmekten kendini alamadı. Keşke Jim'i tanımadan önce onunla karşılaşmış olsaydı. Ama artık her şey için çok geçti. 


Kader onların yolunu altı yıl önce birbirinden ayırmıştı. Geçmiş için gözyaşı döküp, pişmanlık duymanın bir yararı yoktu. 

Çina uyanıp saatine göz attığında neredeyse beş olduğunu gördü. Belki bağlı olduğu şirket onu akşam işe çağırabilirdi. Liam'ı bir yana bırakıp kendi hayatına dönmeliydi. Debbie'nin ameliyatı için gerekli parayı sağlamak şu an için tek amacıydı. 

Yataktan kalkıp hemen üstündekileri çıkardı. Doğruca banyoya girdi. 
Ilık duş gerilen sinirlerine iyi gelmişti. Günlerden sonra nihayet biraz kendini toparlamış gibiydi. Uyuyabilmek fırsatını bulduğu için neredeyse işten atıldığına sevinecekti. Duştan çıkıp vücudunu kuruladı. Saçlarını fırçaladı ve koşarak aşağıya indi. Midesine açlıktan kramplar giriyordu. 

Mutfağın kapısını açmasıyla orada donup kalması bir oldu. Esme, Debbie'ye yaptığı tabloyu gösteriyordu. Gözlerine inanamayarak resme baktı. 

Bu Esme'nin daha önce yaptıklarına hiç benzemiyordu. Gerçekten büyüleyiciydi. Renkler, şekiller insanın nefesini kesiyordu. Esme bir bahçe içinde çeşit çeşit hayvanı canlandırmıştı. Hepsi sanki gerçekmiş gibi duruyorlardı. Tablodan fırlayıp odaya gelmeleri an meselesiydi. Tümü neşeyle gülümsüyorlardı. Sanki aralarında çok eğlenceli bir oyun oynuyor gibiydiler. 

Esme, Debbie'yi kucağına almıştı. Tabloyu en ince ayrıntısına kadar ona izah ediyordu. Küçük kız da görüntüyü zihninde canlandırıp ona fikrini söylüyordu. Bak, şurada da zürafa var. Uzun boynuyla ağaçların tepesindeki en taze yaprakları yiyor. Kirpikleri tıpkı seninki gibi uzun ve kıvrık. 

Ne renge boyadın onu Esme? 

Sıcacık bir sarıya. Mutlu olduğun zaman neler hissedersen, onu görünce de öyle oluyorsun. 

Çok güzel olmuş Esme. Sen bir harikasın. Gina sessizce içeri girdi. 
Onların arkasında durdu. Gözlerini tablodan ayıramıyordu. Esme aylardır söyleyip durduğu atılımı nihayet yapmıştı. 

Sen bir dâhisin Esme. Söylediklerinde çok samimiydi ve bunu bir tek tablosunu tebrik etmek için dememişti. Esme onların karanlık dünyalarında parıldayan bir yıldız gibiydi. Debbie'yle ilgilenmiş, onlara kol kanat germişti. 
O günlerde Gina'ya destek olmasaydı genç kadın kendini asla toparlayamazdı. 

Esme dönüp ona baktı. Mutluluktan gözleri parlıyordu. Debbie'nin saçlarını okşayıp, Beraber yaptık değil mi hayatım? diye sordu. 

Anne, bu bizim gizli bahçemiz. Bizden başka kimse orayı bilmiyor. 

Harika olmuş hayatım. Gerçekten göz kamaştırıyor. Esme sanki dünyayı fethetmiş gibi gururlanıyordu. Aslında haksız da sayılmazdı. Kendinden emin bir tavırla, İşte bunu satacağız, dedi. Tabloya dönüp bir kere daha alıcı gözüyle baktı. Kaç para eder bilemiyorum, ama bunun satılacağından eminim. 


Debbie, Esme'nin kucağından aşağıya kayıp annesine koştu. Şimdiye kadar yaptıklarının en iyisi değil mi anne? 

Gina ona sarılıp, Evet hayatım, dedi. Bugüne dek gördüğüm en etkileyici tablo. 

Esme onların yanına gelip, Sürpriz daha bitmedi, dedi. Mutfak masasının üstünde duran çantayı alıp. Gina'ya gösterdi. Bak, işte çantan. Bulundu ve geri geldi. 

Genç kadın çantaya bakakaldı. Onunla birlikte Liam Shannon'ın görüntüsü yine gözlerinin önünde belirginleşmişti. 

İnanamıyorsun değil mi? Sen uyurken insanın nefesini kesecek kadar yakışıklı bir adam getirip bıraktı. 

Gina'nın kalbi deli gibi çarpıyordu. Saat kaçta? diye sordu. Esme'nin yerine kapıyı o açmış olsaydı kim bilir neler olacaktı. İyi ki Esme'yi dinleyip hemen yatmıştı. 

Herhalde üç buçuk, dörttü. Yaşlı kadın her zaman olduğu gibi kendine has mimikleriyle Liam'ın gelişini anlatmaya başladı. O kim olduğunu söyledikten sonra ben de kendimi tanıttım. Bir an şaşırdı, belki de benim heybetli görünüşüm onu şaşırtmıştır. Artık bilemiyorum, neyse... 

Ne dedi? 

Hatırlamaya çalışıyorum. Dur bakayım... Ah evet, 'Gina York burada mı oturuyor?' diye sordu. Ben de kendisine 'Evet' dedim. 'Onu görebilir miyim? 
diye sorunca uyuduğunu söyledim. O zaman rahatsız etmememi, sadece çantanı vermek istediğini söyledi. Bir an onu kucaklamak için kendimi zor tuttum. Ona çok iyi biri olduğunu söyledim. Ama gerçekten müthiş biriydi Gina. Hayatımda onun kadar yakışıklı bir erkek görmedim diyebilirim. 
Benden çok uzun boyluydu, inanır mısın? 

Beni görmediği için üzülmedi mi? 

Biraz söylendi, canının sıkıldığından eminim. Fakat eve geldiğinde ne kadar perişan bir durumda olduğunu anlatınca anlayış gösterdi. Çantayı bana verip sana selam söylememi istedi. 

Başka bir şey demedi mi? 

Esme derin bir iç çekip, Hayır, dedi. Onun kimin nesi olduğunu anlamak için daha çok soru sormam gerekiyordu, ama o fazla konuşmak istemedi. 
Keşke içeriye davet etseydim, belki tablolarımdan birini bile almayı düşünürdü. Ne dersin? 

Gina rahatlamış mıydı, yoksa hayal kırıklığına mı uğramıştı bilemiyordu. 
Fakat şu an emin olduğu tek şey Esme'yle onun hakkında konuşmak istemediğiydi. Midesinden gelen gurultuları gözardı edemezdi. Biraz daha aç kalırsa yere yığılması an meselesiydi. 

Gülümseyerek, Belki, diye cevap verdi. Şimdi önemli olan çantanın geri gelmesi. Bazen hâlâ şanslı olduğumu bile düşünebiliyorum. Şimdi kendime kocaman iki tane sandviç yapacağım. Siz de ister misiniz? 


Esme'nin hayatta önem verdiği konulardan biri de yemekti. Bu bahis açılınca diğerleri hemen kapanıverirdi. Çantayı hemen unutup ona yardım etmeye başladı. 

Neşeyle yemeklerini yerken telefon çaldı. Arayan bağlı olduğu firmaydı. 
Sanat eleştirmeni Mr. Vincente'nin hâlâ Avustralya aksanıyla başı dertteydi ve Sidney'de yolunu bulamıyordu. Eğer Gina bu akşam da ona yardımcı olur ve refakat ederse çok memnun olacaktı. Güzel bir İtalyan restoranında yemek yiyebileceklerini söylemişti. Ona boş olup olmadığını sordular. Mr. Vincente özellikle Gina'nın gelmesini arzu etmişti. 

Genç kadın geçen akşam aldığı elli dolarlık bahşişi hatırlayıp gülümsedi. 
Zavallı adam gerçekten çok yalnızdı. Para insanı mutlu etmeye yetmiyordu. 
Aslında bu düşünce şu an için Gina'ya uymuyordu. Çünkü onun mutluluğu demek Debbie'nin sağlığına kavuşması demekti ve ameliyatın yapılabilmesi için de paraya ihtiyacı vardı. 

Hemen kabul ettiğini söyledi. Buluşacakları yerin adresini aldıktan sonra telefonu kapattı. Saat sekizde Regent Hotel'de buluşacaklardı. Firma Mr. 
Vincente'e Sydney'in en iyi İtalyan restoranı olarak Lucio'nun Yeri'ni tarif etmişti. Saat yedi kırk beşte bir taksi gelip onu evinden alacaktı. 

Gina telefonu kapattıktan sonra karnını tıka basa doldurduğuna üzüldü. 
Tek lokma yiyecek hali kalmamıştı. Oysa İtalyan mutfağının zenginliğini de ne zamandır duyardı. Mr. Vincente'in sanat eleştirmeni olduğunu hatırlayınca biran ona 
Esme'nin tablolarını göstermeyi düşündü. Belki çok sanat değeri olan eserler değillerdi, ama yine de şansını denemekte fayda vardı. Belki Mr. Vincente Avustralya'nın tabii güzelliklerini sergileyen bu tablolardan etkilenirdi. 

Kapının çalınmasıyla düşüncelerinden uzaklaştı. Bu saatte kim olabilirdi? Ya gelen Liam'sa ne yapacaktı? Birden paniğe kapıldı. 

Esme kapıyı açmış ve gelenle konuşuyordu. Bir süre sonra kapının kapandığını duydu. Birden rahatlamıştı. Sanki üzerinden tonlarca ağırlık kalkmıştı. Esme biraz sonra yanına geldi. Elinde kocaman bir gül demeti vardı. 

Bunlar sana geldi. 

Olamaz, bana mı? Neden böyle bir şey yapmıştı? Gülleri gönderenin Liam olduğunu biliyordu. Fakat nedenini anlayamıyordu. İnanamayarak kırmızı goncalara baktı. Üstünde kart var mı? diye sordu. 

Ben göremedim, ama bir de sen bak. 

Gerçekten yoktu. Sadece on iki adet gonca vardı. Esme onları vazoya koyarken hiç nefes almadan aklına gelen bütün sualleri sordu. Gülleri gönderen şahıs hakkında romantik bir sürü hikâye sıraladı. Fakat Gina hiçbir açıklama yapmadı. Sadece güllerin yanlışlıkla geldiğini savundu. Liam'ı ona anlatamazdı. Ya da en azından şimdilik anlatamazdı. 


Güller evdeki herkesi sevindirmişti, ama Gina hâlâ Liam'ın onları neden gönderdiğini anlayamıyordu. Gönderen mutlaka o olmalıydı. Ama neden? 

Debbie'nin yemeğini yedirirken de yine bunu düşünüyordu. Yemek faslından sonra banyoyu hazırladı. Kızını uzun zamandan sonra kendisi ilk kez yıkıyordu. Debbie de annesiyle beraber olduğu için mutluydu. Banyodan çıkınca kızını kurulayıp, pijamalarını giydirdi. Kırmızı gül sevgi ifade ederdi, ama Liam onu sevmiyordu ki. Belki de seviyordu ve duygularını söyleyemiyordu. Böyle anlatmaya çalışıyordu. Bu olabilir miydi? Liam onun hep yanında kalmasını isteyebilir miydi? 

Asıl problem işte o zaman başlardı. Ona ne diyecekti? O reddedilmeyi asla kabul etmeyecek bir erkekti. Debbie'yi bir tarafa itip sırf kendisini de düşünemezdi. Kızını yatırırken birden ne garip şeyler düşündüğünü fark etti. 
Belki de Liam gülleri sadece geçmişte kalan sevgiliye veda etmek için göndermişti. 

Bu düşünceyle yüreğinin burukluğunu hissetti. Ona neler oluyordu? Hep Liam Shannon'dan uzak durmaya çalışmamış mıydı? 

Odasına gidip giyinmeye başladı. Hazırlanmak için fazla vakti kalmamıştı. Kırmızı krep elbisesini giymeye karar verdi. Son derece şık bir kıyafetti. Hafif balıkçı bir yakası vardı. Kalçaya kadar dar iniyor, sonra etek ucuna doğru volanlanıyordu. 

Her zamankinden daha ağır ve iddialı bir makyaj yaptı. Nedense içinden böyle gelmişti. Belki de hâlâ Jim'le evlendiği zamanki kadar güzel olduğunu ispatlamaya çalışıyordu. Sanki sevdiği insanla buluşacakmış gibi kalbi hızlı hızlı çarpıyordu. Bu gece mutlu olmak ve eğlenmek istiyordu. Yarın nasılsa yine iş bulmak için koşuşturacak ve hayal kırıklığına uğrayacaktı. Yüksek topuklu kırmızı ayakkabılarını da giyince artık hazırdı. Çantasını alıp aşağıya inerken Esme taksinin geldiğini haber verdi. 

Bu işin en iyi yanı buydu. Firma ulaşım sorununu taksiyle hemen çözümlüyordu. Koşarak aşağıya indi. Esme'yi öptü ve dışarı çıktı. 

O saatte trafik oldukça rahatladığından otele gelmeleri sadece birkaç dakika sürmüştü. Otele vardıklarında daha sekize on vardı. Gina, 'On dakika barda oyalanırım.' diye düşünüp taksiden indi. 

Regent Hotel Sydney'in en meşhur otellerinden biriydi. Her şeyi birinci sınıftı. En üst kattaki restoranından tüm limanı kuşbakışı seyretmek mümkündü. Birkaç kez Gina orada yemek yemişti. 

Kapıdan geçip lobiye ilerledi. Yerler halı kaplıydı. Dekorasyonun çok usta bir mimar elinden çıktığı belliydi. Lobi, içlerinde botanik bitkiler bulunan saksılarla doluydu. 

Bunlar oraya daha değişik bir hava veriyordu. Arka tarafta lobi restoran vardı. Burası daha çok kaldırım kafetaryalarını andırıyordu. 


Gina içeri girince saatine bir göz attı. Daha sekiz dakikası vardı. 
Koltuklardan birine oturup etrafındakileri seyredip oyalanmayı düşündü. Tam köşedeki koltuğa doğru yürüyordu ki birinin, Gina, diye seslendiğini duydu. 

Hızla sesin geldiği yöne döndü. 

Bağıran Liam'dı. 

Genç adam biraz ilerdeki koltuklarda oturuyordu. Onu görünce hemen yerinden fırlamıştı. Bakışlarındaki şaşkınlık biraz sonra hayranlığa dönüştü. 
Yüz hatları gevşemeye başladı. Onu baştan aşağıya süzüp masmavi gözlerini onunkilere dikti. 

Gina'nın tüm vücudu titriyordu. Liam Shannon yüzünden bugün zaten bir işini kaybetmişti. Şimdi ya bunu kaybederse ne yapardı? Mutlaka genç adam yine bir rezalet çıkaracaktı, ama yapabileceği bir şey yoktu. 

Liam, Rahatla Gina. Artık savaş bitti, dedi. Yemin ederim. Bundan sonra seni bir daha üzmeyeceğim. 

Bunlara inanamazdı. Kelimelerin hepsi beyninde uğulduyordu. Gerçekten savaşı bitirmiş miydi? 

Kendini zorlayarak, Merhaba Liam, dedi. 

Merhaba. 

Burada ne işin var? Bir gün içinde bu ikinci karşılaşmalarıydı. Belki de bu sabah asansörde yanlış düğmeye bastığı yalandı. Onu kasıtlı olarak takip ediyor olabilirdi. Bir kere olabilirdi, ama ikinciye ne demeliydi? Bu gece buraya geleceğini nasıl öğrenmişti acaba? İşte bunu bilebilmesi imkânsızdı. 

Yukarıda bir süitim var. Yatta kalmadığım zaman geceyi burada geçiriyorum. Bu gece de iş için biriyle görüşeceğim. Burada buluşup beraber yemek yiyeceğiz. Saat sekizde; 

Tesadüfün bu kadarı olmazdı. Herhalde burada sürekli bir süit kiralayabildiğine göre çok zengin olmalıydı. Onunla bu otelde karşılaşmamayı ne kadar çok isterdi. Biraz sonra Mr. Vincente gelecekti. O gelmeden Liam'ı yanından uzaklaştırmalıydı. 

Hâlâ gergindi. Bu akşam boş olduğunu söylemiştin bana, dedi. Onun kendisine karşı aniden bu kadar farklı davranmasının nedenini anlayamıyordu. Ona güvenmek istiyordu, ama ne yapacağını kestiremeğinden bundan çekiniyordu. 

Eğer beraber olabilseydik bu randevuyu iptal edecektim. 

Gina'nın kalbi sıkışıyordu. Eğer kaçmasaydı... Demek hâlâ yatta olacaklardı. O anlar gözünün önünde canlanınca vücudunu ateş bastı, öpüşüne cevap vermişti. İster istemez ürperdi. Bakışlarını yere çevirdi. 
Gözlerinden duygularının anlaşılmasını istemiyordu. Ne yapsa Liam Shannon'ı düşünmekten kendisini alamıyordu. Sanki beynine çakılmış bir çiviydi o. 

Benim biriyle burada randevum var. 


Genç adamın yüzü belirgin bir şekilde yeniden gerildi. Konuşurken sesindeki düşmanlık kolaylıkla hissediliyordu. Hatırlıyorum, sabah söylemiştin. Bunu dedikten sonra bir an sustu, bakışlarıyla onu inceledi. Ümit ederim âşığın senin değerini biliyordur... Yani en az benim kadar. 

Gina irkilerek ona baktı. Bir an onun ne dediğini anlamadı. Fakat sonra sabah ofiste ona söylediklerini hatırladı. Mr. Jepherson'ın ofisinde onu başından savmak için uydurduğu yalanı tamamiyle unutmuştu. Oysa minicik yalan şimdi genç adamın onun hakkında yanlış şeyler düşünmesine neden olacaktı. 

Benim âşığım yok Liam, sabah sana yalan söylemiştim. O an sanki... 
Sanki... 

Beni başından atmak için tek çare gibi görünmüştü değil mi? 

Evet. 

Bak sen, bunu hiç düşünmemiştim. 

Genç adam bunları söyledikten sonra tatlı tatlı gülümsedi. O kadar yakışıklıydı ki Gina ona sarılmamak için kendini zor tutuyordu. Ondaki bu değişiklik harikuladeydi. Daha sonra nasıl davranacağı umurunda bile değildi. Karşısındaki bambaşka bir Liam Shannon'dı. Ona bakarken gizli bir el boğazını sıkıyormuş gibi nefessiz kalıyordu. 

Genç adam onun elini tuttu. Bu ufacık temas bile Gina'nın tir tir titremesine neden oluyordu. 

Seni incitmek istemiyorum Gina. Lütfen buna inan. Bugün yattan kaçtığın için seni suçlamıyorum. Haklıydın, seni çok zorladım. Daha yeni karşılaşmıştık. Çok şey istedim. Sana biraz vakit tanımam gerekirdi. 

Gina'nın genzi kurumuştu. Liam... diye fısıldadı. Aklı yine karışmıştı. 
'Vakit tanımam gerekirdi, demişti. Demek ki onunla beraber olmayı yine düşünüyordu. Aklı fikri onu yatağa atmaktı. Hiçbir şey değişmemişti. Elini yavaşça geri çekti. Güçlükle yutkunarak, Sana söylemeliyim. dedi. Seni arzu ettim, ama senin istediğini ben veremem. Senin aklındaki ilişki bana çok ters geliyor. Benim hayatımda böyle bir maceraya yer yok Liam. 

Anlıyorum. Sesi çok yumuşaktı. 

Acaba gerçekten anlamış mıydı? Yoksa elde edebilmek için alttan mı alıyordu? Bakışlarını düşüncelerini anlamak için yüzünde gezdirdi. Onun kendi duygularına saygı duymasını çok istiyordu. O gülleri neden gönderdin? 
diye sordu. Onun cevabını beklerken sanki zaman durmuştu. Hayatında bir dönüm noktası yaşıyordu. 

Liam hemen cevap vermedi. Söyleyeceği kelimeleri dikkatle seçip, Bir şans daha istiyorum, dedi. Yeniden başlamak ister misin Gina? Hani ilk buluşmaya gelirken delikanlı genç kıza kırmızı güller getirir ya? 

Gerçekten bunları mı söylüyordu? Gerçek olmaları için neler feda etmezdi ki. Fakat bunun erişilmeyecek bir rüya olduğunu çok iyi biliyordu. 


Geçmişte birbirlerine çok acı çektirmişlerdi ve anılar tüm canlılıklarıyla hâlâ belleklerindeydi. Pişmanlıklar, acılar ve gözyaşları. Bunların üstüne bir mutluluk kurmaya imkân yoktu. 

Yapamayız Liam. Çok şey oldu. Sana ve bana, senin dediğin yıllar, önceydi. 

Geçmişi bırak artık. Şimdi gelecekten bahsedelim. Eğer bu geleceği benimle paylaşmayı kabul edersen önümüzde çok güzel yıllar olacaktır. 
Lütfen bana bir şans ver Gina. Senden istediğim sadece bu. 

O da istiyordu. Hem de nasıl. Şu an onun kollarına atılıp her şeye boşvermeyi ne çok isterdi. Fakat sorumlulukları vardı. Tek başına değildi. Liam, Debbie'yi kabul eder miydi? O Jim'in kızıydı. Babasından nefret ettiği gibi kızından da nefret edecekti. Belki sürekli Debbie'yi düşüneceği için ilerde kendisinden de nefret edecekti. Fakat bunu yapmak zorundaydı. En azından ameliyat olana dek hayatında en önem verdiği kişi Debbie olmalıydı. Hem belki ameliyat başarılı olmayabilirdi. O zaman... 

Dürüstçe, Bazı problemlerim var Liam; dedi. Emin değilim. Düşünmem gerek. Lütfen bana zaman tanı. Zaman deyince birden aklına saat geldi. Saat sekizi beş geçiyordu. Mr. Vincente çoktan onu bekliyor olmalıydı, Şimdi gitmeliyim. 

Bekle. 

Hayır. 

Lütfen Gina, dinle beni. 

Gerçekten bekleyemem. Lütfen Liam... Bir işim var ve çok geç kaldım. 
Seninle yarın konuşuruz. 

Lobide biraz ilerleyince Mr. Vincente'la karşılaştı. Adam onu görünce kollarını yana açarak memnuniyetini ifade etti. Gina hayatım. Bu gece yine seni görebilmek ne güzel. Geldiğine çok sevindim. 

Beklettiğim için özür dilerim, Mr. Vincente. 

Hiç önemli değil. 

Burada bir arkadaşımı gördüm de... 

Hayatım, lütfen özür dilemene hiç gerek yok. Ah, Mr. Shannon bakıyorum siz de gelmişsiniz. 

Evet, Mr. Vincente. İyi akşamlar. 

İyi akşamlar dostum. 

Gina duyduklarına inanamıyordu. Liam'la, Mr. Vincente birbirlerini tanıyorlardı. 

Bak hayatım, Mr. Shannon bizimle beraber yemek yiyecek. 

Bu olamazdı. O kadar insan varken neden Liam, Mr. Vincente'le iş görüşmesi yapıyordu? Yoksa bu da kaderin bir başka kötü cilvesi miydi? 
Üçünün beraber bir masada oturup yemek yemeleri imkânsızdı. 

Liam'a baktığı zaman onun da bu durumdan hiç hoşlanmadığını anlamıştı. 
Genç adamın bakışları buğulanmıştı. Ne yapacağına karar veremiyor gibiydi. 


Biz bu bayanla daha önce tanışıyorduk Mr. Vincente. 

Öyle mi? 

Tabii. Aslında biraz önce de eski günlerden bahsetmeye kendimizi kaptırdığımız için Gina geç kaldı. 

Genç kadın kendini zorlayarak da olsa, Evet, tanışıyoruz, diye onu doğruladı. 

Biz dün gece tanıştık Mr. Shannon. Birbirimizden çok hoşlandık. Harika saatlerdi. Aslında herkes yanında Gina gibi güzel bir kadın görmek ister değil mi? Bu yüzden bu gece de onun masamızı şereflendirmesini arzuladım. 
Herhalde kıskanmazsınız, değil mi Mr. Shannon? 

Yo, kıskanırım. Ben çok kıskanç biriyimdir. Bu gece iş konuşabileceğimizi hiç sanmıyorum. Aslında bundan sonra sizinle bir daha hiçbir konuda konuşamayacağım. 

Fakat... Eğer bu hanımın bu gece sadece benimle beraber olmasına izin verirseniz fikrimi değiştirebilirim. 

Liam, lütfen yapma. 

Evet Mr. Vincente, ne diyorsunuz? Kararınızı verin. Neyi istiyorsunuz? 
Hangisi sizin için daha önemli? 

Ne diyebilirim? Bu çok zor bir durum. Gina'yı daha önce tanıdığınızı bilemezdim. Ben buraya bir turizm firmasının düzenlediği turla geldim. Aynı firma bize şehri gezmemizde yardımcı olan bayan arkadaşlar da buluyordu. 
Gina'yı böyle tanıdım. Kendisiyle beraber olmaktan mutluydum. İşte hepsi bu. 

Bu işten hem siz, hem de Gina kârlı çıkacak Mr. Vincente. Tuhaf bir rastlantı oldu, ama Gina benimdir. Onu başkasının yanında görmeye bile dayanamam. 

Anlıyorum. 

İsterseniz başkasıyla çıkın. Faturayı ödemeyi memnuniyetle kabul ederim. 

Zavallı adamın suratı allak bullak olmuştu. Gina'ya dönüp, Ne yapalım, kısmet bu kadarmış, deyip gülümsedi. 

Özür dilerim, Mr. Vincente. 

Önemli değil. Neyse, teklifinizi kabul ettiğime göre yarın beni arıyorsunuz değil mi Mr. Shannon? 

Tabii, yarın görüşürüz. 

Yaşlı İtalyan arkasını dönüp ağır adımlarla onlardan uzaklaştı. 

Gina, Liam'a dönüp, Çok kaba davrandın, diye bağırdı. Ne hakla benim işime karışıyorsun? 

Ne yani onunla beraber olmana izin mi verecektim? Bakıyorum buna pek heveslisin. 

Pek sayılmaz. Fakat paraya çok ihtiyacım var senin yüzünden bugün iki işi birden kaybettim ve... 


Demek bütün problem paraydı ha! 

Evet. 

Merak etme sana çok para vereceğim. Ondan alacağın paranın çok daha fazlasını ödeyeceğim. Haydi artık boşuna vakit kaybetmeyelim. 

Genç adam onu kolundan tutup asansöre sürükledi. Gina onun sabırsızlığına bir anlam verememişti. Nereye gidiyorlardı? Mr. Vincente'in yanında yaptığı kabalık için bir özür bile dilemeyecek miydi? Zavallı adam ne kadar bozulmuştu. 

Tıpkı bu sabah yaptığı gibi küstahça davranıyordu. Mr. Vincente'la beraber olmayı gerçekten istiyordu. Hem daha ona Esme'nin tablolarından bile bahsetmemişti. Hayatında Liam kadar kafasız ve inatçı birini görmemişti. 

Fakat şimdi asıl önemli olan Debbie'nin sağlığıydı. Onun bu ameliyatı karşılayacak kadar zengin okluğundan emindi, ama ondan borç isteyemezdi ki. Daha bugün karşılaşmışlardı ve aralarında bir yakınlaşma olmadan buna cesaret edemezdi. 

Belki yarın gidip onunla Debbie hakkında konuşabilirdi. Bu parayı karşılıksız istemiyordu. Gelirinin elverdiği miktarlarda, taksit taksit geri ödeyecekti. Herhalde küçük bir kızın kör kalmasına izin verecek kadar vicdansız biri değildi. 

Asansörün kapısı açılınca birkaç kişi dışarı çıktı. Liam onu iterek içeri soktu ve düğmeye bastı. 

Bana bak Liam eğer beni odana çıkarıyorsan, bilmen gerekir ki, sadece oturup konuşacağız. 

Vaktimizi konuşmakla harcamayalım. Bence daha güzel şeyler yapabiliriz. Ücretin ne kadarsa öderim Gina, merak etme. 

Belki para senin için önemli değil ama... 

Ne istediğini açık açık söyler misin? 

İstemek mi? 

Oh, evet anlıyorum. Kendini ağırdan satıyorsun. Pekâlâ nasıl istersen öyle olsun. Eğer beni memnun edersen ücretinin iki katını ödeyeceğim. Yarın Mr. 
Vincente'e gözlerimi açtığı için teşekkür edeceğim. Meğer ben ne aptalmışım. Neredeyse sana evlenme teklif ediyordum. Halbuki benimle yatman için bir telefon etmem yetermiş. 

Bu adam neler diyordu? Kelimeler Gina'nın kulaklarında uğulduyor-du. 
Demek Liam onun para için vücudunu sattığını düşünmüştü. Mr. Vincente'ya karşı bu yüzden o kadar kaba davranmıştı. Dün geceyi onunla geçirdiğini sanmıştı. 

Tam ona itiraz edecekken asansör durdu ve kapısı açıldı. Liam onu kolundan tutup bir kapıya doğru sürükledi. Anahtarları cebinden çıkarıp kilide sokarken hiç onun yüzüne bakmıyordu. Genç kadın avazı çıktığı kadar bağırmak istiyordu, ama sesi çıkmıyordu. Yanıldığını söylemeliydi. Yoksa 


acaba kendisi mi onun dediklerini yanlış anlamıştı? Doğru ya Liam onun hakkında bu kadar kötü düşünemezdi. 

Kapı açıldı ve Gina kendini çok lüks bir dairede buldu. Geniş bir girişten sonra yemek odasına geçiliyordu. Yan tarafta deri koltuklar ve kanepelerle döşenmiş salon vardı. Herhalde buradan şehrin görünümü harika olurdu, ama perdeler kapalı olduğundan genç kadın dışarıyı göremiyordu. Gözünün ucuyla yatak odasına baktığında nefesi kesildi. Kapıdan iki kişilik büyük bir karyolanın ucu gözüküyordu. Liam kapıyı kapatıp yanına geldi. 

Gina odanın ortasında put gibi duruyordu. Genç adam onu buz gibi bakışlarla süzdükten sonra bara gitti. Kadehine viski koyup, ceketini çıkardı ve kanepelerden birinin üzerine uzandı. 

Gina hayretten irileşmiş gözlerle ona baktı. 

Neden öyle bakıyorsun? Diğer müşterilerine nasıl davramyorsan bana da öyle davransana. 

Sen çıldırmışsın. 

Doğru çıldırdım, çünkü ben kiralık kadınlarla beraber olmayı hiç sevmem. Kaliteli telekız bile olsalar onları yanıma yaklaştırmam. Ama senin için bir kerelik prensibimi bozacağım. Biliyorsun her zaman sana farklı davranmışımdır. 

Genç adamın yüzü bembeyazdı. Sanki tüm kanı damarlarından çekilmiş gibiydi. Neden? diye homurdandı. Parmakları kadehi kıracakmış gibi sıkıyordu. Neden bunu yaptın Gina? Neden? 

Sanki onu görmüyor gibiydi. Acı çektiği her halinden belliydi. Hiç gerek yoktu. Benden ne istersen sana verebilirdim... Her şeyi verebilirdim. 

BEŞİNCİBÖLÜM 

Çind ne düşüneceğine karar veremiyordu. Bir yandan Debbie için gerekli olan parayı nasıl bulacağını bilemiyor, diğer taraftan Liam'ın suçlamasına karşılık kendini savunmak istiyordu. Paraya neden ihtiyacı olduğunu şu an ona anlatamazdı. Genç adam ona çok ağır sözler söylüyor, hakaret ediyordu. 
Artık kontrolünü kaybetmişti. Gözü hiçbir şeyi görmüyordu. Her şey mahvolmuştu. Kurmaya çalıştığı güzel dünya yavaş yavaş parmaklarının arasından süzülüp kayboluyordu. 

Bağırırken dudakları titriyor, kelimeler güçlükle gırtlağından çıkıyordu. 
Hakkımda nasıl böyle düşünebilirsin? 

Liam'ın acısı öfkeye dönüşmüştü. Hâlâ gerçeği inkâr mı ediyorsun Gina? 
diye haykırdı. Eğer kendine karşı biraz saygın varsa benimle açık açık gerçeği konuşursun. 

Sen ne dediğinin farkında değilsin. 

Ne yani? Bir telekız olduğun yalan mı? 

Bu artık çok fazlaydı. Liam çok ileri gitmişti. Suçlamaları kırıcıydı ve işin doğrusunu anlamaya çalışmadan onun üstüne gelmesi Gina'yı çok yaralamıştı. Tanıştıkları ilk günden beri bu böyleydi. Hiç birbirlerini 


anlamaya yanaşmamış, sadece tartışmışlardı. En azından ön yargıyla onu suçlamadan Mr. Vincente'la neden beraber olduğunu sorabilirdi. 

Birden kendini kaybedip onun üzerine atladı. Gözü hiçbir şey görmüyordu. Rastgele yumruklarını onun yüzüne, gözüne indiriyordu. Şu an tek istediği onun canını acıtmak, onu yaralamaktı. 

Liam kendini korumak için bir şey yapmadı. Gina'nın tokatları yüzüne ardı ardına iniyordu. Genç adamın yüzü önce bembeyaz oldu sonra birden kızardı. Gina onu öldürmek istiyordu. Hırsı geçeceğine daha da artıyordu. Bir süre de göğsünü yumrukladıktan sonra aniden durdu. 

Kolları yana sarktı, yumrukları hafif sıkılıydı. Göğsü hızla inip, kaklıyordu. Gözyaşları yanaklarından boşanıyordu. Senden nefret ediyorum Liam Shannon, diye bağırdı. Benim hakkımda böyle düşündüğün için senden nefret ediyorum. Neden karşıma çıktın? Seni gördüğüm güne lanet olsun. 

Benden nefret ettiğin doğru değil Gina. 

Doğru. Seni görmeye bile tahammül edemiyorum. 

Hayır, beni seviyorsun, ikimiz de birbirimizi seviyoruz. Bu gerçekten kaçabilmek için sürekli birbirimizi kırıyoruz... 

Benim bir telekız olduğumu nasıl düşünebilirsin? Hiç ümidim kalmasa bile bunu yapamayacağımı bilmiyor musun? Ben bu kadar karaktersiz biri miyim Liam? Bunu bana nasıl... 

Lütfen sus artık. Bu konuyu bir daha açmayalım. Sen nasıl istersen öyle olsun. Elleriyle onun saçlarını okşadı. Sesindeki acı yavaş yavaş azalıyordu. 
Hayatım boyunca hep seni kollarımın arasına alabilmenin hayaliyle yaşadım. 
Vincente'le ne yapmış olursan ol, bunu sana unutturacağım. Sadece beni düşüneceksin, ah hayatım, seni öyle özledim ki. 

Hayır, hayır. Sus! Hâlâ inanmıyordu. Gerçeği nasıl anlatacaktı? Liam onu bir telekız sanıyordu. 

Genç adam nefes nefese, Sana söz veriyorum, diye konuştu. Geçmişte ne yapmış olursan ol, ben seni böyle olduğun gibi kabul edeceğim. Seni istedim, seni hayatım boyunca sevdim, önem verdiğim tek kadınsın. Bunca yıldan sonra seni tekrar buldum. Artık yanımdan kaçmana izin veremem. Şimdi sadece biz varız. Sen ve ben... 

Dur, Tanrı aşkına. Beni sevmiyorsun Liam. Eğer sevseydin bir fahişe olamayacağımı bilirdin. Ben sana... 

Bildiğim tek şey şimdi kollarımın arasında olduğun. 

Ben bunu yapamam. 

Yapacaksın. Sen hep benimdin ve hep benim kalacaksın. Sev beni Gina. 
Beni nasıl arzuladığını biliyorum. Seni seviyorum, sen de beni sev. 

Genç adam sarılıp onu öpücük yağmuruna tuttu. Gina tüm kuvvetini toplayarak onu itti. 

Liam... Liam, görmüyor musun? 


Sadece seni görüyorum. Sadece seni. Yıllardır her gece rüyalarıma girdiğin gibi. Bu gece benim ol Gina. Sana ne istersen vereceğim, yeter ki benden kaçma. 

Yo, hayır. Of Tanrım! Bunu bana yapamazsın. Böyle olmasına izin veremem. 

Beni arzuladığını biliyorum Gina, ne olur benimle oynama. 

Hayır. Hayır! 

Beni istiyorsun, şimdiye kadar hiç kimseyi benim kadar istemedin. Bana ihtiyacın var, bunu hissediyorum. 

Lütfen Liam, bunu yapma. 

Genç adam itirazlarını dinlemeyip onu kucağına aldı. Gina çırpınıp kurtulmaya çalışıyordu, ama faydası yoktu. Elleriyle onun göğsünü yumrukladı, fakat Liam'ın onu bırakmaya hiç niyeti yoktu. Onu yatağa yatırıp kendi de yanına uzandı. 

Sana her şeyi vereceğim. Genç adam bunları fısıldarken genç kadının saçlarına öpücükler konduruyor, çırpınmaması için kollarını eliyle bastırıyordu. 

Gina'nın karşı koyma gücü giderek azalıyordu. Lütfen Liam yapma... diye yalvardı. 

Fakat genç adamın onu dinlemeye hiç niyeti yoktu. Sana dokunmak istiyorum. Senin bedeninin sıcaklığını hissetmek istiyorum, diye fısıldıyor, boğazından garip hırıltılar yükseliyordu. Sana sarılmak istiyorum. Ah, senin yanında ölebilirim, Gina. 

Genç adamın arzusu Gina'yı ürkütmüyordu. Hiçbir mazeret kabul etmiyordu. Onu ikna edemeyeceğini anlamıştı. Ondan kurtulması imkânsızdı. 
Aslında o da Liam'ı arzu ediyordu, ama onunla böyle bir ilişkiye girmekten çekiniyordu. Olmaz bu iş. Yol yakınken ayrılalım, bırak beni gideyim. 

Sen benimsin Gina ve hep benim kalacaksın. 

Genç adam ona sarılıp elbiselerini yırtarcasına çıkardı. Artık onu konuşturmaya hiç niyeti yoktu. Aşkım, hayatım, diye mırıldanıyordu. 

Hayatında ilk defa, Gina her şeyi unutup kendini onun kollarına bıraktı. 
Nefes nefese ona sarıldı. Artık kaçmak için çok geçti, zaten bunun bir anlamı da yoktu. Birbirlerini arzuluyorlardı. Liam bir an onu yalnız bırakıp ayağa kalktı. Üstündekileri çıkardı. 

Birbirlerine sarıldıklarında her şey önemini kaybetmişti. Artık sadece ikisi vardı. 

Gina... 

Liam... 

Söyle birtanem. Bana evet de, seni istiyorum de. Beni sevdiğini biliyorum hayatım. 

Söyleyemem. 


Söyleyeceksin Gina. Bunu hissediyorsun, artık benim için sadece sen varsın. Ne olur söyle aşkım, duymak istiyorum. 

Evet Liam. Seni arzuluyorum. 

Ah, Gina. O kadar mutluyum ki anlatamam. Bana dünyaları verdin. 

Gina gözlerini kapayıp Jim'i aklından silmeye çalıştı. Evlilikleri boyunca ona hiç ihanet etmemişti. Ölümünden sonra da hatırasına sadık kalmış ve hayatına hiç kimseyi sokmamıştı. Halbuki hiçbir zaman kendini Jim'e böyle verdiğini hatırlamıyordu. Kalbinin derinliklerinde hep Liam'ın anısını canlı tutmuştu. Daima onu beklemişti. Bu mutlaka aşktı. Başka bir şey olması beklenemezdi. Şu an onun için sadece Liam ve onun sevgisi vardı. 

Saatler sonra birbirlerine sarılmış yatıyorlardı. Konuşmuyorlardı. Zaten kelimeler bir işe yaramazdı. Hareketleriyle her şeyi anlatmışlardı birbirlerine. 

Genç adam doğrulup onun saçlarını okşamaya başladı. Gina onun göğsüne dayanmış yatıyordu. Bir melek kadar güzeldi ve sadece ona aitti. 
Gelecekte paylaşabilecekleri güzel günlerin başlangıcıydı bugün. Bundan sonra hiç ayrılmayacaklardı. 

Aralarındaki sessizlik devam ediyordu. Fakat Gina tedirginleşmeye başlamıştı. Sevgi sarhoşluğundan sıyrılıp yavaş yavaş gerçekleri görüyordu. 
Bütün gece burada kalamazdı. Ona her şeyi anlatmalıydı. Debbie'yi hastalığını ve sorumluluklarını... 

Liam biraz önce Mr. Vincente'la olan ilişkisini yanlış yorumlamıştı. Bu konuyu da açıklığa kavuşturmalıydı. 

Başını kaldırıp, Liam... diye fısıldadı. Fakat genç adam konuşmaması için parmaklarını onun dudaklarında gezindirdi. Hişş, sus lütfen. 

Gina içini çekerek ona itaat etti. Liam saçlarının bukleleriyle oynuyordu. 
İçi içini yiyordu. Bir an önce konuşmak istiyordu. Genç adamın bedeni onu arzu ediyordu, ama acaba kalbi de ona ait miydi? 

Genç adam onun düşüncelerini okumuş gibi, Birlikte çok güzel bir dünya kuracağız, hayatım, dedi. Bize kimsenin erişemediği bir cennetimiz olacak. 

Bu sözler çok şey ifade ediyordu. Demek ki Liam'ın arzuları sadece bir gecelik değildi. Gelecekten bahsediyordu. Niyeti ciddiydi, bu yüzden hiç vakit kaybetmeden ona hemen Debbie'den bahsetmeliydi. 

Liam öncelikle onu kabul etmeliydi. Tüm cesaretini toplayıp, derin bir nefes aldı ve konuşmaya başladı. 

Liam beni dinlemelisin... 

Lütfen konuşma. 

Fakat sana söylemem gerek. 

Şu an hiçbir şey duymak istemiyorum. Öylesine mutluyum ki. Hayatım boyunca hep bu günü düşleyerek yaşadım. Yanımdasın ve benimsin. 

Gina yeniden susmak zorunda kaldı. Acaba onun sorunlarına ortak olmayacak mıydı? Ondan istediği sadece fiziksel bir beraberlik miydi? 


Beni dinle Gina. Geçmişte ne yaptığın beni biç ilgilendirmiyor. Ya da ne olduğun. Seni hiçbir şey için suçlayamam. Zaten bunu yapmaya hakkım yok. 
Ne zor günler yaşadığını tahmin edebiliyorum. Geçmişin umurumda bile değil. O hayatını tamamiyle unutacağız. Gerekirse ülkeyi bile terk edebiliriz. 
Kimsenin bizi tanımadığı bir yerde yaşarız. 

Gina midesine bir yumruk yemiş gibi sarsıldı. Liam onun konuşmasına izin vermemişti, çünkü fahişeliği neden yapmak zorunda kaldığını anlatacağını düşünmüştü. Hâlâ onun para karşılığı kendini erkeklere sattığını düşünüyordu. Beyni karıncalanıyordu. Onu nasıl inandıracaktı? Hem genç adam, hakkında böyle düşündüğü halde hâlâ onu sevdiğini söylüyordu. Ne olursa olsun hayatını onunla paylaşacaktı. Demek aşkı bu denli büyüktü. 'Ah, Tanrım!' diye Gina içini çekti. 'Neden yıllar önce Jim yerine onunla evlenmedim? 

Başını kaldırıp soran gözlerle ona baktı. Debbie'yi mutlaka kabul etmeliydi. Bir aksilik olmaması için dua ediyordu. Söyleyeceği kelimeleri çok dikkatli seçmeliydi. Onun bu konuyu da yanlış yorumlamasına dayanamazdı. 

Benim bir kızım var Liam. 

Genç adamın yüz hatları birden sertleşti. Jim'in çocuğu mu? 

Tabii onun. Başka kimin olabilir ki? 

Liam'ın sesi hemen değişmişti. Bu soruyu sormaya nasıl cesaret ederdi. 
Onu ne sanıyordu? Kocasından başka birinin çocuğunu doğurmayacak biri olduğunu bilmiyor muydu? Ona mutlaka yardım etmeliydi. Eğer kızının ameliyatı için gereken parayı verirse ömür boyu onun kölesi olmaya razıydı. 

Biraz sonra konuştuğunda Liam'ın sesi oldukça yumuşamıştı. Onu evlat edinebilirim. 

Bu kadar kolay değil, keşke olsaydı. 

Ona gerçeği olduğu gibi anlatmalıydı, ama nereden başlayacağını bilemiyordu. Dikkatle onun yüzüne baktı. Mutluluktan ve gelecekleri onun tepkisine bağlıydı. Liam'ın giderek daha fazla sinirlendiğini hissediyordu. 

Öncelikle Debbie'nin seni kabul etmesi lazım Liam. O bir bebek değil, dört yaşında bir çocuk. Ayrıca çok duygusaldır. Çevresindekilerin hareketlerine, ona karşı davranışlarına çok dikkat eder. 

Öyleyse öncelikle onun kalbini kazanmaya çalışacağım. Merak etme çocuklarla aram iyidir. 

Gina asıl konuya gelmişti. Şimdi söyleyecekleri çok önemliydi ve bir terslik olmaması için dua etmeye başladı. Bir çocuğu kabul etmek ve kendini ona beğendirmek kolay değildi, ama işin asıl zor yanı belki hayatı boyunca kör kalacak bir çocuğun sorumluluğunu üstlenmekti. 

Sorunlar bununla bitmiyor Liam. Kızım kör sayılır. Şu an çok az görüyor ve yakında tamamiyle gözleri kapanacak. 


Genç adamın dudakları gerildi. Kaşları çatıldı. Bir an hiç konuşmadan ona baktı. Gina ondaki değişimin nedenini anlayamadı ve bunu anlamak için de uğraşmadı. 

Acaba Liam'ın yüzü küçük kıza duyduğu acımayla mı asılmıştı, yoksa kör bir kızın sorumluluğu mu ağır gelmişti? Fakat Gina artık onun sakinleşmesini bekleyemezdi. Bir an önce tüm problemlerim ona anlatacaktı. Eğer onu seviyorsa mutlaka ıstırabına ortak olurdu. 

Eğer hemen ameliyat olmazsa ömür boyu kör kalabilir Liam. Los Angeles'ta bir klinik varmış. Böyle hassas ameliyatları orası yapıyormuş. 
Başarı oranı oldukça yüksekmiş. Buradaki doktorlar ameliyatı yapmaya yanaşmıyorlar. Tek şansımızın Amerika'da olduğunu belirtiyorlar. 

Genç kadın derin bir nefes alıp konuşmaya devam etti. Tabii bu ameliyat bir hayli masraflı. Bir de oraya gidip gelme paraları da beraber büyük bir miktar oluyor. Parayı toparlayabilmek için elimden ne geliyorsa yaptım. 
Fakat Debbie'nin durumuyla ilgilenecek bir kurum bulamadım. Yardım dernekleri para vermek için hayati tehlike olmasını şart koşuyorlar. İpotek koyduracağım hiçbir malım yok. Jim bizim için bir hayat sigortası bile yaptırmamıştı. Para az değil, tam elli bin dolar. Bu miktar kolay biriktirilmiyor. Ne demek istediğimi anlayabiliyorsun değil mi Liam? 

Evet, anlıyorum. 

Ben düşündüm ki sen... 

Anladığımı söyledim Gina. Tekrarlamana gerek yok. Yüzü yeniden asılmıştı. Genç kadın onun parayı vermek istemediğini düşünüp yalvarmaya başladı. 

O benim kızım Liam. Ona ben hayat verdim ve gün geçtikçe gözümün önünde erimesine ve ışığını kaybetmesine dayanamıyorum. Çok güzel ve sevecen bir çocuk. Parayı bulmak için deliler gibi çabaladım. Üç işte birden çalıştım. Tüm harcamalarımı en aza indirdim. Bir robot gibiydim, kendimi hiç düşünmeden sadece para biriktirmeyi amaçladım. Fakat yetmedi Liam, bu parayı toparlayamadım. 

Genç adam cevap vermeden ona bakmayı sürdürdü. Bakışları çok sertti. 
Neden bu kadar donuk bakıyordu? Ters olan neydi? Acıma duygusuyla bu kadar katılaşmış olamazdı. Gördüğün gibi Liam, diye konuşmasını sürdürdü. 
Aramızda neler olacaksa, neler paylaşacaksak özellikle Debbie'yi düşünmeliyim. Başka türlüsü olamaz. O benim her şeyim hayatımda değeri olan tek şey. 

Tabii, seni anlıyorum. Kimbilir ne zor günler geçirdin. Tek başına mücadele etmek zorunda kaldın. Genç adam ondan uzaklaşıp yastığına dayandı. Ama artık endişelenmene gerek yok. Tüm ihtiyaçlarını ben karşılayacağım. 


Sözleri Gina'yı sevindirmişti, ama genç adamda bir gariplik vardı. 
Dişlerinin arasından konuşuyordu. Sanki zorlanıyormuş gibiydi. 
Yumruklarını sıkmış ve ona bakmadan konuşuyordu. 

Genç kadın birden paniğe kapıldı. Acaba Liam onun çocuğuna duyduğu hisleri mi kıskanmıştı? Yoksa o Jim'in çocuğu olduğu için mi böyle değişmişti? Belki Debbie kendisine sürekli onun Jim'le olan evliliğini hatırlatacağı için çocuk fikri ona ters gelmişti. O olmasa Gina'nın onunla evlendiğini unutabilir ve onu affederdi. 

Genç adamın akşamüstü söylediği sözler aklına gelince yüreği buruldu. 
Yıllar sonra yeniden karşılaşmışlardı ve sevgileri yeni yeni yeşeriyordu. Her şey yolunda giderken onu yeniden kaybetmeye dayanamazdı. 

Belki de Debbie'nin hastalığını gözünde çok büyütmüştü. Keşke ona açmak için biraz bekleseydi. Fakat kendisi de haklıydı. Aylardır zihnini meşgul eden tek konu buydu. Kızını ameliyat ettirebilmek hayatının amacı olmuştu. Liam'a konuyu yavaş yavaş açmalıydı. Genç adam bir anda hem kızının, hem de onun hastalığının varlığını öğrenmişti. Mutlaka bu haber onda bir şok etkisi yapmıştı. Genç adam sadece ikisiyle ilgili hayaller kurarken birden bir çocuğun sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalmıştı. 
Keşke biraz çenesini tutabilseydi. 

Durumu düzeltmek için ona doğru eğilip parmaklarını göğsünde gezindirmeye başladı. Genç adamın ürpermesi onu cesaretlendirdi. Okşayışları daha hızlandı. Liam onun elini tutup sıktı. 

Gina gülümseyerek, Kızımın varlığı seni rahatsız etmesin, dedi. Bu birbirimize hiç vakit ayıramayacağımız anlamına gelmiyor. Ne zaman istersen beraber olabiliriz. 

Genç adamın parmakları canını acıtıyordu. Sanki kemiklerini kıracaktı. 
Liam bacaklarını yataktan aşağıya sarkıttıktan sonra onun elini bıraktı. Sanki ona dokunmaktan tiksiniyor gibiydi. Bakışları bomboştu. Ne düşündüğünü anlamak imkânsızdı. 

Oyun bitti artık ve sen kazandın. Tebrik ederim, çok iyiydin. İstediğini elde ettin. Sözlerin, görünüşün... Tüm bu gösteriş. Neyse senin tipindeki insanlar hep böyledir. Kırıcı konuştuğum için özür dilerim, ama şu an başka türlü konuşmama imkân yok. 

Gina donup kaldı. Ona bakarken bakışları acıyla doluydu. Genç adam hiç etkilenmeyip yataktan indi ve yerden ceketini aldı. 

Dudaklarında alaycı bir gülümseme vardı. Merak etme hayatım, diye mırıldandı. Para hiç önemli değil. Sana istediğin her şeyi vereceğimi söylemiştim ve vereceğim de. Sen bana istediğimi verdin, hatta duymak istediğim o güzel sözleri bile kulağıma fısıldadın. Tebrik ederim, çok başarılıydın. Parayı son kuruşuna kadar hak ettin. Söz konusu sen olunca kolum kanadım kırılıyor Gina. İste benden, sana canımı bile vereyim. Belki çok aptal olduğumu düşüneceksin, ama işte ben böyleyim. 


Hayır Liam. Böyle düşünmemelisin. Bu başarı filan değildi. Seni arzuladığım için seninle beraber oldum. Şimdiye kadar kimseyle yaşamadıklarımı seninle yaşadım. Jim'le bile böyle mutlu olmamıştım. 
Aramızda yaşananlar sevgiydi, aşktı Liam, lütfen böyle konuşup beni kırma. 

Pekiyi ya benim kırılan kalbim ne olacak? Sırf para için benimle yattın. 

Hayır, kesinlikle değil. Şimdiye kadar para için hiç kimseyle beraber olmadım. Bana inanmalısın. 

Liam cevap, vermeyip ceketinin cebini karıştırdı. Çek defterini çıkarıp yazı masasına doğnı yürüdü. Bir robot gibiydi. Kalemini alıp çekin üzerine bir şeyler yazdı. 

Lütfen Liam. Tanrı aşkına beni dinle. Her şeyi yanlış anlıyorsun. Çok yanılıyorsun. Ne dedim de, böyle davranıyorsun? Nerede hata ettiğimi söyle lütfen. Daha birkaç dakika önce bambaşkaydın, neden değiştin? 

Genç adam ne başını kaldırıp ona baktı ne de yazmaktan vazgeçti. 

Yalvarırım bana beni dinle. Yemin ederim, çok büyük bir yanlışlık yapıyorsun. 

Ben bir erkeğim Gina. Benim de ihtiyaçlarım var. Sen hizmetlerinin karşılığını fazlasıyla alacaksın. Çekin karşılığını hemen yarın alabilirsin, ödemede hiçbir problem çıkmayacaktır emin olabilirsin. Nakit almak isterdin belki, ama sen de kabul etmelisin ki cüzdanda taşınacak bir miktar değil bu. 

Liam, Tanrı aşkına sus. 

Jim'in kızının kör olmasına izin veremem. Ne de olsa bir zamanlar babası en iyi arkadaşımdı. 

Jim'in adını üstüne basa basa söylemişti. Gina korkuyla titredi. Genç adam kocasından nefretle bahsediyordu ve sırf Debbie onun kızı olduğu için böyle davranıyordu. Bir zamanlar kendisi onun aşkını reddetmişti. Şimdi de o geçmişin acısını çıkarıyordu. 

Senin paranı bu şekilde kabul edemem Liam. Sebep ne olursa olsun. Ben hiçbir zaman para karşılığı kendimi erkeklere sunmadım. 

Pekiyi ya dün gece Mr. Vincente'le ne yaptınız? 

Bağlı olduğum firmayla konuşabilirsin. Son derece yasal bir iş. Burada bulunan yabancı işadamlarına tercümanlık yapıyoruz o kadar. İstersen Mr. 
Vincente'le de konuşabilirsin. O benim masum olduğumu sana anlatacaktır. 

Genç adam gözlerini kısıp, Bana mazeretler uydurma Gina, diye yüzüne tükürür gibi konuştu. Beni aptal yerine koyamazsın. Buna izin vermeyeceğim. 

Liam susup bir süre sessiz kaldı. Nefes alıp yeniden konuşmaya başladığında dudakları titriyordu. Ne yapman gerekiyorsa onu yaptın. Ben de üzerime düşeni yapacağım. Çok farklı insanlarız! Yollarımız bambaşka. Bir araya gelemeyiz, çünkü ortak bir geleceğimiz olamaz. Aslında aramızda bir şeylerin başladığı bile söylenemez. Sadece birkaç saat beraber eğlendik. En iyisi şimdi her şeyi bitirmek ve kendi dünyalarımıza dönmek. 


Liam. 

Sus lütfen. Daha fazla basitleşmene hiç gerek yok. 

Gina ilk olarak çıplaklığından utanıyordu. Yatak örtüsünü üzerine çekip örtünmeye çalıştı. Ümitsizce ellerini ona doğru uzatıp, Seni seviyorum, dedi. 
Bunu daha önce anlayamamıştım, fakat... 

Genç adam tokat yemiş gibi irkildi. Lütfen, devam etme. Artık rol yapmana gerek yok. Parayı hak ettiğini söyledim sana. Hayatım boyunca hep seni kollarımın arasına alacağım anı hayal etmiştim. Bu hayalimi gerçekleştirdin. Hatta o kadar iyi oynuyordun ki, bir ara beni gerçekten sevdiğine bile inandım. Bana güzel vücudunu sundun. Herhalde birlikte olduğumuz süre içinde sen de hayatından memnundun. Fakat birbirimize karşı dürüst olalım Gina. Artık kelime oyunlarına gerek yok. 

Liam bunları söyledikten sonra çeki ona uzattı. Gina geri çekilerek karyolanın başlığına dayandı. Gözleri hayretle irileşmişti. Gözyaşları yanaklarından aşağıya süzülüyordu. Yüreği parçalanıyordu. Acıyla kollarını göğsünde kavuşturdu. Bunu yapma bize Liam. Lütfen, birbirimizi yeni bulmuşken her şeyi mahvetme. 

Genç adam ona doğru bir adım attı. Gözlerinden öfke kıvılcımları fışkırıyordu. Duyguları karmakarışıktı. Çok acı çektiği her halinden belliydi. 
Birden geri dönüp çeki yazı masasının üstüne bıraktı ve bağırmaya başladı. 

Tanrı aşkına kalk ve giyin, ikimizin iyiliği için bari bunu yap. İstediğini aldın işte. Beni tamamiyle mahvetmeden hayatımdan çıkıp git. 

Bunları söyledikten sonra eşyalarını alıp odadan çıktı. Biraz sonra içeriden şişe ve bardak sesleri geldi. Kapılar açılıp, kapandı. Genç kadın barın yanındaki dolabı gözünün önüne getirmeye çalıştı. Herhalde Liam giyiniyordu. 

Yatağın üstüne kapanıp hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Vücudu sonu gelmez bir acıyla kıvranıyordu. Ona tüm gerçeği hiçbir şeyi gizlemeden anlatmıştı. Neden kendisine inanmak istemiyordu. 

Biraz sonra daire kapısının açıldığını duydu. Kapı hızla kapandığında yüreğine bıçak saplanmış gibi sarsıldı. Liam gitmişti. 

Aralarındaki ilişki başlamadan bitmişti. Genç adam sürekli onun hakkında yanlış yorumlarda bulunmuş ve onu suçlamıştı. 

Ona daha fazla basitleşmemesini söylemişti. Buna nasıl cesaret edebilmişti? Gina bu hakaretle nasıl yaşayabilecekti? Hiç suçu olmadığı halde Liam kendisini en ağır şekilde lekelemişti. Genç kadın hayatı boyunca beklediği aşkı bulduğunu sanıp kendini ona vermişti. Bir gece boyunca hem mutlulukların, hem de acıların en büyüğünü yaşamıştı. Bu yıkıma nasıl dayanacaktı? 

Kendini güçlükle toparlayıp, yataktan kalktı. Ayakkabıları ve tüm çamaşırları yere saçılmıştı. Elbiselerini toparlayıp banyoya gitti. Elini, yüzünü yıkadı. Aynada kendine bakınca gözlerine inanamadı. Sanki 


birdenbire on yıl yaşlanmış gibiydi. Güçlükle giyindi. Ayakta duracak hali yoktu. Bacakları vücudunun ağırlığını taşıyamıyordu. 

Odaya geri döndüğünde yazı masasının üstündeki çeke gözü takıldı. 
Debbie'nin hayatı ona bağlıydı. Gina sandalyeye oturup kollarını masayadayadı. Gözlerini çekten alamıyordu. Bu kâğıt parçası yavrusunun yeniden görmesini sağlayacaktı. Üzerinde tam elli bin dolar yazıyordu. 
Liam'ın yazısı ve imzası gözlerinin önünde dans ediyordu. 

Çeki alırsa genç adam onunla para için beraber olduğuna inanacaktı. 
Sebebi ne olursa olsun Gina hayat boyu onun gözünde suçlu olacaktı. 

Eğer almazsa kızını ameliyat ettiremeyecekti. Bu parayı kendi imkânlarıyla toparlaması birkaç yıl sürerdi. O zaman da belki geç kalmış olacaktı. Hem almasa bile Liam'ın onu bir daha arayacağı belli değildi ki. 
Kararını hemen vermeliydi. Sevdiği erkek ona geri dönse bile göz göre göre kızını karanlık bir dünyada yaşamaya mahkum ettiği çin vicdan azabı duymayacak mıydı? 

Yüreği kan ağlıyordu. Çaresizdi. Bir zamanlar o Liam'a güvenmemişti. 
Şimdi de genç adam ona inanmıyordu. Aşk ve nefret, iki duyguyu bir anda yaşıyordu. Genç adam ondan nefret ediyordu. Ona yalan söylediğini, rol yaptığını sanıyordu. Yanlışlığı düzeltmek için artık çok geçti. Zaten hayatları boyunca her zaman her şey için geç kalmışlardı. Zamanlamaları hep yanlış olmuş, hep yanlış insanları geçmişlerdi. 

Gözyaşlarını elleriyle silip çeki aldı, katladı ve çantasına koydu. 
Debbie'nin kurtuluşu buna bağlıydı ve eğer kızının ameliyatı başarılı olursa genç kadın bunun karşılığında yaptığı fedakârlığın yerinde olduğunu anlayacaktı. Aksi ihtimali ise düşünmek bile istemiyordu. Belki onların hayatı mahvolmuştu, ama Debbie'nin görebilmesi her şeyden önemliydi. 

Bunu yaptığı için kendinden nefret ediyordu. Ama mecburdu. Kalemi eline alarak Liam'a bir mesaj bırakmak istedi. Ne yazacağını bilmiyordu. 
Hem ne yazarsa yazsın düşüncelerini değiştiremeyecekti. Yavaşça birkaç kelime karaladı. 

'Keşke her şey farklı olabilseydi...' 

İmza atmadı. Ne gerek vardı ki. Artık Debbie dışında hiçbir şeyin önemi kalmamıştı. Kalemi masanın üstüne bırakıp, güçlükle ayağa kalktı. Kendini zorlayarak daireden çıktı. Aşağıya inip, kendini dışarı attı. Gecenin serinliğinde bir süre yürüdü. 

Keşke her şey farklı olabilseydi! 

ALTINCIBÖLÜM 

ÇörevCi memur çeki ondan alıp hesabı kontrol etmek için içeriye geçti. 
Genç kadının kalbi heyecandan duracaktı. Ya çek karşılıksız çıkarsa ne yapardı? Fazla beklemedi. Biraz sonra cüzdan elindeydi. Genç kadın titreyen elleriyle cüzdanını açıp yeniden baktı. İşte hesap bakiyesi kısmına elli bin dolar yazılmıştı. Gördüklerine inanamıyordu. 


Bankadan dışarı çıktığında bambaşka bir alemdeymiş gibi uçarcasına yürüyordu. Para artık onundu, ama ne sevinçliydi ne de bunu başarmaktan dolayı gurur duyuyordu. Şimdi ameliyatın sonunu düşünüyordu. Eğer başarılı olursa o zaman aşklarını feda ettiklerine yanmayacaktı. Ama ya başarılı olamazsa?.. Bunu düşünmemeliydi. Mutlaka başarı sağlanacak ve kızı görecekti. Görmek zorundaydı. Aksi takdirde Gina bu paranın karşılığını çok ağır ödemiş olacaktı. 

Kendini zorlayarak hızlı hızlı yürümeye başladı. Daha yapılacak çok işi vardı ve elini çabuk tutmalıydı. Hazırlıkları bir an önce tamamlayıp yola çıkmalıydılar. Kaybedecek vakti yoktu. Liam'ı hiç düşünmemeliydi. Bu acının zihnini bulandırmasına izin vermeyecekti. Yoksa kızı için gerekli olanı yapamazdı. Şu an tek düşüncesi bir an önce toparlanıp Debbie'yi Los Angeles'a götürmek olmalıydı. 

Daha sonra belki yine onu düşünebilirdi. Çünkü dün gece yaşadıklarını hatırlamak genç kadına sadece acı veriyordu. Bir süre sonra bu acı zamanla daha dayanılabilir bir hal alacaktı. Fakat şimdi yarası daha çok yeniydi. 
Uzunca bir süre de kapanmayacağı belliydi. 

Eve döndüğü zaman Esme'yi resim yaparken buldu. İlhamı hâlâ devam ediyordu. Hatta kadıncağız bugün daha da istekli görünüyordu. Debbie de yanındaydı. Ona taktikler veriyor, Esme'nin sorularını büyük bir ciddiyetle cevaplıyordu. Onları böyle görünce biraz rahatladı. Kızı görebilecekti ve çeki aldığı için artık pişman değildi. 

Esme'ye parayı bulduğunu söylememişti. Çekin karşılığını alana kadar beklemek istemişti. Çünkü parayı gözleriyle görmeden gerçek olduğuna kendisi de inanamamıştı. Fakat artık söyleyebilirdi. 

Ameliyat için gerekli olan parayı buldum Esme. 

Esme hızla ona döndü. Yüzü bir an bembeyaz, sonra kıpkırmızı oluverdi. 
Ağzı hayretten bir karış açılmıştı. Başını iki tarafa sallayarak, Yanlış mı duydum? diye sordu. 

Hayır, doğru duydun. Şimdi gidip Dr. Halston'ı görmem gerek. Kendisi Los Angeles'la irtibat kurup gerekli ayarlamaları yapabileceğini söylemişti. 

Fakat nasıl, Gina? 

Şimdi bunu konuşmanın sırası değil. Bakalım hangi güne randevu alabileceğiz? 

Yoksa banka filan mı soydun? 

Merak etme Esme. Öyle bir çılgınlık filan yapmadım. Sadece bu para bana verildi. 

Esme bunun bir yalan olduğunun farkındaydı. Ama madem söylemek istemiyordu, onu zorlamayacaktı. Fakat yaşlı kadın huzursuzdu. Onun halini hiç beğenmemişti. Genç kadının ağzını bıçak açmıyordu. Gözlerinin altı mosmordu. Bütün gece gözünü hiç kırpmadığı belliydi. Gülümsemeye çalışıyordu, ama bu gülüş hiç duygu taşımıyordu. Yine de sormadan edemedi. 


Ne yaptın Gina? 

Hiçbir şey. 

Sana bu parayı verebilecek kadar zengin birini tanıdığını hiç bilmiyordum. 

Eski bir arkadaş. 

Pekiyi ondan bu parayı daha önce neden istememiştin? 

Lütfen Esme, bana soru sorma. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Sadece parayı buldum ve Debbie'yi ameliyat ettireceğiz o kadar. 

Gina ben... 

Ne olur, üsteleme Esme. 

Genç kadın perişan durumdaydı. Onu daha fazla üzmenin bir anlamı yoktu. Gerçekten şu an önemli olan tek konu Debbie'nin ameliyatıydı. 
Gülümseyerek ona doğru yürüdü. Gina kendini saran kollara sıkıca sarıldı. 

Artık iş Los Angeles'taki doktorlara kalıyor. Haydi elini çabuk tut ve hazırlıklarını tamamla. Sen gelene kadar biz de Debbie'yle muhteşem bir sofra hazırlarız. Bugün güzel bir gün. Debbie'nin yeniden görmesini kutlamalıyız. 

Evet, gerçekten kutlanacak bir gün. 

Şimdi de yine her zaman olduğu gibi Esme onu destekliyor, ona güç veriyordu. O olmasa bu maratona dayanabilmesine imkân yoktu. Zihnindeki tüm kötü düşüncelerden onun yardımıyla sıyrılıyordu. Debbie de bu habere sevinmişti. Nihayet Esme'nin tablolarını görebilecekti. 

O gün öğleden sonra Gina sağa sola koşuşturup durdu. Hastanede yer ayrıldı, doktorlardan randevu alındı. Masraf tutarı hesaplandığında Gina neredeyse bayılmak üzereydi. Çünkü bir yıldır değişen döviz kuru yüzünden kendi biriktirdiği parayla, Liam'ın verdiği miktar masrafları ancak karşılıyordu. Orada kaldıkları günlerde çok az bir parayla idare etmeleri gerekecekti, ama hiç önemli değildi. Orada geçici bir iş bile bulabilirdi. Şu an tek düşündüğü kızının ameliyatının başardı geçmesiydi. 

Nihayet yolculuk günü geldi çattı. Esme onları Mascot Havaalanı'na kadar götürdü. Yol boyunca Debbie hiç susmadı. Hayatında ilk olarak uçağa biniyordu ve içinde bulunduğu bu yabancı ortam onu rahatsız etmişti. 
Annesinin ona her şeyi tek tek anlatmasını istiyordu. 

Los Angeles'a vardıklarında Gina'nın heyecanı son raddedeydi. Hemen bir taksiye binip kliniğe gittiler. Doktorlarla görüşüp kızını oraya yatırdıktan sonra Gina kendine kalacak bir yer buldu. Bu en ucuzundan bir pansiyondu, ilk gece kendini yatağa attığında yorgunluktan ölü gibiydi. Sabaha kadar deliksiz bir uyku çekti. 

Ondan sonraki günler bir kâbus gibi geçti. Sürekli tahliller yapılıyor, Debbie kontrollerden geçiyordu. Gina'nın gerginliği kızı ameliyattan çıkana dek sürdü. Liam'ı bir türlü aklından çıkaramıyordu. Kızının yatağının başu- 


cunda oturup ayılana dek onun minik elini okşadı. Debbie'nin bütün başı bandajlarla sarılıydı. Doktorlar görme şansının yüksek olduğunu söylemişlerdi. Sargılar birkaç güne kadar açılacak ve küçük kızı görmeye başlayacaktı. Gina çok umutluydu. Tüm bunları Liam'a borçluydu. 

Her ne kadar kendisine kötü davrandıysa da onu düşünmeden edemiyordu. Ona yazıp teşekkür etmek istiyor, ama buna cesaret edemiyordu. 
Daha doğrusu ne yazacağını bilemiyordu. Hem genç adam yazacaklarını yine yanlış yorumlayabilirdi. Keşke tüm duygularını ona yazabilseydi. Onu ne kadar çok sevdiğini, nasıl arzuladığını anlatabilseydi. Aralarını bozan, ayrılmalarına sebep olan tersliği izah edebilseydi. 

Fakat son gün aklına geldikçe ümidini kaybediyordu. Genç adamın ona bakışı gözlerinin önünden hiç gitmiyordu. Liam'a ne yazarsa yazsın onun düşüncelerini değiştiremeyeceğini biliyordu. 'Lütfen birbirimize karşı dürüst olalım, demişti. 'Daha fazla basitleşmene gerek yok.' Bunları söyleyen bir insan nasıl olur da yanıldığını kabul ederdi. 

Debbie yavaş yavaş ayılıyordu. Ellerini şuursuzca annesinin kolunda gezindirmeye başladı. Anneciğim sen misin? 

Evet hayatım, benim. Her şey yolunda Debbie. Birkaç güne kadar sargıların açılacak ve yine görmeye başlayacaksın. Zamanla tüm ağrıların geçecek ve birkaç hafta sonra hiçbir problemin kalmayacak. 

Yani Esme'nin dediği gibi onun tablolarını da mı göreceğim? 

Evet hayatım. Çevrendeki her şeyi göreceksin. 

Gina o gece Esme'ye uzun bir mektup yazdı. Geldiklerinden beri tüm yaşadıklarını, ameliyatı, sonucunu tek tek yazdı. Ona karşı duyduğu tüm sevgiyi ve minnettarlığı satırlara döktü. Debbie ve kendisi için çok şey yapmıştı. Ona ne kadar teşekkür etse azdı. Hiçbir şekilde hakkını ödeyemezdi. 

Sonra ani bir kararla Liam'a da bir mektup yazdı. İkisinden ve ilişkilerinden hiç bahsetmedi. Sadece kızının operasyonunu yazdı ve onun için yaptıklarına teşekkür etti. 

Liam'dan bir cevap gelmeyeceğini biliyordu ve nitekim gelmedi de. Ama artık kızı görebiliyordu ve bu sevinç sevdiği erkeği kaybetme acısını dengeliyordu. Bandajların açılacağı gün Gina heyecandan yerinde duramıyordu. Doktor büyük bir titizlikle tek tek hepsini çıkarmıştı. Küçük kız önce bir parlaklık görmüş, sonra yavaş yavaş cisimler şekillenmeye başlamıştı. Mutluluktan Gina'nın içi içine sığmıyordu. Birkaç gün sonra bir sabah kliniğin bahçesinde gezintiye çıktılar. Minik kızıyla ne zamandır böyle zevkli bir yürüyüş yapmamışlardı. Debbie çevresindeki her şeyi görebiliyordu. Bir anne için bundan daha büyük mutluluk olamazdı. Yaptığı fedakârlık karşılıksız kalmamıştı. 

Debbie klinikten taburcu olunca Gina hemen dönüş hazırlıklarına başladı. 
Fakat Sydney'den gelen bir mektup onları şaşkına çevirdi. Mektup Esme'den 


geliyordu ve içinde iki bin dolarlık bir çek vardı. Genç kadın gözlerine inanamıyordu. Hemen okumaya başladı. 

Ben tablolarımdan birini sattım. 

Mektup bu cümleyle başlıyordu. Gina kendini tutamayıp kahkahalarla gülmeye başladı. Gözünün önünde Esme'nin yüzü canlandı. Kim bilir ne kadar sevinmişti. 'Mutlaka mutfak masasının etrafında dans etmiştir,' diye düşündü. Nihayet biri ondaki gizli yeteneği keşfetmişti. 

Bu parayı Debbie'yle beraber harcayacaksınız. Onu Disneyland'e götürmeni istiyorum. Orada görebileceği ne varsa hepsini göster. Yeniden görmesini kutlayın ve mutlu olun. Onun gülmesini istiyorum. Sizin mutlu olduğunuzu bilmek bile bana sonsuz bir zevk verecektir. Hayatımda değer verdiğim yegane insanlar sizlersiniz. 

Gina'nın gözleri dolu dolu oldu. Birkaç dakika hiç kıpırdamadan durdu. 
Disneyland'e gitmeyi sadece Esme gibi bir insan düşünebilirdi. Bir çocuğun seviyesine inebilmeyi ondan başka hiç kimse bu denli başaramazdı. Haklıydı, orayı görmek Debbie'yi çok mutlu edecekti. Şimdiye kadar öyle bir yere hiç gitmemişti. Karanlıktan aydınlığa çıkışını bundan güzel kutlaya-mazdı. Esme şimdiye kadar tanıdığı en akıllı insandı. Onun kadar düşünceli bir insanla beraber yaşadığı için ne kadar şanslıydı. 

Gözyaşlarını silip yeniden mektubu okumaya devam etti. Satırlar gözlerinin önünde eridikçe kalbi deli gibi çarpmaya başlamıştı. 

Bulutların üstünde uçuyorum Gina. Hani senin iki akşam beraber çıktığın şu İtalyan vardı ya. Mr. Vincente. Bruno Vincente. Çok tatlı biri, ona hayran olmamak elde değil. Sadece nezaketinden ötürü değil, aynı zamanda benim sanatımı da anladı. Tablolarımı teker teker inceledi. Çok iyi olduğumu söylüyor. Hatta bir keresinde 'harikasın' bile dedi. Bana öyle bir bakışı var ki, kendimi tutmasam ona sarılırım. Fakat onu hemen ürkütmek istemiyorum, en azından şimdilik. Benden biraz ufak tefek, ama harika bir insan o Gina. 

Onunla nasıl tanıştığımı sana anlatayım. Hani senin kaybolan çantanı geri getiren adamı hatırlıyor musun? Onun adı Liam Shannon'mış ve seni çok önceden tanırmış. Jim'le evlenmeden önce yani. Yeniden geldi ve bana kendini tanıttı. Tabii ki onu içeriye davet ettim. Çay ikram ettim ve bu arada uzun uzun sohbet ettik. Ona senden ve Debbie'den bahsettim. Jim'in nasıl vakitsiz öldüğünü ve Debbie'nin hastalığına ne kadar üzüldüğünü filan. Onu kurtarmak için gün boyu deliler gibi çalıştığını, çırpındığını anlattım. Çok ilgilendi ve tedirgin oldu, fakat şimdi her şeyin düzeldiğini anlattığım zaman rahatladı. Nihayet işler yoluna girmişti. 

O gün otururken son yaptığım tabloyu gördü ve satılık olup olmadığını sordu. Onun için bana beş bin dolar teklif etti. Düşünebiliyor musun? Tabii hemen sattım. Tabloyu götürdü. Sonra Bruno'ya göstermiş. O günden beri Bruno sürekli bizim evde. Yanımdan bir saniye bile ayrılmıyor. Çok tatlı bir adam. Bir menajere ihtiyacım olduğunu söylüyor. Bir sergi açabilecek kadar 


tablom olmadıkça başka resim satmamamı istedi. Sergiyi o organize edecekmiş. Sonra ünlü ve zengin olmam artık çocuk oyuncağıymış. 

Evet, işte güzellerim günlerim böyle geçiyor. Disneyland'a hemen gidip eğlenmenize bakın. Eve döndüğünüzde paranızı son kuruşuna kadar harcamış olacaksınız, yoksa dilimden kurtulamazsınız. Ben şimdi sürekli yeni tablolar yapıyorum. Bundan böyle artık para yönünden bir sıkıntımız olmayacak. 
Bruno bu işten anlayan biri ve başarabileceğimi söylüyor. O ne dediğinin farkında olan, akıllı bir adam. Harika değil mi? Tanrım! Ben zaten bir dâhi olduğumu biliyordum. Fakat bunu birinin keşfetmesi gerekiyordu. O da Bruno oldu. Çok zeki, harikulade biri. 

Liam Shannon'a birkaç hafta sonra evde olacağınızı söyledim. 
Hayatımda onun kadar gergin bir insan görmedim. Birinin onu rahatlatması lazım. Sanattan anlıyor, fakat yaşamaktan hiç zevk almıyormuş gibi bir hali var. 

Debbie'ye tüm başarımı ona borçlu olduğumu söyle. Onun sevgisiyle ben kendimde çalışma gücü buldum. Geldiğinizde göreceği daha pek çok tablom olacak. Onu benim yerime defalarca öp. 

En derin sevgilerimle, Esme. 

Gina, Liam'ı anlatan satırları tekrar tekrar defalarca okudu. Başına bir ağrı saplanmıştı. 

Acaba neden onlara gitmişti? Gerçekten sanattan anlıyor muydu? Yoksa Esme'ye o kadar çok para teklif etmesinin başka bir amacı mı vardı? Onun için her şeyi yapabileceğini söylemişti. Yoksa dolaylı yoldan onu mutlu etmeye mi çalışıyordu? Acaba Esme ona neler anlatmıştı? Acaba Liam, Mr. 
Vincente'le onun hakkında konuşmuş muydu? Onun masumiyetini anlamış mıydı? Sorulara ardı arkası kesilmiyordu. Hiçbirinin cevabını bilmiyordu. 
Beyni uyuşuyordu. Demek Liam onlara gitmişti. Acaba neden böyle davranmıştı? Onunla irtibat kurmak istese mektubuna cevap verebilirdi. 
Amacı neydi? 

Esme'yi ziyaret etmesinin tek bir anlamı olabilirdi. Demek ki aralarındaki ilişkiyi noktalamamıştı. Ondan kopamıyordu. Az da olsa bir ümit ışığı parıldamaya başlamıştı. Demek ki hâlâ Liam onu düşünüyordu. 

Hemen eve gitmek istiyordu, ama yapamazdı, önce Debbie'yi Disneyland'a götürmeliydi. Biletleri alıp eşyalarını topladılar. 

Anaheim'da Holiday Inn adında bir otelde iki kişilik bir oda tuttular. 
Burası parka çok yakındı. Sadece iki blok yürüyeceklerdi. Otelin servisi de çok iyiydi. Orada beş gün kaldılar. Gina kızının hiç böyle eğlendiğini hatırlamıyordu. 

Her sabah kalkıp, kahvaltılarını ettikten sonra parka gidiyorlardı. Gerçekten harikulade bir yerdi, öğlene kadar yorgunluktan bitkin düşüyorlardı. Otele dönüp yemeklerini yiyorlar ve öğleden sonralarını uyuyarak geçiriyorlardı. 
Gina ne zamandır böyle dinlenmemişti. Kendini çok iyi hissediyordu, bitmek 


tükenmek bilmeyen bir enerjisi vardı. Aylar boyu, çalışmaktan başka bir şey düşünmemiş ve kendine hiç zaman ayırmamıştı. Şimdi bol bol vakti vardı ve sudan çıkmış bir balık gibi ne yapacağını bilemiyordu. Dönünce yine sorunlar başlayacaktı. Vakit kaybetmeden kendine yeni bir iş bulmalıydı. 

Sonunda dönüş biletlerini aldılar. Debbie oradan ayrılmak istemiyordu, ama bir yandan da evini ve Esme'nin tablolarını merak ediyordu. Uçak yolculuğu küçük kızın çok hoşuna gitti bu kez. 

Esme havaalanında onları karşıladı. Üzerinde sanatının esintilerini taşıyan bir kıyafet vardı. Parlak mavi kumaşın üzerine nakışla papağan ve çiçek motifleri işlenmişti. Turuncuya çalan sarı saçlarını tepesine toplayıp taraklarla tutturmuştu. Sevgiyle onlara sarıldı. Eve dönmek ne güzeldi! 
Yalnız tek eksiklik Liam'ın olmayışıydı. 

Gina'nın gözleri salonda onu boşuna aradı. Genç adamın onları karşılamaya geleceğini sanmıştı. Fakat yoktu. Hayal kırıklığına uğramıştı, ama belli etmemeye çalıştı. Eğer Liam onu yeniden görmek istese bile kalabalık bir havaalanı buluşmak için uygun bir yer değildi. 

Bir an ona gidip teşekkür etmeyi bile düşündü, ama hemen vazgeçti. Bu yanlış bir hareket olurdu. Liam onun nerede oturduğunu biliyordu. Eğer isterse onu gelip ziyaret edebilirdi, tabii eğer isterse... Mektubunun ona cesaret vereceğinden emindi. 

Bir taksiye atlayıp evin yolunu tuttular. Esme ve Debbie yol boyu sürekli kahkahalarla güldüler. Gina hem onlara kulak kabarttı, hem de arabadaki gazetelere göz attı. 

Haftalardır Avustralya'dan uzaktaydı. Bu arada kim bilir neler olmuştu? 
Başlıklarda ülkede petrol bulunduğu haberi vardı. İşte bu iyiydi. Ülke ekonomisinin biraz kıpırdanması herkes için iyi olurdu. Belki o zaman paraları bile değer kazanırdı, ama artık onun döviz kurlarıyla bir alakası kalmamıştı. 

Eve vardıklarında hiçbir şey yapmadan hemen yattı. Çok yorgundu. Ertesi sabah yataktan kalkamadı. Çok hastaydı. Her tarafı ağrıyordu. Esme onun evin içinde dolaşmasına bile izin vermedi. Zorla yatağa yatırdı. İyice dinlenmenin onu iyileştireceğini söyledi. Fakat genç kadının nezlesi ne ertesi gün, ne de daha sonraki gün geçmedi. 

Esme sürekli başının etini yiyordu. Kendini çok ihmal ettin, diyordu. Bir deri, bir kemik kaldın. Sana sıkı bir beslenme programı uygulayacağım. Biraz kilo alacaksın. Ben sana izin vermeden sokağa çıkıp iş filan aramayacaksın. 

Gina'nın onunla tartışacak hali bile yoktu. En iyisi Esme'nin dediklerini yapmaktı. Herhalde bir yerden mikrop kapmış olmalıydı. Neyse ki Debbie'de bir şey yoktu. Ameliyat sonrası hemen hastalanması hiç iyi olmazdı. Yakında iyileşeceğini biliyordu. Sürekli kendi kendine kötü bir şeyi olmadığını tekrarlıyordu. Hayatı yeniden düzene girecekti. Acaba Liam onu görmeye gelecek miydi? 


Bruno Vincente her gün Esme'yi görmeye geliyordu. Yaşlı kadın ise sürekli resim yapıyordu. Sanki ilhamını bir süre sonra kaybedecekmiş gibi bir dakika bile boş durmuyordu. Mr. Vincente'in ondan hoşlandığı açıkça belli oluyordu. Esme de onun arkadaşlığından memnundu. Gina bir iki kere ona Liam'ı sormak istemiş, ama cesaret edememişti. Mr. Vincente da onun konusunu hiç açmamıştı. Yaşlı adam o gece Regent Hotel'deki o tatsız karşılaşmayı bile bir daha yüzüne vurmamıştı. 

Ertesi gün yatağında yatarken birden korkunç bir düşünceyle paniğe kapıldı. Göğüslerinde tuhaf bir gerginlik vardı. Sanki... Sanki... Yo, hayır olamazdı. Bunun düşüncesi bile genç kadını alt üst ediyordu. 

Günleri tekrar tekrar sayıyor, ama her seferinde hayal kırıklığına uğruyordu. 
Tam rahata kavuştum derken bir de bununla uğraşamazdı. 

Çok zor günler geçirmişti. Belki üzüntü hormon dengesini bozmuştu. Her şey olabilirdi. Bunu böyle açıklayabilirdi, ama ya halsizliği, mide bulantıları ve göğüslerindeki gerginlik ne oluyordu? Hepsi birleşince ortaya tek bir sonuç çıkıyordu. Hamileydi. 

'Tanrım! Eğer öyleyse ben ne yaparım, diye düşündü. O gece böyle bir şey olacağını aklına hiç getirmemişti. Zaten düşünecek vakti de olmamıştı. 
Liam her şeyi oldu bittiye getirmişti ve sonuçta onu hamile bırakmıştı. Gina bu sorumluluğu tek başına yüklenmek zorunda kalacaktı. 

Birden dünyası karardı. Ne yapabilirdi? Şimdi bir bebekle nasıl uğraşır, ona nasıl bakardı? Bu durumda çalışması da imkânsızdı. Ya hükümetten yardım isteyecek, ya da Esme'nin onlara bakmasına razı olacaktı. Hele onlar için bunca yaptığından sonra bunu isteyemezdi. Bu alçaklık olurdu. Çok çaresizdi. Tam Debbie iyileşti, problemim kalmadı derken hayatı yeniden alt üst olmuştu. Acaba Liam neredeydi? Neden hiç görünmüyordu? O gün Esme'ye sadece Debbie'nin durumunu öğrenmek için mi gelmişti? 

Esme onu banyoda bulduğu zaman hıçkırıklarla sarsılıyordu. Onun yardımıyla yatağına yattı. Yaşlı kadın tıpkı bir anne sevecenliğiyle, Bu böyle olmayacak Gina, dedi. Sinir sistemin harap olmuş durumda. Seni bir doktorun görmesi şart. Şimdi doktorumu arayıp senin için bir randevu alacağım. Mümkünse hemen bugün gidersin. Yardıma ihtiyacın var, belki bir ilaç filan verir. Böyle yata yata iyileşeceğin yok senin. Çok uzun sürdü. 

Daha da uzun sürecekti. Bu acıyı hayatı boyunca taşıyacaktı. Fakat Esme'nin hatırı için sakinleşip, kendini toparlamalıydı. Bir doktora görünmesi iyi olacaktı. Belki yanılıyordu, sadece şiddetli bir grip ya da mikrobik başka bir hastalık geçiriyor olabilirdi. 

Doktor kendisini uzun uzun muayene ettikten sonra gülümseyerek, Hamilesiniz, dedi. Artık hiçbir ümit ışığı kalmamıştı. Yaklaşık yedi haftalık. 
Bunu düşünmeliydim. 

Evet, anlıyorum. Aslında Gina bunu bekliyordu, ama bir doktor tarafından hamileliğinin teyid edilmesi onu sarsmıştı. 


Bazı demir hapları almalısınız. 

Evet, tabii. 

Bu arada kendinizi fazla yormamaya dikkat edin. Bulantılar dayanılmaz olursa onun için de bir ilaç yazabilirim. 

Teşekkür ederim. 

Gelecek ay yine kontrole gelirsiniz. Hemşiremden sizin için bir randevu ayarlamasını istersiniz. 

Pekiyi, çıkarken konuşurum. 

Doktorun yanından ayrılıp iç odaya geçti. Hemşireden randevu aldıktan sonra dışarı çıktı. Eczaneye uğrayıp doktorun reçeteye yazdığı ilaçları aldı. 
Hatta otobüs durağına yürürken yolunun üstündeki bir bebek mağazasının önünde durup vitrindeki birbirinden güzel bebek giysilerini seyretti. Kendini çok kötü hissediyordu. Jim'in ölümünden duyduğu acı daha küllenmeden Debbie'nin körlüğüyle uğraşmak zorunda kalmıştı. Şimdi de bir bebeğin sorumluluğuyla yüz yüze gelmişti... 

Otobüsten inip eve doğru yürüdü. Bir türlü kendini toparlayıp sağlıklı düşünemiyordu. İçinde yaşamaya başlayan canlı yavru başına bir sürü problem açacaktı. Onu doğurmaya cesareti yoktu. Tüm hayatı alt üst olacaktı. 

Esme'nin evine vardığında bir süre bahçe kapısının önünde durdu. 
Arkadaşına bu gerçeği nasıl anlatacaktı? Acaba Esme onun bu durumunu nasıl karşılayacaktı? Ondan gerçeği saklayamazdı, mutlaka anlatmalıydı, ama nasıl? Bahçeyi geçip verandaya vardı. Zorlukla yürüyordu, ayakları geri geri gidiyordu. Anahtarı çıkarıp kilidi açtı ve içeri girdi... 

Mutfağın önüne geldiğinde içerden Debbie'nin sesini duydu. Küçük neşeyle gülüyor, kahkahalar atıyordu. Disneyland'da gördüklerini anlatmaktaydı. Gina kapıyı açıp içeri baktı. Birden kanının donduğunu hissetti. Kalbine bir bıçak saplanmış gibi olduğu yerde kaldı. 

İçerde Liam vardı. Debbie'yi dizlerinin üzerine oturtmuş, onunla şakalaşıyordu. Genç adam yine çok şıktı. 

Kaliteli gri bir takım elbise giymişti. Yüzünde garip bir ifade vardı. Bir eliyle Debbie'yi tutmuş, diğeriyle de bir masal kitabının sayfalarını çeviriyordu. 

Mutfak masasının üstü irili, ufaklı paketlerle doluydu. Yarı açılmış paketlerden kitaplar, oyuncaklar ve bebekler görünüyordu. Esme onların biraz arkasında harıl harıl çalışmaktaydı. Yeni tablosunun yanında bir Noel ağacı duruyordu. Temmuz ayında yılbaşı ağacı almak kimin aklına gelirdi, ömrü boyunca hiç yılbaşı ağacı görmemiş bir çocuğa verilebilecek en güzel hediye üzerinde rengârenk lambaları olan bir çam ağacıydı. 

Liam bunları neden yapıyordu? Gina'nın kalbi sıkıştı. Buraya gelmişti ve kızıyla oynuyordu. Tüm bunların anlamı ne olabilirdi? Jim'in kızına bu kadar yakınlık duyması sadece bir çocuğa özlem duyduğu için miydi? Önce 


ameliyat için gerekli olan parayı sağlamıştı. Şimdiyse ona bir yılbaşı yaşatıyordu. 

Onu ilk fark eden Debbie oldu. Annem gelmiş, diye bağırarak Liam'ın kucağından indi ve ona doğru koştu. Onun arkasından genç adam da ayağa kalkıp ona yaklaştı. 

Bak Liam bana ne verdi anne? Güzel değil mi? Beni hayvanat bahçesine götüreceğini söyledi. İzin verir misin anne? Lütfen? 

Liam küçük kızın alnına bir öpücük kondurduktan sonra gülerek Gina'ya baktı. Ne istersen yaparız, güzel kız. Yeter ki sen iste, dünyayı ayaklarının altına serebilirim. Bunun için sadece o kelimeyi bana söylemen yeterli. 

Nedir o kelime? 

Hım, bakalım... Sihirli sözcük neydi? 

Söyle bana, haydi ne olur. 

Liam bakışlarını Gina'ya kaydırdı. Genç kadın onun kendisiyle alay ettiğinden emindi. Şimdi de kızını kendine karşı bir koz olarak kullanmayı deneyecekti. 

Beni seviyor musun Debbie? 

Evet. 

Evet, işte sihirli sözcük buydu. Görüyor musun Gina, daha başka ispata gerek var mı? Kızın beni olduğum gibi kabul ediyor. 

Gina o gece otelde konuştuklarını hatırladı. Ona sadece Debbie'yi evlat edinmenin yeterli olmayacağını söylemişti. O da şimdi küçük kızı hediyelere boğarak sevgisini kazanmaya çalışıyordu. 

Genç adam Debbie'yi kucağına alıp, Şimdi sıra annende, dedi. Sihirli sözcüğü o da söyledi mi mutlu yaşantımıza başlayacağız. 

Lütfen evet de anne. Haydi söyle. 

Neye, evet dememi istiyorsun Liam? Onunla her şeye yeniden başlamak için bir fırsat yakaladığını hissediyordu, ama bu sefer ayağını yere sıkı basmalıydı. Genç adam ona yeni bir numara hazırlıyor olabilirdi. 

Liam ona bakarken gülmeye devam etti. Şimdi bakışlarında ihtiras ve arzu vardı. 

Beni sevdiğini söyle bana Gina. Benimle evlenmeyi kabul ettiğini söyle. 

YEDİNCİBÖLÜM 

Liam onu hâlâ istiyordu, fakat bu sefer istediği aşk değildi. Düşüncesi ona sahip olmak, onu karısı yapmaktı. Artık Debbie'nin ameliyat parası gibi bir menfaat beklentisi yoktu. Şimdi Debbie'nin gönlünü kazanıp onu kendisine karşı koz olarak kullanan Liam'dı. Aptalca bir şey yapmak istemiyordu. Onun sadece kendi ihtiyaçlarına önem veren bencil biri olduğunu biliyordu. Liam Shannon kendi menfaatine ters gelen her şeyi ortalıktan yok ederdi. 


Ona dikkatle bakarak, Sen beni sevmiyorsun, dedi. Hiçbir zaman sevmedin, sadece beni istiyorsun. Seninki fiziki bir açlıktan başka bir şey değil. 

Genç adamın dudakları alayla büzüldü. Seninle evlenmek bende artık sabit bir fikir halini aldı. 

Ve ondan başka da bir şey görmüyorsun. Tüm gerçeklere sırtını dönüp sadece kendi ihtiraslarını bastırmaya çalışıyorsun. 

Bu doğru değil Gina. Biliyorsun paramla her şeyi satın alabilirim. 

Gina yumruk yemiş gibi sarsılmıştı. Ondan bu çıkışı kesinlikle beklemiyordu. 

Esme'nin bağırması sessizliği bozdu; Susun artık. Bu tartışmaya bir son verin. Siz ikiniz birbirinizi kırmaktan ne zevk alıyorsunuz. İkinizi de seviyorum Ve... 

Lütfen sen karışma Esme. Sen bizim aramızdakileri anlayamazsın. Bu Gina'yla benim hayatımız. Ne yapacağımıza karar vermek de bize düşer. 

Esme hiddetle odanın bir ucundan diğer ucuna yürüdü. Fakat bu çılgınlık! diye söyleniyordu. Gina'yı üzüyorsun ve ben bunu görmeye tahammül edemiyorum. 

Liam bakışlarını genç kadından ayırmadan, Öyleyse dışarı çık Esme, diye konuştu. 

Fakat Esme yerinden hiç kıpırdamadı. O öyle herkese pabuç bırakacak bir kadın değildi. Debbie'yi kazanmakla Gina'yı elde edeceğini sanıyorsun. O küçük kızı bir araç olarak kullanman doğru mu? 

Liam, Ben değil, Gina, Debbie'yi kullandı, diye bağırdı. Onunla evlenmek istediğimi söylediğim zaman bir kızı olduğunu ve eğer kızı beni istemezse evlenmemizin imkansızlaşacağını söylemişti. Doğru değil mi bu Gina? 

Doğru, bunları ben söyledim. 

Bu yüzden Debbie'nin gönlünü kazanmaya çalıştım. Çünkü geleceğimiz ona bağlıydı. Anlıyor musun, şimdi neden böyle davrandığımı Esme? 

Haklısın, aranızda bu konuşmaların geçtiğinden haberim yoktu. 

Evet şimdi sen cevabını şöyle Gina. Bizim için ümit var mı, yok mu? 
Debbie ve sana mutlu bir yaşam sürdürebileceğimi biliyorsun. 

Gina'nın sessizliği bozulmadı. Liam'ın bakışları bıçak gibi yüreğine saplanıyordu. Konuşmak istiyordu, ama dudaklarından kelimeler bir türlü dökülmüyordu. 

Haydi hayatım, hepimiz senin cevabını bekliyoruz. Benimle evlenecek misin? 

Gina ona bakınca genç adamın ne kadar acı çektiğini fark etti. Ama karar vermek öylesine zordu ki. İlk seçiminde Jim'i tercih etmişti ve bu seçimin sonrasında hüsrana uğramıştı. Kocası hayattayken mutlu bir yaşamı vardı, ama onun vakitsiz ölümü ve kızının hastalığı hayatını karartmıştı. 


Şimdiyse Liam ona sahip çıkacaktı. Acaba yaralarını sarabilecek miydi? 
En azından avunabileceği bir şey vardı. Genç adam onun vücudunu para karşılığı erkeklere satmadığını anlamıştı. 

Onun kendisini sevdiğini biliyordu. Çünkü genç adam onun için hâlâ mücadele ediyordu. Zararın neresinden dönülse kârdı. Artık bundan sonra yalnız kalmak istemiyordu. Liam'ı seviyordu ve onunla evlenip bir kumar oynamaya razıydı. 

Sonunda, Seni seviyorum Liam, dedi. Bundan artık eminim. Seninle evlenmeyi kabul ediyorum. 

Genç adamın yüz hatları gerilmişti. Bunu söyleyeceğini biliyordum, diye mırıldandı. Beni gerçekten seviyor musun, yoksa seviyor mu görünüyorsun diye düşünmeyeceğim. Seni olduğun gibi kabul ediyorum ve seninle evleneceğim Gina. Yalnız önce konuşmamız gereken birkaç konu var. 

Genç kadın irkilip ona bakakaldı. Yine ne olmuştu? Kendini tutamayıp, Nedir onlar? diye sordu. Aralarındaki tüm pürüzlerin temizlendiğini sanıyordu. 

Liam, Debbie'yi Esme'nin kucağına verip, Onu biraz bahçeye çıkarır mısın? diye rica etti. Ben Gina'yla yalnız konuşmak istiyorum. İstersen dondurma da alabilirsin Debbie. 

Esme istemeye istemeye dışarı çıktı. Fakat kapıyı kapatırken, Sen müthiş birisin Liam Shannon, diye söylendi. Fakat sebebin ne olursa olsun, eğer Gina'yı üzersen elimden kurtulamazsın. Bunu bilmiş ol. 

Genç adam bu tehdidi duymazlıktan geldi. Bir yorum yapmaya da çalışmadı. Esme, Gina'ya endişeli endişeli baktıktan sonra dışarı çıktı. Genç kadın ona Liam hakkında bir şey anlatmadığı için kendini suçlu hissediyordu. 

İkisi dışarı çıkınca Gina kendini yapayalnız hissetti. Onunla aynı odada olmak onu bile ürkütüyordu. Başını yavaşça kaldırıp baktı. 

Liam genç kadını kollarının arasına aldı. Gina bacaklarının titrediğini hissetti. Ona bebeği anlatmalıydı, ama şimdi buna cesareti yoktu. Çünkü onunla evlenmeyi hamileliği yüzünden kabul ettiğini düşünebilirdi. Artık bu riski göze alamazdı. Ondan bir kere daha ayrılmaya cesareti yoktu. 

Otur hayatım, diyerek genç adam onu masanın yanındaki sandalyeye oturttu. 

Gina yığılırcasına sandalyeye oturdu. Bütün vücudu alt üst olmuştu. 
Liam ayakta durmayı tercih etti. Ceketinin iç cebinden bir zarf çıkarıp açtı. 
Kâğıtları açıp masanın üstüne koydu ve öbür cebinden de bir kalem çıkardı. 
Parmağıyla sayfanın dibini işaret ederek, Burayı imzalamanı istiyorum, dedi. 

Gina önündeki kâğıtlara hayretle baktı. Bunlar Necsec'in hisse senetleriydi. Ne demek bu, açıklar mısın? 

Bu hisseleri sana devrediyorum. Eğer sen olmasan bunları kesinlikle almazdım. Bunlar senin hakkın. 


Değersiz olduklarını biliyorum. O gün sırf seni zarara sokmak için bunları almanı söylemiştim. Biliyorsun... 

Bunlar artık geçmişte kaldı Gina. 

Fakat anlatmalıyım. Senin benimle alay ettiğini sanmıştım. Geçmişte olduğu gibi yine bana acı çektirecektin. Buna fırsat vermeden seni yaralamak istedim. Fakat ne kadar yanıldığımı şimdi daha iyi anlıyorum. Boşu boşuna seni Zarara soktum. Belki paranın bir kısmını geri alabiliriz. 

Genç adam kahkahalarla gülmeye başladı. Gina neler olduğunu anlayamıyordu. 

Neden gülüyorsun? 

Sen hiç gazete okumaz mısın? 

Şu son günlerde pek fırsatım olmadı. 

Anlıyorum, yoksa Necsec hisselerinin borsada süratle liste başına tırmandığını bilirdin. 

Liste başı mı? Dalga mı geçiyorsun? 

Hayır, kesinlikle. Petrol buldular ve şimdi gördüğün şu kâğıtlar en az beş yüz milyon dolar değerinde. 

Olamaz! Gazetede öyle bir başlık gördüğümü hatırlıyorum, ama ilgilenip okumamıştım. 

Görüyor musun, ne zaman benim kuyumu kazmaya çalışsan durum benim lehime gelişiyor. 

Lütfen dalga geçme Liam. 

Doğru söylüyorum. Seni o gün tesadüfen görmeseydim bunlar olmayacaktı. Sen benim uğurumsun Gina. 

Tam aksi olup zarar da edebilirdin. 

O gün sırf seninle biraz daha kalabilmek için bu hisseleri almıştım. Beş para bile etmeseler umurumda değildi, önemli olan... Genç adam susup masaya abandı. Yüzü onunkine çok yakındı. Gina onun ılık nefesini yüzünde hissediyordu. Şimdi bunlar senin neye karar vereceğini gösterecek. Öyle ya da böyle hayatını değiştirecekler. 

Benden ne istediğini anlayamıyorum Liam. Bunları imzalamam neden gerekiyor? 

Neredeyse gerçekten anlamadığına inanacağım hayatım. Neden böyle şaşkın şaşkın bakıyorsun? Anlaşılmayacak ne var? 

Gina hiç sesini çıkarmadan ona bakmaya devam etti. Liam sabırsızlanmıştı. Haydi Gina imzala şunları, diye otoriter bir tonla konuştu. Çok basit bir işlem. Kalemi al ve adını yaz. 

Fakat bunu neden yapıyorsun? 

Senin zengin olmanı istiyorum. 

Pekiyi sonra ne olacak? Seni bir daha görmeyeceğimi mi söylemek istiyorsun Liam? Aşkımın karşılığını ödüyorsun ve sahneden çekiliyorsun. 


Çok yanılıyorsun. Şimdi gideceğim ama iki ay sonra geri döneceğim. O gün geldiğimde sana yeniden benimle evlenmek isteyip, istemediğini soracağım. Vereceğin cevap tamamiyle senin kararın olacak. Sana hiçbir şekilde etki etmeyeceğim. Ya da benimle evlenmen için zorlamayacağım. 
Hiçbir ekonomik problemin olmayacak. Benimle sadece beni sevdiğin için evleneceksin. Anlatabiliyor muyum? 

Sen çıldırmışsın. 

Hayır, kesinlikle. Sadece düşünmen için sana iki ay müddet tanıyorum. 
Sürenin sonunda bana defolup gitmemi bile söyleyebilirsin. Benim için değişen bir şey olmaz. Çünkü bugüne kadar sürekli yeryüzünde cehennemi yaşadım. Sensizliğin korkunç acısına alışkınım. Ya da beni kabul edersin ve ömrümüzün sonuna kadar beraber yaşarız. O zaman dünyanın en mutlu insanı ben olurum. Fakat buna sen karar vereceksin. 

Bunun ne anlamı var Liam? 

Şimdi hemen evlenirsek ömür boyu zihnimde bir soru işareti olacak. 
Benimle param için evlendiğin düşüncesiyle yaşayamam. 

Ne yani? Sen benim biraz önce bunun için mi evet dediğimi sanıyorsun? 
Buna nasıl inanabilirsin Liam? 

Para insanları çok çabuk değiştirir. Bunun örneklerini hayatımda çok gördüm. Hatta bazıları çocuğunun ameliyatı için gerekli olan parayı bulabilmek için kendini erkeklere sunabiliyor. 

Ben bunu yapmadım. Nasıl bu kadar kırıcı olabilirsin? Kimseyle para karşılığı yatmadım. Hayatımda Jim'den ve senden başka erkek olmadı. Beni dinlemeli ve buna inanmalısın. Şimdiye kadar kendimi hiç satmadım. 
Öleceğimi bilsem bunu yapmam, anlıyor musun? 

Liam hiçbir yorumda bulunmadan ondan uzaklaştı. Gina öfkeden çıldırmış gibiydi. 

Beni zorladığını biliyorsun Liam, diye bağırdı. Seni durduramadım. Bunu inkâr edemezsin. 

Genç adam masanın öbür ucuna geçip Debbie'ye getirdiği bebeklerden biriyle oynamaya başladı. Şimdiye kadar senden ne aldıysam hep benim zorlamamla oldu Gina, derken sesi boğuk boğuk çıkıyordu. 

Gina onun mazeretlerini dinleyecek durumda değildi. Derin derin içini çekip, ümitsizce kendini savunmaya devam etti. Hiçbir zaman para için kendimi satmadım. 

Liam bebeği masaya bırakıp inanmayan bakışlarla ona baktı. Fakat mecbur kalsaydın yapardın değil mi? 

Sanmıyorum. Seninle beraber oldum, çünkü seni seviyorum. 

Genç adam bir an duralayınca Gina onun yumuşadığını sandı. Fakat yanılmıştı. Liam, Hayır. Bu sefer emin olmak istiyorum, diye bağırdı. 

Bunu sana ispat edeceğim. Sana karşı neler hissettiğimi öğreneceksin. 
Genç kadın bunları söyledikten sonra önündeki kâğıtları karıştırıp yere attı. 


Bunların bir servet değerinde olduğunu söylüyorsun, ama gördüğün gibi onları istemiyorum. Benim için hiçbir değer taşımıyorlar. 

Genç adam gözlerini kısıp ona baktı. Yoo! diye bağırdı. Senin için değerli olduğunu biliyorum. Bir çocuğun var ve onu en iyi şartlarda yetiştirmeyi arzulayan bir annesin. Jim çocuğunun her şeyinin olmasını isterdi. Kendin için olmasa bile onun için bu parayı alacaksın. Buna mecbursun. 

Bu kokuşmuş fikirlerini kendine sakla. Sen Jim'den nefret ediyordun. 
Şimdi de gelmiş onun kızını düşündüğünü söylüyorsun. Buna inanmamı bekleyemezsin. Jim'i öldürmek istediğini kendi ağzınla söylemiştin. 

Bunu sana olan sevgimin derecesini gösterebilmek için söylemiştim. 
Senin için katil olmayı bile göze alabilirdim. Sen bir başkasının karısı olduğunda yıkıldım. Oysa Jim o güne kadar hayatımda değer verdiğim tek insandı. Bana kardeşimden bile yakındı. Onun öldüğünü duyduğum anda senin artık serbest bir kadın olduğunu anladığım halde hiç sevinemedim. 

Genç adam mutfakta çılgınlar gibi yürüyüp duruyordu. Onunla bağımızı sen anlayamazsın. Bunu hissetmen için bizimle beraber yetimhanenin soğuk taş duvarlarını görmen, orada yaşaman gerekir. Annesi babası tarafından terk edilen çocuklar... Ailelerinin istemediği, ilgilenmediği bir sürü çocuk... Bize aldırmamayı öğretmişlerdi. Ben bunu başardım, ama Jim yapamadı. O çok hassastı. İnsanlar bizi sürekli ittiler. O bunlara tahammül edemiyordu. Daima bir yuvanın özlemini duyuyordu. Yıllar boyu onunla her şeyimizi paylaştık. 
Paramızı, korkularımızı, ümitlerimizi, rüyalarımızı, hayallerimizi, her şeyimizi... 

Genç adamın sesi hafifleyerek kesildi. Yeniden eski günlere dönmüştü. 
Gina birbirini böylesine seven iki arkadaşın arasını açtığı için pişmanlık duyuyordu, ama artık her şey için çok geçti. Genç kadın hayatı, boyunca hep yanlış kararlar vermişti. Hem kendisine, hem de çevresindekilere acı çektirmişti. 

Liam içini çekip, başını acıyla salladı. O zamanlar aramıza hiçbir şeyin girmeyeceğine emindim. Fakat sen bu kuralı bozdun. Seni onunla beraber görmeye bile tahammül edemiyordum. Evlenmeye karar verdiğinizde daha fazla yanınızda kalamayacağımı anlamıştım. Gitmeliydim. Yapabileceğim başka bir şey yoktu. Jim'in iyiliği için sizden uzaklaşmak zorundaydım. 

Seni çok özlemişti Liam. Sensiz hayatında muazzam bir boşluk vardı. 
Bunu ben kesinlikle dolduramadım. 

Genç adam ona arkasını dönüp anlamadığı bir şeyler homurdandı. Gina onun bu kadar duygusal olabileğini hiç düşünmemişti. Onu sürekli bencil ve düşüncesiz olmakla suçlamıştı. Halbuki ne kadar yanılmıştı. O bambaşka biriydi. Onu yeni yeni tanımaya başlıyordu. Ona sürekli acı çektirmişti. 
Bundan sonra kendini affettirmeye çalışmalıydı. 

Aranıza girdiğim için üzgünüm Liam, dedi. Bunu isteyerek yapmadığımı bilmelisin. 


Biliyorum Gina. Olanlarda senin suçun yok. Her şey kaderin kötü bir oyunu o kadar. 

Ben de az çok sizin gibi sayılırdım. Annem ve anneannem ölmüştü. 
Babamın ise varlığı yokluğu belli değildi. Annemi ve beni yıllar önce terk etmişti. Annem öldüğünde de beni hiç aramamıştı. Çok yalnızdım ve Jim'e rastladım. O bana değer vermişti Liam, bu benim için çok önemliydi. 

Evet, anlıyorum. 

Onun yanında mutluydum, kendimi emniyette hissediyordum. Bana olan sevgisini her fırsatta gösteriyordu. Bir zamanlar babamın beni terk ettiği gibi beni bırakıp gidecek biri değildi. O günlerde bu duygu benim için çok önemliydi. Fakat evlendikten sonra onu çok yanlış tanıdığımı anladım. Jim yalnız başına bir şey yapmaktan acizdi. Ben ona destek olmasam yaşayamıyordu. 

Biliyorum Gina. Liam konuşurken genç kadın onun ilk olarak içinden geldiği gibi, samimi konuştuğunu fark ediyordu. Jim'e sürekli ben destek olmuştum. Her işini ben hallederdim. Yalnız başına hemen sudan çıkmış balığa dönerdi. Aklı hep bir karış havadaydı. En olmadık şeyleri yapacağım diye tuttururdu. 

Haklısın. Uçuş denemelerinden vazgeçmesi için defalarca yalvarmıştım, ama beni dinlemedi. Paramızı son kuruşuna kadar har vurup, harman savurdu. Geleceğimizi hiç düşünmedi. O zaman Debbie'nin bir hastalığı yoktu, ama sonra... Öyle kötü günler geçirdim ki. Onu düşüncesizlikle suçladığım çok zaman oldu. 

Bana Debbie'den seni ilk gördüğüm gün bahsetmeliydin. O gün ne gerekiyorsa hemen yapardım. Sadece Jim'in hatırı için yapardım bunu. Onun kızı, benim kızım sayılır. 

Bunu nasıl bilebilirdim ki? 

Şimdi biliyorsun, haydi imzala şu kâğıtları Gina. 

Eğilip yerdeki kâğıt tomarını aldı. Düzeltip genç kadının önüne koydu. 

Gina birden paniğe kapıldı. Bu bir tuzaktı. Yine onu deniyordu, imzaladığı anda ona parası için yüz verdiğini sanacak ve onu terk edecekti. 
Onu yeniden kaybetmeye tahammül edemezdi. Hayır, diye bağırdı. Artık senin parana ihtiyacımız yok. Debbie'yle ben, benim maaşımla rahat rahat geçiniriz. 

Lütfen Gina. Bu kadar mantıksız olmak zorunda mısın? 

Debbie söz konusu olunca hep mantıklı davrandım ben Liam. 

Sadece gururun yüzünden şu kâğıtları imzalamıyorsun. Sana bunları hiçbir art niyet gütmeden veriyorum. Eğer almazsan bu paranın kızına sağlayacağı imkânlara sırt çevirmiş olacaksın. Bu mantıksızlık değil de nedir? 

Gözleri dolu dolu olmuştu. Lanet olsun sana Liam Shannon, diye bağırdı. 
Beni bunu yapmaya zorladığın için lanet olsun. Kâğıtları imzalayıp kalemi 


masanın üstüne attı. Artık genç adam onu bir daha görmek istemeyecekti. 
Bundan emindi. 

Genç adam rahatlamıştı. Gülümseyerek, Harika. dedi. Şimdi hiçbir pürüz kalmadı. Yarından sonra hemen Mr. Jepherson'ı ararsın. Yapacağın tek şey kaç adet hisseyi satmak istediğini söylemen. 

Kalemini cebine koyduktan sonra, Ben şimdi gidiyorum, dedi. Bundan sonra sürekli seni düşünüp gün sayacağım. Sensiz altmış gün geçirmek çok zor olacak. 

Altmış gün mü? 

Ne o, unuttun galiba şimdiden. Senin cevabını öğrenmek için altmış gün sonra geleceğim. Bu arada zenginliğinin tadını çıkarmaya bak ve Debbie'yi benim için öp. Onu yeniden görmek için beklersem, korkarım hiç gidemeyeceğim. 

Genç adam tam kapıdan çıkarken Gina, Liam, diye seslenip onu durdurdu. Bu arada sen ne yapacaksın? 

Belki Jim'in başaramadığı uçuş rekorunu kırmaya çalışırım. Eğer ölürsem, sen de zor bir kararın baskısından kurtulmuş olursun. 

Lütfen yapma. 

Neyi yapmayayım Gina? 

Genç kadının yüreğine bir acı saplanmıştı. Lütfen uçma. Ölebilirsin, ölürsen aynı Jim gibi... 

Ölürsem üzülür müsün Gina? 

Bu acıya dayanamam. Seni seviyorum Liam. 

Yıllardan sonra ilk kez bu kadar mutluyum Gina. Bu sözlerinle bana dünyaları verdin. Üzülme uçmayacağım. Kendimi oyalayacak başka bir şey bulurum. Tekrar görüşene kadar kendine iyi bak hayatım. 

Ona gülümseyip eliyle hafifçe selamladı ve kapıdan çıkıp gitti. 

SEKİZİNCİBÖLÜM 

Çina bir an onun peşinden koşmak istediyse de hemen vazgeçti. Onu ikna edebilmek için her şeyi yapmıştı. Elinden gelen başka hiçbir şey yoktu. Liam gitmişti. İki ay sonra döneceğini söylüyordu, ama buna inanabilir miydi? 

Kollarını göğsünde kavuşturup oturdu. Nasıl olacağını bilmiyordu, ama onu elde etmeye kararlıydı. Bunu mutlaka başarmalıydı. Onun kendisini sevmesi için mücadele edecekti. Altmış gün bir ömür gibi uzun görünüyordu, ama sabırla bekleyecekti. Sayılı gün nasıl olsa geçip gidecekti. 

Fakat o zamana kadar dört aylık hamile olacaktı. Liam sadece bebek yüzünden onunla evlenmek istediğini düşünebilirdi. Pürüzler bir türlü bitmiyordu, bu şüphe beynini kemirmeye başlamıştı. 

Kendi kendine homurdanmaya başladı. Yeniden ümitsizliğe kapılmıştı. 
Liam'ın Debbie'ye getirdiği bebeği eline alıp evirip çevirdi. Bilinçsizce hareket ediyordu. Bebeğe bakarken gözleri doldu ve tutmaya bile gayret göstermediği gözyaşları yanaklarından süzüldü. 


Kapı açılınca Debbie'yle Esme'nin eve döndüğünü anladı. Küçük kız koşarak mutfağa girdi ve bakışlarıyla Liam'ı aradı. Onu orada göremeyince hayal kırıklığına uğramıştı. Gitti mi? diye sorarken sesi ağlamaklıydı. 

Gina gülümseyerek, Gitmek zorundaydı canım, dedi. Sana sevgilerini söylememi istedi 

Yakında yine gelecek mi? 

Korkarım hemen gelmeyecek yavrum. Onu yeniden görmek için altmış gün beklemek zorundayız. 

Ben altmışa kadar sayabilirim. Anne biliyor musun Liam o bebeğin sana benzediğini söyledi. 

Öyle mi? 

Evet, ayrıca benim de senin kadar güzel olduğumu söyledi. Saçlarım kazınmış olduğu halde bile güzelmişim. 

Genç kadın gülerek kızını kucaklayıp bağrına bastı. Saçlarını okşarken, Saçın hemen uzayacaktır birtanem, diye mırıldandı. Liam geri döndüğünde seni o güzel buklelerinle görecektir. 

Esme eliyle onu omuzlarından tutup, İyi misin Gina? diye sordu. 

Evet, iyiyim. Seni üzdüğüm için özür dilerim. Onunla aramızda geçenleri sana daha önce anlatmalıydım. 

Önemli değil canım. Aslında biraz düşünsem ilişkinizi rahatlıkla anlardım. Fakat giderken seni çok mutsuz gördüğüm için endişelendim. 

Onu seviyorum Esme, onu buna inandıramıyorum. Yapabileceğim başka bir şey yok. Gelmesini bekleyeceğim. Onu bu kadar çok sevdiğimi o geceye kadar... Genç kadın konuşmaya devam edemedi. O gece yaşadıkları yeniden gözlerinin önünde canlanmıştı. 

Sana Debbie'nin ameliyatı için gerekli olan parayı verdiği gece değil mi? 

Demek anladın. 

Zor olmadı. Tablom benim gözümde en fazla beş yüz dolar ederdi, fakat o bana ısrarla beş bin dolar ödemek istedi. Ve bu akşamüstü bize gelip Debbie'yle nasıl oynadığını gördüğümde zincirin eksik kalan son halkası yerine yerleşti. Ne yalan söyleyeyim, bu çok hoşuma gitti. Fakat birden sinirlenip sana bağırmaya başlayınca çok şaşırdım. 

Bu çok uzun bir hikâye Esme. Sana daha sonra anlatırım. Genç kadın konuyu kapatmaya çalıştı, çünkü Debbie can kulağıyla onları dinliyordu. 

Esme onun neden şimdi konuşmak istemediğini hemen anladı ve gülümsedi. Fakat Debbie'nin sorularının ardı arkası kesilmiyordu. Liam ona babası hakkında çok şey anlatmıştı. Küçük kız yatana kadar durmadan konuştu. Gina onun genç adamı gözünde böylesine büyütmesine hem seviniyor bem de üzülüyordu. Eğer genç adam geri gelmeyecek olursa kızı büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktı. 

Genç kadın onu yatırıp merdivenlerden inerken Esme'yle konuşmaya kesin kararlıydı. Debbie çoktan Liam'ı üvey babalığa kabul etmişti... 


Evlilikleri kızı açısından bir problem yaratmayacaktı. Kendi de artık ilişkilerine çok değişik bakıyordu. Onun ne kadar farklı bir kişiliği olduğunu yeni anlamıştı. 

Mutfağa gidip kahve yaptı. Esme'yle karşılıklı oturup kahvelerini yudumlarken arkadaşına Liam'ı nasıl tanıdığını, neler olduğunu bir bir anlattı. 
Kadın hiç sesini çıkarmadan tüm hikâyeyi dinledi. 

Sonunda, Bu müthiş bir adam, diyerek düşüncesini tek bir cümleyle anlatıverdi. Hiç merak etme hayatım. Bu adamın seni çok sevdiği su götürmez bir gerçek. Onun yaptıklarını ancak çılgın bir âşık yapabilir. 

Gina ona hak veriyordu, ama daha hamile olduğunu Esme'ye söylememişti. Arkadaşının bunu nasıl karşılayacağını bilemiyordu. Tüm cesaretini toplayarak, Hepsi bu kadar değil Esme, diye konuştu. Bir şey daha var ve Liam'ın bunu nasıl kabul edeceğini bilemiyorum. Ona bugün anlatamadım. Bunu ters anlayacağından korktum. 

Bence ne olursa olsun, ona her şeyi anlatmalıydın. Hem senin hakkında kesinlikle kötü bir şey düşünmeyeceğinden eminim. Ee... Söyle bakalım, neymiş bu sırrın? 

Ben hamileyim Esme. Yedi haftalık hamileyim ve korkarım Liam bu çocuğun ondan olduğuna inanmayacaktır. Hatta bu yüzden onunla evlenmek istediğimi bile düşünecektir. Bebeğime bir baba bulmak için ona yalan söylediğimi iddia ederse mahvolurum Esme. 

Saçma. Sen Debbie'yi babasız bugüne kadar büyüttün. Hem şimdi parasal bir sıkıntın da yok. Sana verdiği parayla hem kendinin, hem de iki çocuğunun istikbalini garanti altına alabilirsin. Bunu yapabilecekken onunla evlendiğine göre onu gerçekten seviyorsun demektir ve Liam bunun böyle olduğunu anlayacaktır. Hiç merak etme. 

Öyle mi dersin? 

Tabii, hem bu çocuğun kendinden olmadığını söylediği anda beni karşısında bulacaktır. Onu inandırmanın birçok yolu var. 

Onun sözleriyle Gina nisbeten rahatlamıştı, ama yine de tam olarak emin olamıyordu. Acaba gerçekten Liam onun hayatında bir başkası olmadığına inanacak mıydı? 

Elini bilinçsizce karnının üstünde gezindirdi. Mutlaka bir çözüm yolu olmalıydı. Eğer Liam bu çocuğun babası olduğuna inanırsa başka bir problem olmayacaktı. Onun bu bebeği isteyeceğinden emindi. Debbie'ye karşı davranışları bunu açıkça ortaya koymuştu. Ah, bir de onu sevdiğine inansaydı. 

Günler her zamankinden yavaş geçiyordu. Her gün genç kadının şüpheleri giderek büyüyordu. Hamileliği onu çok yoruyordu. Bir işe girmediğine seviniyordu, çünkü ayakta duracak hali bile yoktu. Fakat evde oturmakla da zaman geçmek bilmiyordu. Boş kalınca insan daha çok düşünüyordu. Pişmanlık, endişe beynini kemirip duruyordu. 


Liam'ın dediği gibi hemen Mr. Jepherson'la irtibat kurmuş ve hisselerin bir bölümünü satmıştı. Eski patronu ona çok farklı davranmıştı. Saygıda hiç kusur etmiyordu. Gina ilk olarak zengin olmaktan mutluluk duyuyordu. 
Parasıyla bir zamanlar kendini aşağılayıp, kovan bu adamı ezebilmek onu çok memnun etmişti. Debbie'yle beraber çarşıya çıktıklarında belli bir miktara bağlı kalmadan kızına her istediğini alabilmesi de ayrı bir mutluluktu. 

Onu sevindiren diğer bir nokta da Esme'yle Bruno Vincente arasındaki arkadaşlıktı. Birbirlerinden hoşlandıkları hemen belli oluyordu. Sevimli İtalyan her gün geliyor ve Esme'yi resim yaparken seyrediyordu. Sergjyi açmalarına az bir zaman kalmıştı. İşten bahsederken bile bakışlarıyla birbirlerine çok şey anlatıyorlardı. 

Bir akşamüstü Debbie'yle, Gina alışverişten geldiklerinde Esme sevinçten kabına sığamıyordu. Günlerdir üzerinde çalıştığı tablosunu bitirmişti. 

Bakın Bruno bana Pistachio diyor. 

Debbie merakla, Bu ne demek? diye sordu. 

İtalyan dondurmasıymış. İçinden hiç ümit etmediğin şeyler çıkarmış. 
İnsanın hayretten ağzı bir karış açık kalırmış. 

Gina kendini tutamayıp gülmeye başladı. Esme'de bir gariplik vardı, ama ne olduğunu anlayamamıştı. 

O gece Debbie'yi yatırdıktan sonra Esme bombayı patlattı. 

Beni sevdiğini söyledi Gina. 

Seni kim sevmez ki Esme? 

Beni yakında İtalya'ya götürmek istediğini söyledi. Arkadaşlarıyla ve ailesiyle tanıştıracakmış. 

Onların da sana hayran kalacağından eminim hayatım. Ne zaman gidiyorsunuz? 

Henüz değil. Buradaki işlerin yoluna girmesini bekliyorum. 

Ne demek bu? 

Liam gelene kadar beklemeliyim. Sizin aranızın düzeldiğini görmedikçe oralarda duramayacağımı bilmen gerekir. 

Ah, Esme. Bizim için şimdiye kadar sürekli fedakârlık ettin. Artık lütfen öncelikle kendini düşün. Liam'la aramızda ne olursa olsun, bu bizim problemimiz. 

Çok saçma. Sizin düğününüzü kesinlikle kaçıramam. Hem benim sergim açılana kadar daha çok zaman var. Eminim Liam o güne kadar ortaya çıkacaktır. 

Esme'yle başa çıkamayacağını bildiğinden sustu. Hem serginin açılmasına gerçekten bir iki hafta vardı. 

Bundan sonraki günler Esme ve Bruno'nun yardımıyla daha rahat geçti. 
Her ikisi de çok heyecanlıydı. Sanki bir oyunun dünya prömiyerini yapıyorlarmış gibi her şeye titizleniyorlardı. Bruno vargücüyle Esme'yi sanat dünyasına kabul ettirebilmek için uğraşıyordu. Tüm davetiyeleri bastırtmış ve 


resimle ilgilenen sanatçılara, eleştirmenlere dağıtmıştı. Göz alıcı kataloglar, kasalarla Moet et Chardon şampanyalar hazırdı. Tablolar çoktan galerideki yerlerine gitmişlerdi. Her şey hazırdı ve Bruno serginin başarılı olması için elinden geleni yapıyordu. 

Sonunda büyük gün geldi, çattı. Fakat Gina'nın ayakta duracak hali bile yoktu. 'Sabah bitkinliğidir, biraz sonra geçer,' diye düşünerek üzerinde durmadı, ama saatler ilerledikçe daha da kötüledi. Akşamüstü giyinirken sürekli başı dönüyor, midesi bulamyordu. Tek isteği yatağa girip uyumaktı, ama zafer gününde arkadaşını yalnız bırakamazdı. Sergide oturabileceği bir iskemle olmasını ümit etmekten başka çaresi yoktu. 

Debbie yeni elbiselerinin içinde çok güzel görünüyordu. Saçları uzamıştı, siyah bukleleri alnına dökülüyordu. Esme bu gecenin asıl kahramanın Debbie olduğunu söylüyordu. 

Sergiye gittiklerinde içerisi tıklım tıklımdı. Bruno'nun çabaları karşılıksız kalmamıştı. İnsanlar tabloların önünde kümelenmiş, konuşuyorlardı. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyordu. Tablolar çok güzel bir şekilde aydınlatılmışlardı. Nihayet Esme'nin kabiliyeti gözler önüne serilmişti. Gina arkadaşı adına çok seviniyordu. 

Debbie birden yanından ayrılıp kalabalığa doğru koşmaya başladı. 
Liam, diye çığlık çığlığa bağırıyordu. Gina başını kaldırıp baktığında kızının onunla kucaklaştığını görünce bayılmamak için tutunacak bir yer aradı. 

Genç adam Debbie'yi kucağına alıp konuşmaya başladı. Her zamankinden daha yakışıklıydı. Hele o gülüşü yok muydu? İnsanın aklını başından alıyordu. Birden muazzam bir mide bulantısıyla içi döndü. 
Gözleriyle oturacak bir yer aradı, ama her taraf doluydu. Liam ona doğru yürümeye başlamıştı, Debbie hala kucağındaydı. 

Gina harika görünüyorsun. Zenginlik sana yaramış, derken gülümsüyordu. 

Bakışlarıyla genç kadını tepeden tırnağa süzdü. Gerçekten Gina bu akşam çok şık ve güzeldi. Yeşil ipek bir elbise giymişti. Dar kesimi vücudunun tüm hatlarını gözler önüne seriyordu. Hamileliği yüzünden irileşmiş kalçaları ve göğüsleri ister istemez insanı etkiliyordu. Elbisenin çok pahalı olduğu belliydi. 

Seni gördüğüme çok sevindim Liam. 

Artık günlerimi sanatla ilgilenerek geçiriyorum. 

Ne kadar garip konuşmuştu. 'Nasılsın?' diye sormak bile aklına gelmemişti. Günlerdir sevdiği kadını görmemiş bir erkek böyle mi davranırdı? 

Tam şimdi Debbie'ye beğendiği tabloyu ona satın alacağımı söylüyordum. Sen de bizimle beraber gezmek ister misin, yoksa yalnız kalmayı mı tercih ediyorsun? 


Gina bacaklarının onu taşıyıp taşımayacağından emin değildi, ama zayıflığını ona göstermemeliydi. Ayrıca onunla beraber olabilmek için eline geçen her fırsatı değerlendirmek niyetindeydi. 

Hemen, Sizinle geliyorum, deyiverdi. 

Eğer Debbie için geliyorsan hiç zahmet etme. Ona çok dikkat edeceğimden emin olabilirsin. 

Bunu biliyorum, fakat ben sizinle beraber olmak istiyorum. Yoksa gelmemi istemiyor musun? 

Kesinlikle hayır. Senin kararın ne olursa kabul edeceğimi en başından söylemiştim. 

Genç adam bunları söyledikten sonra kucağında Debbie'yle yürümeye başladı. Gina güçsüz bacaklarıyla onlara yetişmeye çalıştı. Bir yandan da söyleyeceklerini düşünüyordu. Liam'la arasındaki engelleri aşması için kelimeleri özenle seçmeliydi. 

Genç adam gülümseyerek, Ayrı kaldığımız günler süresince ne yaptın? 
diye sordu. Benimle evlenmemek için bir sürü bahaneler bulmuşsun-dur. 

Gina artık onun suçlamalarına dayanamıyordu. Ne kadar yaralıyordu. 
Ayrı oldukları günlerde genç kadın sürekli geçmişte yaptığı hataları düşünmüştü. 

Liam yerine Jim'i seçmekle hayatının en büyük hatasını yapmıştı. Şimdi de genç adam acaba ona inanacak mıydı? Onu ikna edebilmek için elinden geleni yapacaktı. 

Yıllar önce seni reddetmekle çok büyük aptallık ettiğimi kabul ediyorum Liam. Fakat artık bunu başıma kakma. Seni seviyorum ve yirmi gün daha boşu boşuna beklemek istemiyorum. Yanımda olmanı istiyorum, sana ihtiyacım var. 

Genç kadının sesi giderek zayıfladı. Fakat bu sözler Liam'ı durdurmaya yetmişti. Dönüp ona baktı. Gözlerinde alay ve öfkeden eser kalmamıştı. Gina onu etkilediğinin farkındaydı ve zihninde kalan son soru işaretlerini de yok etmek için üsteledi. 

Ben Jim'le evlendiğim zaman sana dünyanın parasını verselerdi bir işe yarar mıydı? Genç adamın yüz hatları gerginleşmişti. Bakışlarındaki parlaklık yine yok olmuştu. Gina onun yeniden sinirlendiğini düşünüp paniğe kapıldı. 

Paranın canı cehenneme Gina. Sensizliğin acısını hiçbir şey unutturamadı. 

Ben de böyle hissediyorum. Sen yanımda olmayınca, hayattan zevk almam imkânsız. 

Genç kadın son bir gayretle bunları söylemişti. Midesi bulanıyor ve gözleri kararıyordu. Ayakta duramayacağını hissediyordu. Yüzü bembeyaz olmuştu, sanki damarlarındaki kan çekilmiş gibiydi. Karnına saplanan bir sancıyla farkında olmadan haykırdı. Son anda Liam'a abandı. Her yer kararmıştı. 


Genç adam, Gina ne oluyor? diye bağırarak onu tutmaya çalıştı. Debbie in aşağıya yavrum. Annene bakmam lazım. 

Küçük kız vücudunu annesininkine yaslayıp, Anneciğim neyin var? diye sordu. Esme'ye haber vereyim mi? Çocuk üzüntüden ağlamak üzereydi. 
Gözleri irileşmiş, göz pınarları yaşlarla dolmuştu. 

Gina konuşamıyordu. Etrafında olup biteni hayal meyal anlıyor, ama onlara cevap veremiyordu. Sadece Liam'ın kendini saran güçlü kollarının farkındaydı. Bu ona güç veriyordu. 

Gina. Lütfen söyle neyin var? 

Liam... Ben... Genç kadın daha fazla konuşamadı. Hareketsiz onun kollarına yığıldı. Bayılmıştı. 

O sırada yanlarına gelen Esme, Aman Tanrım! Gina yoksa bebek mi? 
diye sorunca Liam, Olamaz! diye haykırdı. Sen Debbie'ye göz kulak ol Esme. 

Fakat Gina ne olacak? 

Hemen bir doktor bulacağım. Yoktan var edeceğim. Gina lütfen kendine gel. Tanrım! Ne kadar aptalım. Sana bir şey olursa ben yaşayamam. 

DOKUZUNCUBÖLÜM 

Çina... Gina lütfen kendine gel. Genç adam üzerine eğilmiş, endişeli gözlerle ona bakıyordu. Henüz tam ayılmamıştı, ama sevdiği adamın onu bir arabanın arka koltuğuna yatırdığını fark etti. Araba hızla ilerlemeye başladı. 
Gina güçsüz eliyle onun kolunu tutarak, Liam... diye fısıldadı. 

Hişş, konuşup kendini yorma. Her şey yolunda, artık seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hiçbir şeye üzülmeyeceksin artık. 

Seni seviyorum Liam, 

Genç adam sevecen bakışlarını onun yüzünde dolaştırdı. Ona dokunmaya kıyamıyor gibiydi. 

Bir bebeğimiz daha olacak sevgilim. 

Neden bunu bana daha önce söylemedin? Esme hamile olduğunu bu akşam söyledi. Biliyordun ve bana söylemedin. Bunu anlayamıyorum. 

Biliyorum hatalıyım, ama cesaret edemedim. Bana kızacağını sanmıştım. 

Nasıl böyle düşünebilirsin? O gece seni zorlayan bendim. Sürekli her şey için seni zorladım ve hâlâ da öyle davranıyorum. 

Ah, Tanrım! Ne kadar aptalım. Başından beri sürekli hata yapıyorum. 

Liam dudaklarını onun saçlarında gezindirip, Hayır birtanem, diye mırıldandı. Hayır, yalnız kendini suçlamamalısın. Bu güne kadar ikimiz de hata yaptık. Fakat artık güzel günler önümüzde. 

Beni affedebilecek misin? 

Tabii ki affedeceğim, sana biraz kızdım o kadar. Çünkü bana hamile olduğunu söyleseydin gitmezdim ve bunca acıyı tek başına çekmek zorunda kalmazdın. 

Söyleyemedim Liam, son karşılaşmamızda neler konuştuğumuzu hatırlamıyor musun? O durumda cesaret edemezdim. 


Ben dünyanın en aptal adamıyım. Sana en azından bir adres bırakmalıydım. Ya kötü bir şey olsaydı, sen yalnız başına ne yapacaktın? 
Kendimi kesinlikle affetmeyeceğim. 

Eğer o gün sana söyleseydim bunu duygusal bir şantaj olarak kabul edebilirdin. Seni evlenmeye zorluyormuşum gibi düşünmeni islemedim. Beni sevdiğinden emin olmalıydım. Bu yüzden bilmeni istemedim. Bebeğin varlığı aramızdaki güzel duygulara gölge düşürebilirdi. 

Ve tüm bu eziyeti tek başına çektin. Esme bana ne kadar hasta olduğunu anlattı. Hamilelik seni çok hırpalamış. Her şeyinle bana güvenmeni istiyorum. Geleceğin için, Debbie için bir endişen olmamalı. Tam bana ihtiyaç duyduğun günler seni kaderinle baş başa bıraktığımı düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. 

Genç kadın gözlerini kapayıp başını öbür tarafa çevirdi. 

Liam konuşmaya devam etti. Seni sevmeye hakkım olmadığını en açık şekilde ispat ettim Gina. Belki bu bebeği doğurmak bile istemiyorsun-dur. 

Liam... 

Sus lütfen, sözümü bitirmeme izin ver. Eğer benim çocuğumu doğurmak istemiyorsan bunu anlayışla karşılarım. Başından beri hep senin hakkında yanlış düşündüm. Kendi burnumun doğrultusundan ayrılmadım. Bana yapmamam için yalvardın, ama ben seninle zorla ilişki kurdum. Çok bencilce davrandım. 

Hayır beni zorlamadın Liam. Sadece başta çekingen davrandım. Fakat sonra tüm benliğimle seni arzuladım. Seni gerçekten istedim, buna inanmalısın. 

Hayır olamaz. Sen Debbie'nin ameliyat parasını alabilmek için benimle yatmayı kabul ettin. O zaman beni sevmiyordun. 

Lütfen böyle konuşma sevgilim. Başta sana karşı koymuştum, çünkü benim vücudumu erkeklere sattığımı düşünüyordun. Fakat sonra sana direnemedim, çünkü sen benim için çok önemliydin. Seni çok seviyorum, Liam... 

Gina, hayatım. Sana çok ağır hakaretler ettiğimi biliyorum. Neler söylediğimi hatırladıkça, 'Bunları söylediğim için delirmiş olmalıydımdiye düşünüyorum. 

Araba Regent Hotel'a varıp kapının önünde durdu. Liam önden inip Gina'ya inmesi için yardım etti. Genç kadın iyi olduğunu söyleyip yürümek istediyse de onu dairesine kadar kucağında taşıdı. Yatak odasına geçip onu yatağın üzerine yatırdı. Ayakkabılarını çıkardı. Üzerine battaniye örttü. 
Ondan sonra hemen telefona sarılıp santrala şehrin en iyi jinekologunu çağırmalarını söyledi. 

Gina bitkindi, ama o kadar önemli bir sorununun olmadığının farkındaydı. Bunu Liam'a söyledi, ama genç adam her şeyden emin olmak 


istiyordu. Onun iyi olduğunu doktorun ağzından duymadan içi rahat etmeyecekti. 

Yolunda gitmeyen bir şey varsa bilmeliyiz, diye konuştu. Odada biraz gezindikten sonra yatağın yanına gelip gözlerini onunkilere dikti. Sanki bağışlanmak için yalvarıyordu. Gina eğer benim çocuğumu istemiyorsan... 
Yani eğer..." 

Senin istediğin bu mu Liam? Yani bebekten kurtulmamı mı söylüyorsun? 

Hayır, kesinlikle. Hayatta istediğim, en çok istediğim şey, bir çocuğumun olması. Fakat öncelikle seni düşünmeliyim, istemediğin bir şey için seni zorlayamam. Hele senin için hiçbir şey yapmadığımı da düşünürsen... 

Bu doğru değil. Sen Debbie'nin yeniden görmesini sağladın! 

Ama bunun bedelini çok ağır ödedin Gina. İstemediğin halde benim çocuğuma hamile kaldın. 

Seni seviyorum Liam. Sen benimle evlenmek istemeseydin, bile ben bu çocuğu doğuracaktım. En azından senden bana bir hatıra olarak o kalacaktı. 

Ah, Tanrım! 

Gina'nın daha fazla konuşmasına izin vermeyip ona sarıldı. Ne olur bana bunun gerçek olduğunu söyle. Bu bir rüya değil, değil mi sevgilim? Hayatım boyunca duymak istediğim kelimeleri söylüyorsun. 

Gina öylesine mutluydu ki tüm ağrılarını, bulantılarını unutmuştu. Ona sıkı sıkı sarıldı. Hayatı boyunca aradığı huzuru sonunda bulmuştu. Bebek konusunda günlerdir içi içini yemişti. Aslında merak etmesi gereken bir şey olmadığını yeni anlamıştı. Bu gevşemenin verdiği rahatlıkla gelecek güzel günleri düşünüyordu. 

Doktor gelip onu tepeden tırnağa muayene etti. Hamile olduğunu anladıktan sonra geçirdiği hastalıkları, sabahları bulantısı olup olmadığını sordu. Bu arada hamileliği süresince üzülüp üzülmediğini de merak etmişti. 
Gina böyle bir şey olmadığını söyledi. 

Fakat Liam, Doğru değil, diye lafa kırıştı. Bir süredir oldukça zor günler geçiriyor. Duygusal belirsizlikler onu çok üzdü. Rahatsızlığına bu neden olmuş olabilir mi? 

Mümkündür. Ani üzüntüler, ruhsal sarsıntılar vücudun hormon dengesini bozar Mr. Shannon. Bu gibi durumlarda yapılacak en iyi şey dinlenmektir. 
Kesin olarak beyni ve vücudu dinlendirmek. Hamile bir hanım sürpriz acılardan ve şoklardan uzak kalmalıdır. Eğer bundan böyle hayatınızda iniş, çıkışlar olmazsa bir tıbbi müdahaleye gerek kalmaz. 

Tabii bu bizim de istediğimiz bir şey. Fakat yine de bir anormallik hissederseniz, sancı, kanama gibi... Hemen bana haber vermelisiniz. 

Tabii, Doktor, merak etmeyin. Bundan sonra kendime çok dikkat edeceğim. Bebeğime bir şey olmasını istemiyorum. 

Buna ben de katılıyorum Doktor. Ona göz kulak olacağımdan emin olabilirsiniz. 


Doktor birkaç vitamin yazdıktan sonra gitti. Giderken de birkaç nasihat sıralamayı ihmal etmedi. Gina aslında hamileliğinde abartılacak bir problem olmadığının farkındaydı. Fakat Liam kesinlikle tatmin olmamıştı ve olayı gözünde büyütüyordu. 

Evet, şimdi hemen Esme'yi çağıracağım. Sen burada yatacak ve hiçbir şey düşünmeyeceksin. İstersen Debbie de gelebilir. Rahat etmen için ne gerekiyorsa yapacağım. Banyoda ve yatak odasında da telefon var. Nerede olursan ol, kendini iyi hissetmediğin an hemen birini yardımına çağırabilirsin. 

Fakat sen burada olmayacak mısın? 

Ah, sevgilim senin yanından bir saniye bile ayrılmak istemem. Fakat gitmek zorundayım. Bir işim var. Yapmam gerek gerçekten. Fakat bütün işlerimi bir tarafa bırakıp öncelikle yarın sabah hemen gidip evlilik muamelemize başlayacağım. 

Bakıyorum çok acelecisin. 

Boşa geçen bunca yıldan sonra bunu bana fazla görme Gina. 

Genç kadın bu söze kahkahalarla gülmeye başladı. Kollarını onun boynuna dolayıp, Eğer hemen evlenmemizi istiyorsan sana engel olmayacağım, dedi. 

Beni tahrik etme Gina, biliyorsun doktor en azından birkaç gün senden uzak durmamı tembihledi. 

Sonra masanın üzerindeki mönüyü alıp, Kendine ve bebeğe çok iyi bakmalısın, dedi. Şimdi çabuk buradan yemek istediğin bir şeyler seç. Oda servisini çağıracağım. Eminim uzun süredir tek lokma yememişsindir. Yeteri kadar zayıfsın zaten Gina, kilo almak gibi bir problemin olmamalı. 

Genç kadın elindeki listeyi dikkatle inceleyip her yemeğe bir kusur buldu. 
Sonunda kahkahalarla gülmeye başlayıp listeyi ona uzattı. Üzgünüm, ama korkarım ben seçemeyeceğim. Sen ne istersen ben de ondan yerim. 

Liam onun midesinin durumunu göz önünde bulundurarak haşlama ve ızgara türü şeyler ısmarladı. Gina gelenleri hemen yiyip bitiriverdi. Kamı doyunca kendini gerçekten iyi hissetmeye başlamıştı. Liam bu başarısından ötürü çok mutluydu. Gülerek, Görüyor musun? diye konuştu. Yemek yersen iyileşeceğini söylemiştim. Benim dediklerimi kulak arkası edemezsin. Benim akıl hocalığıma ihtiyacın var. 

Biliyorum hayatım. Teşekkür ederim, benim için çok şey yaptın. 

Gina, lütfen böyle konuşma. Seni çok üzdüm, yaptığım aptallıkları hatırladıkça kahroluyorum. Aslında sana layık olmadığımı da biliyorum, fakat sen öyle mükemmel bir insansın ki, benimle evlenmeyi kabul ettin. 
Bana dünyaları verdin, günün birinde bir araya geleceğimizi biliyordum. 
Hayatım boyunca hep bunu düşledim. Yanılmamışım değil mi? 

Liam hafifçe gülümsedikten sonra konuşmasına devam etti. Gina tek kelime bile etmeden onu dinliyordu. Senin hayatına girdiğim andan beri 


başına dert açtım. Hep seninle mücadele ettim, seni yaralamaya, hırpalamaya uğraştım. Çünkü istediğimi sadece savaşarak elde edeceğimi düşünüyordum. 
Fakat şimdi bunda çok yanıldığımı itiraf ediyor ve yaptıklarım için özür diliyorum. Senin aşkın gözümü kör etmişti, her şeyi bambaşka yorumluyordum. Sen bir melek gibi davranarak beni sürekli utandırdın. Sanki sana bunca acıyı çektiren ben değildim. Gina söz veriyorum, gelecekte sadece seni mutlu etmek için yaşayacağım. dedi genç adam Gina'nın gözlerine bakarak. 

Sana güveniyorum ve seni seviyorum, 

O geceyi Gina, Liam'ın kolları arasında geçirdi. Gökyüzü pırıl pırıldı. 
Mehtap tüm güzelliğiyle parıldıyordu. Sanki onların birleşmelerini kutluyor gibiydi. 

Haftalardan sonra ilk olarak Gina o sabah kalktığında iyiydi. Fakat yine de Liam onun yataktan kalkmasına izin vermedi ve kahvaltısını yatağına getirdi. Yastıkları arkasına yerleştirerek rahat oturmasını sağladı. Genç kadının üstünde otelin bornozlarından biri vardı, önceki gün giydiği elbiseyi çıkarmış ve giyecek başka bir şeyi olmadığı için bornozu üzerine geçirmişti. 
Gözleri ışıl ışıl, sevdiği erkeğin kendisine kahvaltı servisi yapmasını seyretti. 

Pencerelerin perdeleri açılmıştı. Liman tüm güzelliğiyle gözler önündeydi. Hava çok güzeldi. Güneş sımsıcaktı, insanın içini ısıtıyordu. 
İlerde opera binasının çatısı görünüyordu. Körfezin pırıl pırıl sularını yararak gidip gelen feribotlar göz alıyordu. Her şey mükemmeldi ve Liam yanındaydı. Hayatta bundan daha mutlu olduğu bir anı hatırlamıyordu. 

Genç adam işi nedeniyle dışarı gidince ona verdiği sözü unutup hemen yataktan kalktı. Serbestçe hareket edebileceğini sanmıştı, ama yanıldığını hemen anladı. Liam giderken otel personeline onu yalnız bırakmamalarını tembih etmişti. Birkaç dakika sonra hepsi peşpeşe odaya gelmeye başlamışlardı. Kimi odanın tozunu almayı bahane ediyor, kimiyse bir isteği olup olmadığını soruyordu. Ona kucak dolusu dergi ve gazete getirmişlerdi. 

Ona sorulmadan saat on sıralarında kahve servisi yapıldı. Bu arada komi iki düzine kırmızı gülü getirip vazoya yerleştirdi. Biraz sonra içeriye Debbie ve Esme girdi. 

İkisi de çok mutlu görünüyorlardı. Gülerek, Biz de burada kalıyoruz, diye bağırdılar. Liam yandaki iki odayı da bizim için tuttu. 

Debbie yatağın yanına yaklaşıp annesinin yanağına bir öpücük kondurdu. 

Esme, Biliyor musun Gina, diye konuştu. Tablolarımın hepsi satıldı. 
Artık zenginim. 

Bir saat boyunca sürekli Esme konuştu. Ona sergide olanı biteni anlattı. 
Tabloları çok beğenilmişti. Bruno olayı tam bir zafer olarak tanımlıyordu. 
Eleştirmenler ertesi gün gazetelerde çok güzel şeyler yazmışlardı. Onun ve Liam'ın problemleri de bittiğinden artık kendini dünyanın en mutlu insanı olarak görüyordu. 


İçeriye oda hizmetkârının girmesiyle konuşmaları kesildi. Bir sürü paket getirmişti. Rengârenk kurdelelerle bağlı paketler açıldıkça Gina çığlık atmamak için kendini zor tutuyordu. Şimdiye kadar hiç böyle güzel şeyler görmemişti. Yumuşacık ipekliler, göz kamaştıran gecelikler ve daha neler neler... Paketlerden rengârenk kıyafetler çıkıyordu. 

Arkadaşı, Bu adam senin için çıldırıyor, dedi. 

Lütfen önce yeşili giy anne. 

Gina kızını kırmadı ve onun dediği geceliği giydi. Tıpkı bir sinema yıldızına benzemişti. Debbie annesine sarılıp, Harika görünüyorsun, diye konuştu. 

Herhalde yatakta yatmaktan sıkılacağını düşünüp senin moralini yükseltmeye çalışıyor. Bence bir an önce yeniden yatsan iyi olacak. Şimdi Liam gelip seni ayakta görünce bize demediğini bırakmaz. 

Beni çok şımartıyorsun Esme. Bu doğru mu sence? 

Ben şımartılmayı çok seviyorum anne. 

Ben de halimden şikâyetçi değilim hayatım. 

Öğlen yemeğini beraber yediler. Daha sonra Esme Debbie'yi uyutmak için odasına götürdü. Gina uyumadı, fakat yattığı yerde gelecekle ilgili hayaller kurdu. Liam geldiğinde ise onu gülerek karşıladı. 

Genç adamın ona uzattığı formları imzaladı. Liam evlilik işlemleri için gerekli olan her şeyi yapmıştı. Sonra otururlarken geceliğe gözü takılıp, Güzel seçmişim değil mi? diye sordu. 

Evet, harika şeyler. Teşekkür ederim. 

Bunlar daha bir şey değil. Sana daha neler neler alacağım. Nereye istersen gideceğiz, Roma'ya, Paris'e, Londra'ya, New York'a... 

Akşam yemeğini odalarında yediler. Debbie de yanlarındaydı. Liam'ın ona karşı davranışları Gina'nın çok hoşuna gidiyordu. Genç adam kızını gerçekten benimsemişti ve Debbie de hayatından memnun görünüyordu. Ona tapıyordu. 

Esme, Bruno'yla yemeğe çıkmıştı. Sevimli İtalyan onu otele kadar getirmiş ve Gina'nın nasıl olduğunu merak ettiği için onların odasına kadar çıkmıştı. Beraber oturup biraz sohbet ettiler. Esme, Debbie'yi odasına götürürken Gina Bruno'yla, Liam'ın aralarında bir şeyler fısıldadıklarını gördü, öylesine alçak sesle konuşuyorlardı ki ne dediklerini anlayamıyordu. 
Bruno dikkatle onu dinliyordu. Liam'ın yüzü asıktı, öylesine otoriter bir havası vardı ki, genç kadın elinde olmadan üç ay önce oteldeki karşılaşmalarını hatırladı. 

Sonunda konuşma bitti ve Bruno, 'Tamam yarın, deyip sustu. Liam başıyla onu onayladı. Esme, Bruno'nun yanına gelip onun koluna girdi. İkisi Debbie'yi de alarak odadan çıktılar. Liam gelip yatağın kenarında oturduğunda genç kadın biraz önceki fısıldaşmaları tamamiyle unutmuştu. 


Sevgilim on güne kadar evlenmiş olacağız. Eğer istersen ve doktorun da izin verirse yatımızla uzun bir balayına çıkabiliriz. 

Sen bilirsin. 

Tekne şimdi Akdeniz'de. Orada bir gezinti yapmak harika olur. Adaları ve cennet güzelliğinde kıyılarıyla tam gezilecek yerlerdir. 

Liam ertesi gün kahvaltılarını edene dek ona gideceğini söylemedi. 
Camın önünde çaylarını içerlerken, Ben birkaç günlüğüne senden ayrılmak zorundayım canım, dedi. Sadece üç veya dört gün, sana söz veriyorum. 
Ondan sonra bizi hiçbir şey ayıramayacak. Fakat şimdi gerçekten gitmek zorundayım. 

Neden gitmek zorudasın? Nereye gidiyorsun? Gina bu habere bozulmuştu. 

Kısa bir iş gezisi Gina. İnan bana endişe edilecek bir durum yok. 

Ne işi bu Liam? Biliyor musun, nasıl para kazandığını bana hiç anlatmadın. Ne iş yapıyorsun? Senin özel hayatın hakkında hiçbir şey bilmiyorum. 

Benim hayatım sensin. İşime gelince bunu da biliyorsun. Örneğin Necsec hisselerini aldım ve kısa sürede büyük para kazandım. İşte böyle ufak tefek borsa işleri yapıyorum. Bu konuda hep şanslıydım ve şimdi sen de benim olduğuna göre bundan sonra şansım çok daha yaver gidecek. 

Liam umarım silah kaçakçılığı gibi tehlikeli bir iş yapmıyorsundur. 

Genç adam gülümsedi. O günler artık çok geride kaldı hayatım. Bu işim tamamiyle dürüst ve saygıdeğer. Çok para kazanacağım, fakat şimdi ne yapacağımı bana sormamalısın. Bu sana bir sürpriz olacak. Çok hoşuna gideceğinden eminim ve geri dönünce anlatacağım. 

Eğer uçmaya gidiyorsan seni ömür boyu affetmem, bilmiş olasın. 

Sevgilim, yemin ederim ki uçmaya gitmiyorum. Şimdi yapmayı tasarladığım şey aslında senin de çok arzu ettiğin bir proje. Bu yüzden gitmeliyim. Fakat bana söz vermelisin, kendini hiç yormayacaksın ve hiçbir şeye üzülmeyeceksin. Bebeği aklından bir an bile çıkarma. Seni seviyorum ve mutlu olmanı istiyorum. İnan bana ne olursa olsun geri döneceğim. 
Sürekli seni düşüneceğim. 

Kendine dikkat edeceğine dair söz ver bana. Genç kadın endişeliydi. 
İçinden bir ses kötü şeyler olacağını söylüyordu. Mutluluğu bulduktan sonra parmaklarının arasından kayıp gitmesine dayanamazdı. 

Eğer sana bir şey olursa yaşayamam Liam. 

Merak etme, sağ salim döneceğim. 

Eğer bana yalan söylüyorsan, sana dünyayı dar ederim. 

Biliyorum hayatım, bunu yaparsın. Fakat bu son işim olacak Gina. Sonra yanından hiç ayrılmayacağım. Hayatımı sana ve çocuklarımıza adayacağım. 

Gitmeni hiç istemiyorum. 


Fakat gitmek zorundayım. Bu arada sen toparlanmaya bak. Dönünce seni çok iyi görmek istiyorum. 

Pekâlâ senin dediğin gibi olsun. 

Aferin, işte böyle uslu olursan seni daha çok severim. Döndüğümde nikâh hazırlıklarımızı tamamlarız. 

O günü iple çekeceğim. 

Fazla değil, sadece üç gün sonra görüşürüz. Genç adam daha fazla konuşmasına izin vermeden gitti. Gina sanki hayatının en değerli varlığını kaybetmiş gibi sarsılmıştı. 

Şu birkaç gün mutlu bir beraberlikleri olmuştu. Onu gerçekten seviyordu. 
Boşa geçen bunca yıldan sonra nihayet kavuşmuşlardı. Onu kaybetmeye dayanamazdı. Hayatında ilk olarak aşkı tadıyordu. Onunla arasında geçenler Jim'le yaşadıklarından çok farklıydı. 

Liam söylediklerinde çok haklıydı. Onlar birbirleri için yaratılmışlardı. 
Paylaştıkları sevgi yaşamın en yüce duygusuydu. 

Onu kaybetmeyecekti. Bunu düşünmek bile aptallıktı. Liam sadece üç, dört günlüğüne gitmişti. Kısa bir iş gezisiydi.. Onun kendisine güvenmesini istemişti ve Gina ona inanıyordu. Endişelenip üzülmesi hem kendisi için, hem de bebek için iyi olmazdı. 

Derin derin içini çekip yastığına dayandı. Liam bunun onun için bir sürpriz olacağını söylemişti. Bunu onun da çok arzuladığını belirtmişti. Gina böyle bir projeden bahsettiğini hatırlamıyordu, ama Liam dediğine göre bir şeyler söylemiş olmalıydı. Onu şimdiden özlemişti. Gözlerini kapatıp onun gelişini hayal etmeye çalıştı. 

ONUNCUBÖLÜM 

Çünler birbirini kovaladı. Onsuz saatler bir türlü geçmek bilmiyordu. 
Üçüncü günün sonunda da Liam ortalıkta görünmeyince, Gina endişelenmeye başladı. 

Ne yapacağını düşünemiyordu. Giderken nerede olacağını söylememişti. 
Hiç olmazsa telefon edip sesini duyurabilirdi, ama şimdi öyle bir şansı da yoktu. Liam da hiç aramamıştı, halbuki Gina onun arayacağını ümit etmişti. 
En azından bebeğin durumunu öğrenmek için aramalıydı. 

O gittiğinden beri kendine çok dikkat etmişti. Sürekli yatmış ve kendini hiç yormamıştı. Doktorun verdiği ilaçları hiç aksatmadan düzenli olarak alıyordu. Liam ona ne tembih ettiyse hepsini harfi harfine yerine getirmişti. 
Fakat üçüncü gece saatler ilerledikçe huzursuzluğu artıyordu. Sürekli telefona bakıyordu, ama inatla çalmıyordu. Gecenin bu saatinde ne işi olabilirdi? Ona telefon edebilmek için bir beş dakika işinden ayrılması yeterliydi. Onu hiç özlememiş miydi? 

Liam sürpriz yapmaktan hoşlanıyordu, ama bu kadarı da fazlaydı. 
Şimdiye kadar hiç kimseye bağlı yaşamamıştı. Bu yüzden çevresindekilerin onu merak edebileceklerini düşünemiyordu. Fakat artık bir ailesi olduğuna 


göre sorumluluklarını öğrenmeliydi. Yarın geldi mi, ilk iş olarak onunla bunu konuşacaktı. 

Geç vakitlere kadar uyuyamadı. Onun hayali gözlerinin önünden gitmiyordu. Zihninde bir yığın soru işaretiyle sonunda uyuyakaldı. Sabah uyandığında karamsarlığından eser kalmamıştı. Günün ilk ışıklarıyla yataktan çıkıp pencerenin önüne oturdu. Bu saatte şehrin manzarası eşsizdi. Biraz sonra Liam'ın geleceğinden emindi. Biraz dışarıyı seyrettikten sonra banyoya girdi. Ilık bir duş aldı. Kayısı rengindeki geceliğini giyip, solgun yüzünü renklendirmek için biraz makyaj yaptı. Bir an saçlarına fön çekmeyi düşündüyse de sonra kendi haline bırakmaya karar verdi ve fırçalayıp bıraktı. 

Kahvaltı saatine kadar yatağına uzanıp haftalık magazinlere göz attı. 
Liam geldiğinde onu ayakta görmemeliydi. Fakat gelen Esme'yle, Debbie oldu. Yeni kalkmışlardı. Küçük kız hayatından çok memnun görünüyordu. 

Kahvaltı servisi yapılınca üçü beraber neşeyle yemeklerini yediler. Gina tedirginliğini onlara belli etmemeye çalışıyordu. Kahvaltıdan sonra Esme, Debbie'yi Tarongo Hayvanat Bahçesi'ne götürmek için izin istedi. Gina bu teklifi itirazsız kabul etti. 

Biraz sonra odasında yine yalnızdı. En ufak bir kıpırtıyla yerinden sıçrıyordu. Kapı tıklatıldığında bir an durdu. Gelen Liam olamazdı, çünkü onun anahtarı vardı. Kapıyı kendisi açabilirdi. 'Herhalde otel personelinden biri,' diye düşünerek ayağa kalktı. Bir isteği olup olmadığını öğrenmeye gelmişlerdi. Kapıyı açınca Bruno Vincente'la burun buruna geldi. Onu gördüğüne şaşırmıştı, çünkü bu ziyareti hiç beklemiyordu. Yanında Esme olmadan onun odasına hiç gelmemişti. 

Günaydın Bruno. 

Günaydın Gina, merak etme önemli bir şey için gelmedim. 

Ah, yo, kusura bakma. Geleceğini bilmiyordum, o yüzden biraz şaşırdım. 

Yaşlı adam ellerini ovuşturup duruyordu. Tedirgindi. Onun bu hali Gina'nın gözünden kaçmadı. Ne oldu Bruno? 

Yok bir şey, her şey yolunda. Sadece Mr. Shannon'un birkaç gün gecikeceğini söylemeye geldim. Ufak bir aksilik olmuş. Düğün gününüzde mutlaka burada olacağını söyledi, belki daha önce bile gelebilirmiş. 

Gina'nın gözleri hayretle irileşti. Demek Liam gecikeceğini söylemek için Bruno'yu aramıştı. Onun neden kendisini aramadığını bir türlü anlayamıyordu. Aklı karışmıştı. Birden Liam gitmeden bir gece önce onun Bruno'yla fısıldaşarak bir şeyler konuştuklarını hatırladı. 

Liam'ın gittiği işle senin de alakan var mı Bruno? 

Olmaz olur mu? Ben sırf bunun için Avustralya'ya geldim. Aylar boyu yapılan planlar nihayet gerçekleşti ve zafer bizim oldu. Ah! Bu harika bir gün. 

Ne zaferi? 


Bruno onu duymamazlıktan gelerek, Sen dinlenmelisin Gina, diyerek onu omuzlarından tutup yatağa yatırdı. Heyecanlanmak sana hiç iyi gelmeyecektir. 

Liam'ın neden geciktiğini bana söylemek zorundasın. 

Lütfen sakin ol. Bunu söylersem Mr. Shannon bana kızacaktır. Merak edilecek bir şey yok, bundan emin olabilirsin. 

Rahatlaması imkânsızdı. Aklına hiç olmadık kötü kötü ihtimaller geliyordu. Bruno onu sakinleştirmeye çalıştıkça daha fazla tedirgin oluyordu. 
Bir aksilik olduğunu söyledin. Nedir bu aksilik? Öğrenmek istiyorum, bu benim en doğal hakkım. 

Eğer sakin sakin yatarsan ne olduğunu anlatacağım. Fakat heyecanlanmayacağına dair söz vermelisin. 

Gina güçlükle yutkundu. Ağzı, dudakları kıpkırmızı olmuştu. Sakin olmaya çalışıyordu, ama elinde değildi. Midesi kasılıyor, şakakları zonkluyor-du. 

Bruno konuşurken son derece rahattı. Şu an gerçekten merak edilecek bir şey yok. Düzeldi, kötü günler geride kaldı. Hiçbir problem yok, sadece gelmesi biraz gecikecek o kadar. 

Nasıldı da düzeldi Bruno? Lütfen bilmece gibi konuşmaktan vazgeç. 

Şey... Yaralanmıştı. Hafif bir sıyrık, omzundan vurulmuş. Önemli bir şey değil. Kurşun sadece sıyırıp geçmiş. Şu an çok iyi, fakat seyahat etmesine izin vermiyorlar. Sen gönlünü ferah tut. Florida'da bir doktorun kontrolü altında. Güvenebileceği bir insan, onu uzun yıllardan beri tanıyormuş. Bir zamanlar beraber çok hayat kurtarmışlar. 

Gina duyduklarına inanamıyordu. Aptallaşmıştı. Ağzını açtı, ama dudaklarından sadece bir inilti yükseldi. Konuşacak gücü kalmamıştı. 

Bruno onun içinde bulunduğu ruhsal sarsıntının farkında değildi. Zafer sarhoşluğunun verdiği cesaretle konuşmaya devam etti. İnanabiliyor musun Gina? İmkânsızı başardı, o muhteşem biri. Bu işi dünyada sadece onun yapabileceğini söylemiştim. Yanılmamışım, başardı. 

Vurulmak pahasına bile olsa değil mi? Gina çok öfkeliydi. Liam'ın vurulmasına çok üzülmüştü, ama onu asıl üzen sevdiği adamın yalan söylemesiydi. Giderken bunun saygıdeğer bir iş olduğunu söylemişti. Fakat insanlar saygıdeğer işlerde yaralanmazlardı. Silahların kullanıldığı bir yerde saygıdan eser kalmazdı. Hem uzun yıllardan beri tanıdığı doktor da neyin nesi oluyordu? Liam geçmişine sünger çektiğini söylemiş ve ondan kendisine inanmasını istemişti. 

Öfkeden saldıracak yer arıyordu. Liam şu an çok uzakta olduğundan Bruno'ya yüklendi. Onun bu işin içinde olduğunu öğrenmişti. Belli ki elebaşlarından biriydi. Onu bir centilmen sanmakla ne kadar yanılmıştı. 

Bu iş size ne kazandırdı? Lafı gevelemeden hemen cevap ver bana, diye bağırdı. 


Bruno hâlâ onun öfkesinin farkında değildi. Projeyi anlatırken gözleri zaferle parıldıyordu. Fauve'un seçkin eserleri, kübizm ve fütürizm ağırlıklı tablolar bugüne kadar Rusya dışına hiç çıkarılmamıştı. 

Bunlar Moskova ve Leningrad'da halka kapalı müzelerde tutuluyorlardı. 
Bunları dünyanın görmesi lazımdı. Rus hükümeti buna kesinlikle izin vermiyordu, fakat altına çok ihtiyaçları vardı. Bu altınlar dolambaçlı yollardan Güney Amerika'ya getirilmişlerdi. 

Yaşlı adam biraz soluklayıp konuşmaya devam etti. Bizi atlatacaklarını düşünmüşlerdi, ama Mr. Shannon onlara öyle bir numara çekti ki ağızları bir karış açık kaldı. Planladıkları tuzağa kendileri düştüler. Onları atlatmaya çalışırken vuruldu. Fakat şimdi gerçekten çok iyi. O sanat eserlerinin herkes tarafından görülebileceğini düşündükçe içim içime sığmıyor. Roualt, Matisse, Picasso, Dufy ve Cezanne... Düşünsene Gina, bu ressamların hepsi sanatlarının doruğuna erişmiş ustalar. 

Liam nerede vurulmuş biliyor musun? Gina bunu sorarken Bruno'nun bahsettiği tablolarla zerre kadar ilgilenmiyordu. O eserler umurunda bile değildi. Tek düşüncesi Liam'ın onu nasıl kandırdığıydı. 

Ama ne adam! Helal olsun. Koleksiyonu Şili üzerinden getirdi ve yatıyla Panama Kanalı'ndan geçip... 

Ne? Şili mi? Tanrım! Orada halen çatışmalar var değil mi? 

Bazı politik problemler demek daha doğru olur. Fakat işimizde bize birtakım zorluklar çıkardığı inkâr edilemez. Hükümet yetkilileri çoğu zaman ayaklanmaları kontrol altına alamıyorlar. Çünkü ülkede tam bir kargaşa dönemi yaşanıyor, ama Mr. Shannon eski dostlarının yardımıyla bu işi başardı. 

Bruno anlatmaya devam ediyordu, fakat artık Gina onu dinlemiyordu. Ne Liam'ın planı, ne de tablolar onu ilgilendiriyordu. Giderken işin saygıdeğer olduğunu söylemişti. Saldırılardan, kaçakçılıktan, ya da eski dostlardan hiç bahsetmişti. Tehlike olmadığı masalını anlatmıştı. Of! Bunu düşünmek bile kanını donduruyordu. Liam birkaç tablo için hayatını tehlikeye atmıştı. Onu ve doğacak bebeğini hiç düşünmemişti. Eğer ona bir şey olsaydı ne yapardı? 
Bu hiç aklına gelmemiş miydi? 

Madem planınız bu denli mükemmeldi, peki Liam neden yaralandı? 

Sanırım planda ufak bir aksaklık oldu. 

Ne olduğunu bildiğinden eminim Bruno. Bana anlatmanı istiyorum. 

Tabloları yata yüklerken bir aksilik olmuş. Ruslar son anda Mr. 
Shannon'ın gitmesine izin vermemişler. Herhalde yaptıkları pazarlıktan pişman oldular, onu üçkâğıda getiremeyeceklerini anlayınca zor kullanmak istediler. Anladığım kadarıyla arkadaşlarına yata binmeleri için yardım ederken vurulmuş. 

Neresinden vurulmuş? 

Ece, şey omzundan. 


Yarası kötü mü? 

Hayır, kesinlikle. Omzuna girip öbür taraftan çıkmış kurşun. Ciğerler ve ana damarlar bir zarar görmemiş. Sadece adele yarası. 

Tek bir kurşun mu? 

Sanırım bir tane daha var. 

Neresinde? 

O da omzunda, ama sıyırıp geçmiş. Kalkmaya çalışırken kıyıdakilerle aralarında bir çatışma olmuş. 

Gina artık onu dinlemek istemiyordu. Liam iki yerinden vurulmuştu. 
Daha fazla açıklamaya ihtiyacı yoktu. Öfkeden ne yapacağını şaşırmıştı. 
Sevdiği erkek birkaç tablo uğruna hayatını hiçe saymıştı. Dünyanın onları görmesi o kadar önemli miydi? Sanki hayati değeri olan şeylerdi. 

Hırsla Bruno'ya, Bütün bunlar senin başının altından çıktı değil mi? diye çıkıştı. Liam'ın hayatının senin gözünde hiçbir değeri yok. Hem başarmaya çalıştığınız iş de bir şeye benzese. 

Bruno onun bu ani çıkışına şaşırmıştı. Başarılan iş onun için öylesine anlamlıydı ki onun sesindeki bozukluğu kabul edemiyordu. Koleksiyonun tarihi değeri çok yüksek. Bu eserlerin Rusya'da olduğunu birkaç ay önce Bolivya'dayken tesadüfen öğrenmiştim. Değeri en azından yüz milyon dolar eder. 

Bu miktar Gina'yı bir an durdurdu. Hayal edemeyeceği kadar çoktu bu para. Fakat hemen kendini toparladı. Liam'ın hayatının yanında milyonların, milyarların lafı olmazdı. Bunun son işi olacağını söylemişti ve bunun gerçekleşmesine çok az kalmıştı. Orada ölebilirdi. 

Genç kadın dişlerinin arasından, Onu öldüreceğim, diye söylendi. 

Ne dedin? 

Gina yataktan hışımla kalkıp onun üzerine yürüdü. Siz erkekler yok musunuz! diye bağırdı. Sadece güç ve zafer peşinde koşarsınız. Düşüncenin zerresi yok sizde. Jim uçuş rekoru kırmak uğruna öldü. Liam ise birkaç resim için kendini tehlikeye atıyor. Ve sen onu buna zorladın. Aklını çeldin, çok kötü bir insansın Bruno. Sen bu koleksiyonu dünyaya tanıtabilmek için Liam'ı kullandın. 

Gina lütfen sakin ol. 

Sus! Tek bir kelime daha duymak istemiyorum. 

Fakat sinirlenmek sana iyi gelmez. Bebeğini düşün. 

Neden düşünecekmişim? Bu bebek bir tek benim değil ki. Liam hayatını tehlikeye atarken onu hiç düşündü mü? 

Liam şu an çok iyi Gina. Bundan emin olabilirsin. 

Senin yalanlarını dinlemek zorunda değilim. Bütün bu olanların sorumlusu sensin. Sana dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim. 

Gina lütfen, ben sadece bir sanat eleştirmeniyim. Mr. Shannon bu işle ilgilendi, çünkü verilen ücreti beğenmişti. Ben onu bir şey için zorlamadım. 


Fakat bu iş başarılınca gurur duydun değil mi? Zafer, başarı... Bu duygular hoşuna gitti değil mi? 

Bunlar herkesin hoşuna gider Gina. 

Ona bir şey olursa seni kendi ellerimle boğarım Bruno. 

Ah lütfen, Gina, inan bana çok iyi. Birkaç güne kadar geri dönecektir. 

Peki, ya ölseydi ne olacaktı? Bunu hiç düşündün mü Bruno? O kuş beynini biraz çalıştır bakalım. 

Fakat... 

O lanet olası koleksiyon için aynı gururu duyar mıydın? 

Hayır, ama... 

Defolup git çabuk. Siz erkekler konuşmaya bile değmeyecek rezil yaratıklarsınız. Hepimiz delisiniz. 

Gina, rica ederim sakin ol. 

Sana defol diyorum, çabuk. 

Eh, şey Gina bu mesele herkesin duyabileceği cinsten bir hikâye değil. 
Bilmem anlatabiliyor muyum? 

Ah, merak etme. Çok iyi anladım, sırrınızı kimseye açmayacağım. Senin ve Liam'ın birer zırdeli olduğunuzu hiç kimse bilmeyecek. Şimdi beni yalnız bırak. 

Yaşlı adam birkaç kalıplaşmış özür cümlesi sıraladıktan sonra gitti. Gina onun ardından kapıyı kırarcasına kapadı. Masanın üstünde Liam'ın gönderdiği kırmızı gülleri görünce onları paramparça etmemek için kendini zor tuttu. Kırmızı güller aşkı simgelerdi. Âşık olan insan ise ona ihtiyacı olduğu anda sevdiğini yalnız bırakmazdı. Liam gibi, bir sanat çılgınının peşine düşüp hayatını tehlikeye atmazdı. 

Odasının içinde deli gibi dönüp dunıyordu. Liam'ın düşüncesizliğini bir türlü affedemiyordu. Yıllar, önce Jim'i seçmekle çok isabetli bir karar verdiğini şimdi daha iyi anlıyordu. 

Zaten Jim de onun bir macera delisi olduğunu söylememiş miydi? Liam Shanon güvenilecek bir insan değildi. Nasıl olup da ona inanmıştı? Bu aptallığını kesinlikle hazmedemiyordu. 

Sevdiği erkeğin kendisine bile saygısı yoktu. Ona saygı duymasını beklemek anlamsız olurdu. 

Hayatı nasıl oluyor da bu kadar hafife alıyordu? Zaten en büyük savurganlığını Necsec hisselerini alarak göstermişti. Sonra onu kendisiyle birlikte olması için zorlamıştı. Eğer son anda Gina onun arzularına boyun eğmeseydi mutlaka kendisine tecavüz edecekti. Dahası temmuz ayında Debbie'ye Noel ağacı getirmişti. Dünyanın parasını sokağa atmıştı. Ne için? 
Hediyelerle şımartıp küçük kızın kalbini çalabilmek için. 

Esme genç adamın sevgisinden emindi. Hatta, Senin için çıldırıyor, bile demişti. Çünkü Esme onun yaptığı çılgınlıklardan hoşlanıyordu. Karakter olarak biraz birbirlerine benziyorlardı. Fakat Gina evleneceği erkeğin, 


sorumluluklarını bilmesini isterdi. Böylesine bir çılgını nasıl sevmişti? 
Üstüne üstlük bir de onun çocuğunu taşıyordu. Bu adam kendini kollamaktan acizdi. Onun çocuklarına nasıl babalık yapacaktı? Hele bir de tıpkı kendine benzeyen bir oğlu olursa onunla nasıl başa çıkacaktı? Genç kadın dönüyor, dolaşıyor yine başlangıç noktasına geliyordu, ne yapacaktı? Liam'ı nasıl yola getirecekti? 

Onun düğün günlerinden önce mutlaka gelmesi gerekiyordu, yoksa kesinlikle evlenmeyecekti. Geldiğinde ona iyi bir ders vermek için kendi kendine söz verdi. Eğer onunla gerçekten evlenmek istiyor ve ona değer veriyorsa Gina'nın istediği kalıba uyacaktı. 

Onu Mr. Jepherson'ın ofisinde gördüğünden beri hayatı altüst olmuştu. 
Sürekli Liam'ın sürprizleriyle karşı karşıya kalmıştı. Bugüne kadar her şeye o karar vermişti, ama bundan sonra roller değişecekti. Eğer onun kocası olmak istiyorsa, nasıl davranması gerektiğini öğrenecekti. Sokakta görülen olağan kocalardan bir farkı kalmayacaktı. Gina para içinde yüzen şen dul rolünü oynamak istemiyordu. 

Genç kadın ondan sonraki birkaç gün kimseye belli etmeden zihninde, dönünce ona söyleyeceklerini kurdu. Debbie'yle, Esme'ye onun yaralandığını ve işlerinin mahiyetini anlatmamıştı. 

Jinekolog hafta sonuna doğru bir kere daha geldi. Onu tepeden tırnağa muayene etti. Sonuç olumluydu. Her şey yolunda gidiyordu. Doktor vitamin haplarına devam etmesini, kendisini üzmemesini söyleyip gitti. Bir düşük ihtimali kesinlikle ortadan kalkmıştı. Gina onun sözlerini gülerek dinledi. 
Doktor dinlenip, bir şeye üzülmediğini bu yüzden iyileştiğini söylediğinde kahkahalarla gülmemek için kendini zor tutuyordu. Doktorun onun içinde kopan fırtınalardan haberi yoktu. Onun adrenalinin sürekli yükseldiğini bilemezdi. Hatta gözlerindeki pırıltıların da annelik heyecanıyla hiç alakası yoktu. Fakat onu endişelendirmemek için doktora bir şey anlatmamıştı. 

Nikâhlarına bir gün kala nihayet beklediği mesaj geldi. Sadece üç kelimeydi. 'Bu gece yanındayım.' Altında 'Tüm sevgimle,' diye yazıp imzalamıştı. Gina bunu defalarca okudu. Genç adam özür bile dilemeye tenezzül etmemişti. Sinirden dişleri birbirine kenetlenmişti. Ona mutlaka haddini bildirecekti. 

Akşama doğru banyosunu yapıp kırmızı gecelik takımını giydi. Saçlarını dakikalarca fırçaladı. Can sıkıntısından ne yapacağını, nereye saldıracağını bilemiyordu. Oda servisini arayıp şampanya ve soğuk meze getirmelerini söyledi. Biraz sonra istekleri geldi. Deniz ürünlerinden oluşan ordövr tabağını eliyle itip şampanya içmeye başladı. Canı hiçbir şey yemek istemiyordu. 
Camın önündeki deri koltuklardan birinin üzerine oturup beklemeye başladı. 

Saatler ilerlemek bilmiyordu. Sekiz... Dokuz... Ve nihayet on oldu. Liam görünürde yoktu. Ona neler söyleyeceğini defalarca kendi kendine tekrar etmişti. Artık sabrı taşmak üzereydi. 


Kilidin açıldığını duyduğu an kalbi deli gibi çarpmaya başladı. Bir an koşup ona sarılmak istediyse de kendini tuttu. Elindeki kadehten bir yudum daha alarak kuruyan boğazını ıslattı. 

Liam daireye girmişti. Ayak sesleri giderek yaklaşıyordu. Biraz sonra kapıda göründü. Gina elindeki kadehi ona doğru kaldırarak, Vay vay! Bakın hele kim gelmiş! diye konuştu. 

Liam'ın böyle bir karşılamayı hiç ümit etmediği her halinden belliydi. 
Yüzü birden bembeyaz oldu. Güçlükle gülmeye çalıştı, ama başaramadı. 
Hayretten irileşmiş gözlerini ona dikerek, Gina, neler oluyor? diye sordu. 

Demek adımı unutmamışsın. 

Sen sarhoş musun? Adını unutabileceğimi nasıl düşünürsün? 

Sarhoş filan değilim. 

Gina, sevgilim... 

Sevgilim deme bana. 

Ama neden? Seni sevdiğimi biliyorsun. 

Genç kadın elindeki kadehi sert bir hareketle sehpanın üzerine koydu. 
Onu aşağılayan bakışları öfke doluydu. Sen sevgi kelimesinin anlamını bile bilemezsin Liam Shannon. Sen alçağın birisin, seni hiç affetmeyeceğim. Eğer omzundaki yaraları görünce yumuşayacağımı düşünüyorsan, çok yanılıyorsun. 

Bu kırmızı gecelik sana çok yakışmış. 

Konuyu değiştirme. 

Neden bu kadar öfkelisin? 

Sen bir işe yaramaz, bencil herifin tekisin. 

Biliyor musun? Öfkelenince çok güzel oluyorsun. Gözlerinden çıkan kıvılcımlar onları daha da yeşil gösteriyor. Genç adam bunları söylerken yavaş yavaş yaklaşmaktaydı. 

Yanıma gelme. Sana söyleyeceğim çok şey var ve oturup beni dinleyeceksin. Yoksa sen kaybedersin, bilmiş ol. 

Liam ceketini çıkarıp kanepenin üstüne attı. Dudakları alaylı bir tebessümle kıvrıldı. Ben konuşmaktan başka şeyler yapacağımızı sanıyordum. Günlerdir sana sarılmanın hayaliyle yaşıyorum Gina. 

Gina başının döndüğünü, kulaklarının zonkladığını hissetti. Bunun öfkesinden mi yoksa Liam'ın bakışlarından mı olduğunu anlayamamıştı. 
Masanın etrafında bir tur atarak sakinleşmeye çalıştı. Fakat Liam da peşinden geliyordu. 

Bu kez beni zorlayamayacaksın Liam Shannon. Şunu da iyi bil ki sen bir hiç için hayatını tehlikeye attığında ben oturup endişeyle dönmeni bekleyemem. İşte oturup bunu konuşacağız. Eğer benimle evleneceksen benim kurallarıma uyacaksın. 

Beni sevdiğini söyle. 


Hayır söylemeyeceğim. Çok eğlendin değil mi? Eğer biraz olsun beni düşünseydin bu işe kalkışmazdın. 

Sevgilim, sen benden nefret ettiğin sürece her türlü tehlikeden kurtulmuştum. Fakat bu sefer olmadı. Bu da beni sevdiğini gösterir. Bunu yaralandığım zaman anladım. 

Sen hiç büyümeyeceksin Liam Shannon. Her zaman olduğu gibi şimdi de sorumsuz davranıyorsun. Bencil ve sorumsuz. Dahası bir de bana yalan söyledin. 

Asla. 

Bu işin saygıdeğer olduğunu söylemedin mi? 

Dünyaya sanat eserleri kazandırmak kadar saygıdeğer bir iş olamaz. 

Tanrı aşkına Liam. Söylediğin lafı kulağın duyuyor mu? Bir daha senin tek bir sözüne bile inanmayacağım. 

Güvenini yitirmek için ne yaptım? Sana mutlaka geri döneceğimi söylemiştim ve gördüğün gibi buradayım. Seni seviyorum Gina. 

Sen beni değil, tehlikeli yaşamı seviyorsun. Heyecansız bir ömür senin için çekilmez oluyor değil mi? Normal insanlar gibi yaşamayı denesen nasıl olur acaba? 

Hayatımda sadece sen ol, bana yeter. Beni sevdiğin sürece başka hiçbir şey düşünmeyeceğim. Seni kollarımın arasında son nefesime kadar bıkmadan tutabilirim. 

Hayatımızın geri kalan bölümünü yatakta geçiremeyeceğimizi herhalde biliyorsun. 

Fena fikir değil doğrusu. 

Liam sen beni dinlemiyorsun. 

Yanılıyorsun hayatım. Can kulağıyla dinliyorum. Sesin tıpkı bir melodi gibi. 

Bunu neden yaptın Liam? 

İyi bir fikir gibi gelmişti. 

Genç adam gömleğini çıkarınca Gina elinde olmadan bir çığlık attı. 
Sargısı omzundan kalbine doğru iniyordu. Kalın kalın plasterleri görünce bir an, 'Tanrım!' diye düşündü. 'Ya kurşun birkaç santim daha aşağıya saplansaydı.' 

Öldürebilirdin bir hiç uğruna. 

Bence yirmi milyon dolar bir hiç sayılmaz, ama insanların değer yargıları farklıdır. 

Yirmi ne? 

Az daha Liam onun şaşkınlığından istifade edip kucaklayacaktı, ama Gina son anda kendini toplayıp uzaklaştı. Güçlükle nefes alıyordu. Miktar ne olursa olsun önemli değil Liam. Paraya ihtiyacımız yoktu ki. 


Bizim yok haklısın, ama Debbie gibi hasta çocuklara yardım eden bir kuruluş olmadığını söyleyen sen değil miydin? Vincent bana bu işi teklif ettiğinde senin o sözlerini hatırladım. 

Şu ana kadar kimseye bir faydam dokunmadığını biliyorum. Artık değişmek istiyorum Gina. Bu ülkede senin gibi çaresiz olan pek çok anne baba olduğunu biliyorum. 

Hasta çocuklarının günden güne erimesiyle kahrolan insanlar. Ben onlara yardım etmek istiyorum. 'Gina Shannon Sağlık Vakfı' kulağa nasıl geliyor? 
Comperdawn Hastanesi'ndeki doktorların sana yardımcı olacaklarını sanıyorum. 

Gina'nın bir şeyler demesi için bekledi, ama genç kadından ses çıkmayınca, İyi bir fikir olduğunu düşünmüştüm, diye konuşmaya devam etti. 

Yani sen bu işi sadece yardıma muhtaç çocuklar için mi yaptın? 

Bundan böyle parasızlık yüzünden hiçbir çocuk sakat kalmayacak. 

İnanamıyorum Liam. 

Genç adam yaklaşıp onu kollarının arasına aldı. Başını kaldırıp onun sevgiyle ışıldayan masmavi gözlerine baktı. Onu ne kadar yanlış değerlendirmişti. 

Senin sevgine layık olmaya çalıştım Gina. 

Layık mı? Anlayamıyorum. 

Jim'i terk ettiğimde sen kendinden taviz vererek onun ayakta durmasını sağladın. Sonra Debbie'yi sağlığına kavuşturmak için akla gelmeyecek fedakârlıklar yaptın. Bense hiç bir şey yapmadım. Yıllarca ot gibi yaşadım. 
Sadece kendimi düşündüm. Başkalarının duygularına değer vermedim. 
Sevginin anlamını bilmediğimi söylediğinde çok haklıydın Gina. Bencil bir insandım, bunu şimdi utanarak söylüyorum. Seni sürekli kırdım, aşağılamaya çalıştım. Artık bir şeyler yapmam gerekiyordu ve bunu da ancak çok param olduğunda başarabilirdim. 

Fakat hayatını tehlikeye attın. 

Bu tehlike planda kesinlikle yoktu. Ruslar son anda bizi devre dışı bırakmak istediler. İnan bana, sana yalan söylemedim. 

Bir daha böyle bir işe kalkışmayacağın nereden belli? 

Sana yemin ediyorum. 

İnanayım mı? 

İnan sevgilim. Bu sondu, artık hep senin yanında olacağım. 

Gina ona inanıyordu. Liam sevgisini mükemmel bir biçimde ispat etmişti. 
Onu seviyordu, hem de tüm kalbiyle. Kollarını boyunda dolayıp onu omzundan öptü. Onun sağ salim geri dönmesi için geceler boyu dua etmişti. 
İşte artık yanındaydı ve bir daha hiç gitmeyecekti. 

Seni seviyorum Liam. 

Bir daha söyle hayatım. 

Seni çok seviyorum, eğer ölseydin ben de yaşayamazdım. 


Genç adamın vücudu hafif bir ürpertiyle titredi. Sana döndüm Gina. Bir daha asla ayrılmayacağız. 

Ah, Liam! 

Yıllardır özlemini çektiğim yuvayı sen verdin bana. 

Yuva mı? 

Evet, bir gün sana seni arzuladığımı söylemiştim. Hatırlıyor musun? Ama bu doğru değildi. Beni çeken asıl senin kişiliğindi. Çok güçlü bir kadınsın, çok kararlısın. Bir kere neye inandıysan sonuna kadar o yolu takip ediyorsun. 
O seçenek sana acı verse bile sözünden dönmüyorsun. Biz birbirimizi tamamlıyoruz Gina. Zayıf yönlerimiz beraber olunca yok ediyoruz. 

Genç adam gülümseyip konuşmaya devam etti. Yıllar önce Jim'i seçtiğinde yıkılmıştım. Aslında bunun böyle olacağını ta başından tahmin etmiştim. Fakat o zaman seni sevdiğimin farkında değildim. Aklım başıma geldiğinde ise artık çok geçti. Jim'i kırmak istemiyordum, ama buna mecburdum. Seni neden sevdiğini çok iyi biliyordum, çünkü ben de aynı sebeplerden ötürü seni seviyordum. İkimiz de sadece senin bize bir yuva verebilecek tek kadın olduğunu biliyorduk. 

Liam, fakat biz Jim'le... 

Biliyorum. Sen söylemeden bunu anlamıştım. Fakat senin elinden geleni yaptığından eminim. Fazlasını hiç kimse yapamazdı. O benim en iyi arkadaşımdı, onu çok severdim, fakat zayıf yönlerini de çok iyi bilirdim. 
Onun dediği dedikti, kendi doğru bildiğinin dışına kesinlikle çıkmazdı. 
Onunla yaşayan insanın sürekli fedakârlık yapması gerekiyordu. Evliliğinizde de tüm sorumlulukları senin üstüne yığdı değil mi? 

Evet, çok haklısın. 

Sen sorumsuz bir insan değilsin Gina. Çok akıllı sayılmam, ama şimdiye kadar kimseye yük olmadan yaşamayı başardım. Hatta çok kere başkalarının yükünü bile omuzladım. 

Biliyorum Liam. Bunları anlatmak zorunda değilsin. 

Bruno onun birine yardım ederken vurulduğunu anlatmıştı. Bu hareketi Jim asla yapmazdı. Liam ondan ne kadar farklıydı. Yardıma ihtiyacı olan her kim olursa olsun kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına da olsa ona yardım ederdi, örneğin hiç düşünmeden Debbie'nin ameliyatı için gerekli olan parayı vermişti. Şimdi de yirmi milyon dolar gibi akıl almaz bir serveti maddi zorluklar içindeki sakat çocuklara bağışlıyordu. 

Jim bir zamanlar ona Liam'ın çok büyük biri olacağını söylemişti. İşte o şimdi gerçekleşmişti. Belki de bu gerçeği o çok önceden kabullenmişti, ama kendi kendine bile itiraf etmeye çekiniyordu. Liam'ın da Esme kadar kocaman bir kalbi vardı. Onu tüm kalbiyle seviyordu. 

Şimdiye kadar yaptığı işlerin çoğunda parayı hiç düşünmediğini biliyordu, örneğin mültecilerin kaçmasına yardım etmişti. Acaba onların kaç tanesi bu iş için Liam'a para ödemişlerdi. Sonra silah kaçakçılığında yine aynı 


insani duygularla yaptığından emindi. Haklı bir dava uğruna çarpışan insanlara yardım etmiş olmalıydı. Her ne kadar Liam geçmişte yaptığı işlerle gururlanmıyorsa da, onun yaptıklarını minnetle anan yüzlerce insan olduğundan emindi Gina. 

Ona gülümseyerek, Liam seni çok seviyorum, dedi. Harika bir insansın. 
Bir daha kendini tehlikeye atmaman için evden bile dışarı çıkmana izin vermeyeceğim. 

Evde rahat duracağımı nereden biliyorsun? 

Liam! 

Senin yanında kaldıkça daha saldırgan olacağımı bilmiyor musun? 
Doktor en son ne zaman geldi? 

Geçen hafta. 

Seni nasıl buldu? 

Bebeğin keyfi yerindeymiş, ama annesi bugünlerde çok yalnız kaldı. 

Yalnızlığına hemen bir çare bulabilirim. Seni çok arzuluyorum Gina. 

Omzuna dikkat etmen gerekmiyor mu? 

Onun iyileşmesini bekleyemem sevgilim. Eğer ısırmayacağına söz verirsen mesele yok. 

Hatırlamaya çalışırım. 

Unutsan da önemi yok, affedebilirim. 

Arzuyla birbirlerine sarıldılar. Artık kötü günler geride kalmıştı. Liam geri dönmüştü ve sonsuza kadar hiç ayrılmayacaklardı. Ne yaparsa yapsın istediği insan oydu. Ona ihtiyacı vardı, onu seviyordu. Şimdiye kadar hiç kimseyi böylesine büyük bir tutkuyla sevmemişti. 

ONBİRİNCİBÖLÜM 

Liam ertesi gün Debbie'yle onu zorla alışverişe çıkardı. Alışveriş merkezine gidip doğruca şehrin en lüks gelinlikçisine girdiler. Gina'nın nedimesi Debbie olacaktı. Liam önce onun giyeceği kıyafeti seçti. Bu arada genç kadın hayranlıkla etrafındaki birbirinden güzel gelinlikleri seyrediyordu. 

Liam ona dönüp, Hangisini beğendin? diye sorunca gülerek, Şaka ediyorsun herhalde, dedi. Nasıl olsa nikâhımız memurun odasında kıyılacak. 
Gelinliğe ne gerek var? 

Kesinlikle yanılıyorsun. Nikâhımız bugün öğleden sonra saat üçte Wayside Chapel'de kıyılacak. Bütün çiçekleri ısmarladım bile. Damatlığım da hazır ve sen, hayatım boyunca beklediğim gelin olacaksın. 

Genç adamın gözleri ışıltıyla parlıyordu. Onun daha önce evlenmiş olmasını hiç umursamıyordu. Hatta hamile olmasını bile gözardı ediyordu. 
Liam haklıydı. Bu, hayatlarının en anlamlı günü olacaktı. İstediklerini yapmak en doğal haklarıydı. 

Törene sadece Esme ve Bruno geldiler. Her yer çiçeklerle doluydu. 
Nedime de en az salondaki çiçekler kadar güzeldi. Hele gelin gözleri kamaştırıyordu. Damat ise zafer sarhoşluğundan bastığı yeri göremiyordu. 


Gina ve Liam memurun önünde evlilik yemini ederken Esme'nin gözleri dolu dolu oldu. O da en az Gina kadar mutluydu. Arkadaşının sıkıntıları nihayet bitmiş ve aradığı erkeği bulmuştu. 

Bruno onun duygularını anlayıp hislerine ortak olduğunu belirtmek için elini tuttu. Sevimli İtalyan'ın içi artık rahattı, çünkü Gina kendisini affetmişti. 
Sanattan anlamadığı için zaten onu suçlayamazdı. Nasıl olsa Esme'si onunla aynı hisleri paylaşıyordu. Hem nikâha gelirken kendisiyle İtalya'ya geleceğine de söz vermişti. Mutluluktan içi içine sığmıyordu. 

Tören bitince Debbie, Liam'a dönüp tüm içtenliğiyle, Şimdi sen benim babam oldun değil mi? diye soruverdi. 

Liam ona sarılıp, Evet tatlım, diye cevap verdi. Senin kadar güzel bir kızım olduğu için dünyanın en şanslı babasıyım. 

Seni çok seviyorum baba. 

Gina'yla, Liam'ın bakışları karşılaştı. Birbirlerine sıcacık gülümsediler. O anda geçmişteki tüm kötülükler, acılar ve hatalar silinip uçuverdi. Beraber mükemmel bir geleceği paylaşacaklardı ve çocukları sevginin ne demek olduğunu onlardan öğreneceklerdi. 

Tüm yaşamı boyunca ilk olarak Gina'nın gelecek için endişesi yoktu. 
Törenden sonra üçü hemen Atina'ya uçtular. Yat onları orada bekliyordu. İki ay boyunca Akdeniz'de uğramadıkları liman kalmadı. 

Gina'nın hamileliği giderek ilerliyordu. Bu yüzden Sydney'e geri dönüp yeniden Regent Hotel'a yerleştiler. Genç kadın bedenen bir rahatsızlık hissetmiyordu, ama bir şüphe zinninde sürekli bir soru işareti oluşturuyordu. 

Sonunda bir gün dayanamayıp Liam'a sordu. Bebeğin babasının sen olduğuna inanıyorsun değil mi? 

Neler diyorsun Gina? Aman Tanrım! Kulaklarıma inanamıyorum. Tabii ki babası benim. Bu kesinlikle böyle. Bundan hiç şüphem yok ve asla da olmayacak. 

Seninle evlendiğim için çok şanslıyım Liam. Ya o gün asansörde yanlış düğmeye basmasaydın birbirimize hiç kavuşamayacaktık. 

Ah, şey Gina. Aslında sana demek istediğim... Şey ben o konuda sana yalan söyledim. 

Demek bana yalan söyledin, Liam Shannon? 

Fakat sadece o zaman, bir kerecik. Senin orada çalıştığını biliyordum. 
Muhasebecimden tesadüfen adını öğrenmiştim. Sizin büronun üst katında bir yazıhanesi vardı. Seni çok beğenmiş, fakat parmağındaki alyans onun hızını kesmişti. 

Yani bu kaderin bir oyunu filan değil mi? 

Hayır, sana gelmemek için kendimle çok mücadele ettim. Aslında o günde niyetim uzaktan bakıp gitmekti. Ama seni görünce hiçbir yere kımıldayamadım. 


Bunu duyduğuma sevindim. Mutluluğumuzun tesadüflere bağlı olduğu fikri beni rahatsız ediyordu. 

Akşamüstü Liam geldiğinde elinde kocaman bir zarfı vardı. Gina'ya uzatıp, Bakalım beğenecek misin? diye sordu. 

Genç kadın zarfı açıp içindeki fotoğraflara baktı. Bunlar bir çiftlik evine aitti. 

Nasıl güzel mi? Çocukların böyle bir evde büyümesi iyi olur değil mi? 

Ah, bu harika bir fikir Liam. 

Öyleyse hemen alıp yerleşelim. 

Evin satın alma işlemimi bitene dek Bruno'nun Capri'deki villasına gittiler. Esme'nin nikâhında bulunduktan sonra geri döndüler. 

Gina artık günlerini evin dekorasyonuyla uğraşarak geçiriyordu. Günler geçtikçe hareketleri azalıyordu. Doğuma az zaman kalınca hastaneye yakın olmak için şehirde bir ev tutup oraya yerleştiler. 

Sonunda gün gelince Liam, Debbie'yi bir tanıdığının evine bırakıp Gina'yı hastaneye götürdü. Onu doğum odasında bile yalnız bırakmadı. Genç kadın acıyla kıvranırken ona destek olabilmek için elini kuvvetle sıkıyordu. Nihayet doğum tamamlanınca derin bir nefes alıp rahatladı. 

Bunca acıya nasıl dayanabildin? Bundan başka bebek istemem Gina. 
Göreceğiz bakalım. 

Doktor bebeği kaldırıp, Bir erkek, deyince Liam sevinçle yerinden fırlayıp, Aman Tanrım! Bir oğlum oldu, diye bağırdı. 

Böyle olacağını bilmeliydim. 

Yoksa sen kız mı istiyordun? 

Babası gibi tehlike peşinde koşmaya bayılırsa ne yaparım? 

O senin oğlun Gina. Eminim benden farklı olacaktır. 

Fakat doktor bebeği kucağına verince Gina ümitsizliğe kapılıp başını iki yana salladı. Korkarım yanılıyorsun Liam. Baksana sana ne kadar benziyor, Gina... 

Debbie ona ablalık edip, yol gösterecektir. Merak etme sen. Ailemiz mükemmel olacak. 

Aile... Bu kavram Liam'ın hayatında ilk olarak yer alacaktı. Gina'nın ona verebileceği sıcak bir yuvaydı. Her ne kadar Liam onun bir daha doğurmasını istemiyorsa da onu dinlemeyip aileyi genişletecekti. Çocuksuz mutluluk olmayacağını biliyordu. Hem doğum sancısı bir günlüktü. Sonra dünya tatlısı bir bebeği kucaklamak tüm acıları unutturuyordu. Kocasıyla oğlunu seyrederken yüreği mutlulukla doldu Seni çok seviyorum Liam. 

Daha fazla konuşmasına gerek yoktu. İsmini söyleyiş biçimi duygularını yeterince belli ediyordu, önlerinde uzun bir hayat vardı. Sevgileriyle bütünleşip her şeyi paylaşacaklardı. 
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Kitapları Paylaşmak İçin Bizimle İletişime Geçin. 
Teşekkürler. Memnuniyetinizi Dostlarınıza Şikayetlerinizi Yönetime Bildirin Ne Mutlu Bilgi İçin Bilgece Yaşayanlara. 
By-Igleoo www.CepSitesi.Net 
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